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Loslaten 
 
Het verhaal van de verheerlijking op de berg uit Mattheus 17: 1 t/m 8 is 
op dit moment razend actueel in mijn en ons leven. Eén van onze vier Duitse 
Herders, Borre, mijn soulmate, heeft ernstige artrose.  
Alles in mij schreeuwt: “Dit goede mag niet voorbij gaan!” 
Petrus maakt, samen met Jacobus en Johannes iets geweldigs mee. (zie en 
lees svp het Bijbelgedeelte)   
Alles in hem schreeuwt:” Dit goede mag niet voorbijgaan!”   
Petrus wil drie tenten opzetten om er als het ware voor te zorgen dat het 
goede altijd blijft. 
Ik haal ook verschillende tenten en alles uit de kast om ervoor te zorgen dat 
Borretje zolang mogelijk nog bij ons is, het liefst altijd blijft. 
Petrus heeft zijn wens nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralen-
de wolk glijdt over hen heen, waaruit de stem van God klinkt: “Dit is mijn 
geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem!” En dan vallen ze 
van angst ter aarde. Het is te veel, het is niet te behappen, het is het onver-
gankelijke dat wellicht nog komt, maar niet nu. En dan zegt Jezus: “Sta op, 
en wees niet bang.” En dan laten ze in vertrouwen die hevige wens los en 
kunnen ze weer naar beneden, in hun hart bewarend wat ze hebben meege-
maakt. 
Ikzelf “slinger” op dit moment tussen vasthouden en loslaten in. 
 
Dit verhaal van Joe Randolph Ackerley raakt mij daarbij diep: 
 
Het moeilijkste aan leven met een hond is niet wat je denkt. 
Het is niet dat je in de regen naar buiten gaat, in de kou, moe en leeg van 
binnen. 
Niet dat je reizen afzegt, uitnodigingen weigert — “Kom maar zonder hem.” 
Niet de haren overal — op het bed, op je eten, op je lippen. 
Niet het dweilen van de vloer, wetend dat hij binnen een uur weer vuil zal 
zijn. 
Niet de dierenartsrekeningen, niet de angst iets te missen. 
Niet het verliezen van je vrijheid — want vrijheid betekent nu “wij”. 
En niet dat je hart niet langer van jou is. 
Dat alles is liefde. Dat alles is leven. Dat alles is jouw keuze. 
Het moeilijkste komt langzaam — als pijn in oude wonden, als kou die in je 
botten kruipt. 
Op een dag zie je het gewoon: hij kan niet meer. 
Hij probeert het, maar het lukt niet. Hij rent naar je toe, maar trager. 
Dezelfde ogen, maar met dat stille: “Ik ben hier, maar het is zwaar.” 
 
En je herinnert je hoe hij was. En hoe hij werd — helemaal van jou, trouw 
tot het einde. 
Hij geloofde altijd dat je er zou zijn, dat je hem zou helpen, redden, dragen. 
En je was er. Maar nu kun je hem niet meer redden. 
Hij leefde voor jou, ademde voor jou, hield van jou. 
En jij bent niet klaar. Niet klaar om los te laten. Niet klaar om te 
zien hoe verdwijnt wie jou leerde liefhebben.     Angst 
Dan komt de stilte. 
Het lege kussen. Zijn bak die niet meer leeggelikt wordt. 
 



En je hart — gewond. 
Je loopt naar buiten — zonder hem. 
En je hoort jezelf zacht zeggen: “Kom, mijn lieve vriend.” 
 
Een hond in je leven laten betekent voor mij: vuur binnenlaten, 
dat je voor altijd warm zal houden. Zelfs wanneer het dooft.  
(zover ben ik nog niet) 
“Sta op en wees niet bang” 
 
Afscheid nemen van dat wat je dierbaar is en wat je altijd bij je zou willen 
houden. Het is niet alleen het einde van iets, maar ook en zelfs vooral het 
laten gaan van de illusie van bezit. Door los te durven laten, kan zich een 
nieuwe betekenis ontvouwen. Juist die ruimte is de bron van vernieuwing. Zo 
bezien is afscheid nemen/loslaten ruimte maken voor wat komt, 
terwijl je het afschuwelijke gemis van wat was durft te voelen.  
 
Willem Lindeman 
 
 



Van het Dagelijks Bestuur 
 
We zijn inmiddels het nieuwe gemeenteseizoen begonnen met het thema: 
‘onderweg altijd thuis’. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar het voelt 
als iets heel vertrouwds. 
Je hoeft niet bang te zijn, als je samen op pad gaat: Hij gaat met ons mee! 
Dat geeft ons ook het vertrouwen als Elim om weer een jaar vooruit te den-
ken. 
 
Als DB hebben we na de vakantie ook de draad weer opgepakt. We voelen 
ons versterkt met  
Arie Liebe en Bert Wijchers en hebben er alle vertrouwen in om ons ook in 
het komende jaar weer te kunnen inzetten voor de gemeente. 
Inmiddels zijn we gewend met onze nieuwe situatie van ‘huurders’ in plaats 
van eigenaars.  
In goed overleg hebben we afspraken gemaakt over verschillende prakti-
sche zaken. 
Er zijn eigenlijk alleen maar wat hobbels te nemen met betrekking tot de 
techniek (beamer en geluid), maar ook die hopen we, in goed overleg te 
kunnen oplossen. 
 
Wat de komende tijd betreft vieren we op                                                                      
23 november onze eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, waarbij we stilstaan bij hen die ons ontvielen (Klaasje 
Grondsma en Janna Pels-Booij) , in het licht van de eeuwigheid. Als bood-
schap  voor ons leven, dat vaak meer gericht is op de dag van vandaag dan 
op het grotere geheel van het leven. Dan is er ook ruimte om onze per-
soonlijke gedachten te symboliseren in het ontsteken van een eigen lichtje. 
 
Verder zal op 25 november a.s. de gemeente-jaarvergadering 
plaatsvinden om 19.30 u. in ons gebouw aan de Zuidkade. Noteer 
die datum en dat tijdstip.  
NB: Wilt u graag gehaald worden, omdat de duisternis al is ingevallen 
op dat tijdstip?  Meldt het even aan iemand van het DB en we gaan het or-
ganiseren dat u erbij kunt zijn! 
 
Daarna gaan we in de adventstijd de weg naar het Licht van het Kerst-
feest en naar de afronding van het jaar. 
We hopen dan terug te kijken en te sorteren wat we achter (kunnen) laten 
en wat we mee kunnen nemen naar het nieuwe jaar. Of anders gezegd: 
wat er toe doet, wat ons vertrouwen en hoop doet geven, en dat wat als 
ballast achter mag blijven. 
Heel hartelijke groet, 
 
Van het DB, 
Piet Brongers 
 
Jaarvergadering van de Gemeente 
Dinsdag 25 november a.s.  om  19.30 uur 
Vervoer kan geregeld worden, als je dat meldt aan iemand van het 
DB  
 



 Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 
 
Thema: “Leven vanuit het goede nieuws” 
 

Maar onze reactie was, dat er weinig goed nieuws te zien is. En toch waren 
we maandag 10 november allemaal bij elkaar met Aukje als gastvrouw, om 
stil te staan bij deze wereldwijde geloofsgemeenschap, waar wij ook deel 
van uitmaken. Maar zoals dat bij vrouwen hoort, begonnen we met het delen 
van de grote en kleine ervaringen dichtbij, de mooie en de moeilijke, maar 
ook ging het over de berichten en zorgen rondom het wereldgebeuren. Deze 
aandacht liet ons onze onmacht voelen. Tegelijk was er de vraag: “Wat kun-
nen wij bijdragen en kunnen wij wel wat bijdragen?” Er is zo onnoemelijk 
veel nood, zoveel onrecht. Wat betekenen wij te midden van al die angsten 
en verdriet?” misschien geeft de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag een 
klein handvat, door overal, waar de vrouwen op 10 november samen komen, 
rondom de noden, de vragen, de eigen onmacht en het leed met alles, waar 
wij geen kant mee op kunnen, naar God te gaan, want waar kunnen we an-
ders terecht? En misschien komt er dan zo nu en dan hier en daar wat licht, 
een sprankje hoop, een onverwacht gebaar van aandacht, een vriendelijk 
woord ‘Het kleine goede” noemt de bekende psychiater Dirk de Wachter dat. 
Wij denken, dat Gods Geest dan bezig is. Het is heel bijzonder dat de jaar-
lijkse gebedsdag al 75 jaar bestaat en met dankbaarheid gevierd mag wor-
den. Enkele jaren na de tweede wereldoorlog kwamen enkele zusters uit 
sommige Europese landen bijeen om uit verbondenheid over grenzen heen 
dit initiatief gestalte te geven. En die verbondenheid is door alle jaren en 
moeilijke omstandigheden heen overeind gebleven. Gebed en daadkracht 
stonden toen, maar ook nu, ten grondslag van onze wereldwijde nauwe ge-
meenschap. Zo worden door alle continenten en afdelingen gebedsonder-
werpen aangedragen en projecten van daadwerkelijke hulp genoemd. Maar 
eigenlijk komen ze allemaal op het zelfde neer: Het verlangen en de behoef-
te naar vrede en gerechtigheid, naar welzijn. Het is een wereldwijd verlan-
gen. Komt er ooit iets van? En ondertussen toch maar doorgaan met 
“omzien naar de naaste ”Oog hebben voor de natuur die ook “lijdt”, en er 
ons bewust van zijn dat overal ter wereld ook ontelbare vrouwen moeten 
lijden, zoals Janny het ons liet horen in het volgende gedicht: “Er is een land, 
waar vrouwen willen wonen”. Ik raad het iedereen aan om dit gedicht te 
downloaden via de telefoon of via een andere digitale mogelijkheid.  Het 
opent u de ogen!! Janny sloot dit bijeenzijn met een gebed dat vertolkte 
waar wij deze middag mee bezig zijn geweest. 
 
Als steun voor het wereldwijde werk van de vrouwenafdeling van de Baptis-
ten Wereld Alliantie verzamelden we € 65,- in. 
 
Namens allen Ella Germeraad 

 
 
 
 
 



Aandacht voor geweld tegen vrouwen 
 
‘Orange the World’ is de wereldwijde campagne van UN Women tegen 
geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 
25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 
december, de Internationale Mensenrechtendag. 
De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer 
dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitge-
licht 
 
Bericht vanuit het Centrum Kerken Overleg: 
 
Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben wij gesproken over               
‘Orange the World’ en hun wereldwijde actie omtrent geweld tegen vrou-
wen. En dat komt ook in Nederland veel vaker voor dan je denkt. Per jaar 
worden bijvoorbeeld tussen de 40 en 50 vrouwen vermoord. Het gebeurt 
allemaal achter de voordeur!. Daarom willen we als kerken daar ook speciale 
aandacht aan schenken. 
De bedoeling is dan je gebouw Oranje aan te lichten vanaf 25 november, 
met licht en/of vlaggen. Vervolgens is bij ons het idee opgekomen om na-
mens de Centrum Kerken een avond te organiseren met als thema 
‘geweld tegen vrouwen’ een uiterst actueel onderwerp. Onder leiding van 
Antoinette Veenhuizen hebben wij Suzanne Slikkerveer ,een ervaringsdes-
kundige, bereid gevonden om een inleiding te houden. 
 De avond kan gehouden worden in de Doopsgezinde Kerk donderdag-
avond 27 november vanaf 19.30 uur. 
De Grote Kerk, de R.K.Kerk en de Doopsgezinde Kerk zullen hun gebouwen 
oranje laten kleuren in die periode! 
Wij hebben aangegeven, dat het bij ons niet lukt, omdat het kerkgebouw niet 
van ons is. Maar wij staan wel achter de actie en zullen er daarom ook aan-
dacht aangeven. 
Daarom ook de aanbeveling om naar de avond in de doopsgezinde kerk te 
gaan, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ (cq 
ontvangst voorganger) 
Periode nov dec 2025    
 
Datum          ouderling van dienst/ontvangst voorganger                
           
 
  9 nov          Rients de Vries                              Robert Jan Nijland                     
16 nov                 Cor van Waveren                  Wout Huizing 
23 nov          Ria Liebe-Ravelli                            Bert Wijchers 
30 nov                 Roel Vochteloo                              Willem Lindeman 
  7 dec                 Cor van Waveren                           Arie Liebe 
14 dec                 Rients de Vries                              Dick de Jong 
21 dec                 Ria Liebe-Ravelli                            Bert Wijchers 
25 dec                 Roel Vochteloo                              Piet Brongers 
28 dec                 Cor van Waveren                           Bert Wijchers/       
                                                                              Arie Liebe 
 4 jan                  Rients de Vries                               Bert Wijchers 
11 jan                 Ria Liebe-Ravelli                             Arie Liebe 
 
NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld wor-
den door wie maar aanwezig is. 
NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand 
anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen: 
Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of  06-44912841 
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731 
 
 



Rooster nov dec 2025 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

zondag koster geluid bea-
mer 

pianist bloemen koffie 

  9 nov Erika Bert Piet B Arie Etty Erika 

16 nov Joke Bert Tineke Hans V ? Joke 

23 nov Rients Bert Tineke Arie Wietske Rients 

30 nov Cor Bert Ria Arie ? Cor 

  7 dec Farsjid Bert Piet B Arie Galina Farsjid 

14 dec Erika Bert Tineke Grietje Etty Erika 

21 dec Joke. Bert Tineke Hans V n.v.t. Joke. 

25 dec Rients Bert Minke Arie n.v.t. Rients 

28 dec Hans 
H. 

Bert Ria Arie n.v.t. Hans H. 

  4 jan Cor Bert Piet Hans V Galina Cor 

11 jan Farshid Bert Tineke Arie Wietske Farshid 

18 jan Joke Bert Tineke Grietje ? Joke 



Agenda 

DATUM TIJD SPREKER COLLECTE BIJZ.HEDEN 

          
  9 nov 10.00 uur Robert Jan                 

Nijland 
Project  5 (unie)                            
‘solidair met 
ekaar”                         
  (zie schakel) 
 

  

16 nov 10.00 uur Ds. Wout                       
Huizing 

voedselbank Brieven Amnesty 

23 nov 10.00 uur Ds. Bert                       
Wijchers 

Wereldvrouwen-                              
gebedsdag 
 

eeuwigheidszondag 

25 nov 19.30 uur Jaar-                            
vergadering 
                          

    

27 nov 19.30 uur Doopsgezinde                    
Kerk 
 

  thema:                                                  
aandacht voor ge-
weld                                     
tegen vrouwen 

30 nov 10.00 uur Willem                       
Lindeman 
 

voedselbank eerste advent 
  

  7 dec 10.00 uur Arie Liebe avondmaal en algemeen tweede advent 
viering H. Avond-
maal 

14 dec 10.00 uur Dick de Jong Wereldvrouwen-                            
gebedsdag 

derde advent 

16 dec 17.00 VCK   Kerstviering 

21 dec 10.00 uur Ds. Bert                       
Wijchers 

voedselbank vierde advent            
Brieven Amnesty 
 

25 dec 10.00 uur Ds. Piet                       
Brongers 
 

Onkosten                                    
Kerstviering 

kerstviering 

28 dec 10.00 uur Ds. Bert                   
Wijchers/ 
Arie Liebe 
 

Umutima                                
Foundation 

Na-zit 2025 

  4 jan 10.00 uur Ds Bert                             
Wijchers 

avondmaal en algemeen Nieuwjaarsreceptie 
viering H. Avond-
maal 
 

11 jan 10.00 uur Arie Liebe     

12 jan 14.30 uur VCK     

18 jan 10.00 uur Ds. Piet                           
Kingma 

  Brieven Amnesty 


