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Voorwoord  
 
Heeft iemand in uw familie weleens onderzoek gedaan naar uw stamboom? 
Waar kom ik vandaan? Dat is een interessante vraag. Ben ik een echte Fries? 
Een echte Hollander? Inmiddels is wel bekend dat er maar weinig Nederlan-
ders loodrecht afstammen van de Batavieren. Allemaal hebben we meer of 
minder gemengd bloed. Ik kan er over meepraten, maar dat is geen verhaal 
voor in de Schakel.  
 
Wat maakt het uit, zou ik denken. Maar voor sommigen is het een heel be-
langrijk aspect van het geloof. De Heiligen er Laatste Dagen geloven dat fa-
milies in het hiernamaals samen kunnen zijn. Daarom doen ze veel aan stam-
boomonderzoek en zijn er speciale rituelen voor de voorouders. Ook voor 
Joden is het heel belangrijk om te weten dat ze afstammen van Abraham. 
Daarom staan er ook lange opsommingen van voorvaderen in de Bijbel.   
 
Christenen kunnen zich ook fanatiek verdiepen in bepaalde aspecten van het 
geloof. Zo hechten sommigen bijzonder veel waarde aan de relatie met Isra-
ël. Ze zijn helemaal idolaat van dat land, gaan er vaak naartoe, weten er al-
les van en willen van enige kritiek op de staat Israël niets weten.  
 
Anderen zijn er heilig van overtuigd dat we in de laatste dagen leven. Er is 
haast geen gesprek met hen mogelijk of het gaat over de eindtijd. En ik moet 
dan eigenlijk ook bevestigen dat ik de tekenen der tijden zie. Datzelfde geldt 
voor de gaven van de Geest: “Jij bent toch een christen, waarom spreek jij 
dan niet in tongen?” Of voor gebedsgenezing. Voor echtscheiding: “Jij bent 
toch gescheiden, hoe kan je dan ouderling zijn?” De één hamert er telkens 
op dat we de teksten uit de Bijbel letterlijk moeten nemen, de ander pleit 
ervoor om ze vooral als ‘verhalen’ te zien. 
   
Zelf vind ik het weleens moeilijk om me te verhouden tot zusters en broeders 
die zulke fanatieke of eenzijdige opvattingen hebben. Zelf weet ik het alle-
maal niet zo zeker. Maar ja, de Geest waait waarheen Hij gaat. En het zijn 
wel allemaal onze broeders en zusters, dus ik voel me altijd wel op één of 
andere manier aangesproken.   
 
Aan al deze dingen moest ik denken toen ik van de week in ons bijbels dag-
boekje las: “Het zal in de laatste der dagen geschieden, dat geen volk tegen 
een ander volk het zwaard zal opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer 
leren.” (Jesaja 2: 2,4.) “Haha”, dacht ik toen bij mezelf: “zie je wel, zover is 
het nog lang niet!” En daarmee kon ik mezelf even lekker uit de wind zetten. 
Haha.  
 
Nog even over die voorouders. Stam ik af van de Batavieren? Meer interes-
sant is de vraag: Waren mijn ouders, mijn opa en oma goed of fout in de 
oorlog? Wat deden ze wel of niet; hoe dachten ze over de bezetter, over de 
democratische rechtsstaat, over Nazisme, over de toenmalige 
‘Untermenschen’? Nu de archieven opengesteld worden, kunnen mensen ook 
een indruk krijgen van sommige verzwegen familiegeschiedenissen. En daar-
door krijgen wij allen nu ook de kans om ons opnieuw te bezinnen op onze 
eigen opvattingen. Hoe denken wij over democratie, rechtsstaat, anders    



denkenden, mensen uit andere bevolkingsgroepen, buitenlanders, vluchtelin-
gen? Is het wel houdbaar om ‘tot behoud van onze joods-christelijke tradi-
ties’ aan vluchtelingen de toegang tot ons land te ontzeggen? En voor mij, 
die dus geen ‘fanatieke’ aanhanger is van een bepaalde christelijke stroming: 
Waar ga ik dan wèl voor, eigenlijk?  
 
Dan kom ik toch bij de tekst die Piet Kingma laatst gebruikte in de dienst: 
“Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geeste-
lijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen en geestelijke offers te bren-
gen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” (1 Petrus 2: 4,5.) Maakt 
dus niet uit of dat een mooie gevelsteen is, of een keitje in het beton. En al 
die andere broeders en zusters, met hun uiteenlopende sympathieke of min-
der sympathieke stokpaardjes: God ook welgevallig. Want door Christus. Laat 
ik daar dan maar voor gaan. 
 
Kom ik toch nog even terug op die vluchtelingen. Want dat zit me wel dwars, 
hoor. Adam en Eva moesten het paradijs uit, Kain trok naar het land Nod, 
Abram verliet Ur, Jacob trok naar Egypte, Naomi ging vanwege de hongers-
nood naar Moab, het hele volk was in ballingschap in Babel, Jozef en Maria 
moesten vluchten naar Egypte… Onze joods-christelijke cultuur zou dus hele-
maal doordrongen moeten zijn van hoe het voelt om vluchteling te zijn. En 
inderdaad: in de Bijbel kom je tal van geboden en aansporingen tegen om 
welwillend te staan ten opzichte van vreemdelingen en vluchtelingen. Niet 
alleen oorlogsvluchtelingen, ook buitenlanders, derdelanders, veiligelanders 
of hoe ze ook maar door ons genoemd worden, maar ook economische 
vluchtelingen, gelukzoekers. 
  
In Handelingen 10:28 lezen we dat Petrus zegt: “U weet vast wel dat het mij 
als Jood verboden is met mensen van een ander volk om te gaan. Maar God 
heeft mij duidelijk gemaakt dat ik niemand minderwaardig of onrein mag 
vinden.” Hij besluit dus om tegen de toen heersende opvattingen in te gaan 
en zich niet boven anderen te verheffen. Hij praat over volk tot volk en over 
mens tot mens. Dat vind ik een geweldig besluit. Zouden meer mensen moe-
ten doen!   
 
Vluchtelingen leven vaak tussen hoop en angst. Ze hopen op een betere toe-
komst voor zichzelf en hun familie. Doen we dat niet allemaal? Tegelijk zijn 
vluchtelingen bang dat ze terug moeten naar het land waar ze vandaan ko-
men, waar het vaak gevaarlijk is door oorlog of ander geweld.  
 
Op vrijdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Van maandag 16 juni tot 
en met zondag 22 juni is er de vluchtelingengebedsweek. Met als thema: Van 
leven in PUIN naar leven vol HOOP. Ons gebed en steun, ook een positieve 
houding in het dagelijks leven, kunnen vluchtelingen de hoop geven die ze zo 
hard nodig hebben. Een klein geestelijk offer, God welgevallig door Christus.  
 
Op zondag 15 juni ben ik ouderling van dienst, dan zal ik een nadere toelich-
ting geven. Hier wil ik het eerst maar even bij laten.  
Gods zegen gewenst.  
 
Cor   
                             
 



Van het Dagelijks Bestuur 
 
In de afgelopen periode is er niet vergaderd en is er weinig nieuws te ver-
melden. 
Alles gaat gewoon zijn gangetje in een heel goede sfeer. 
Wel worden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de gezondheid 
van onze ouder wordende gemeente, maar juist in die situatie merken we 
meer saamhorigheid en aandacht voor elkaar. 
Zo gaan we ook vol vertrouwen de komende zomerperiode in. 
Andere jaren hadden we voor de vakantie nog een gemeentevergadering.  
Die zal nu na de vakantie plaatsvinden. 
Heel hartelijke groet, 
 
Van het DB, 
Piet Brongers 
 
  

 



Zomerontmoetingsbijeenkomsten 
 
 
13 juli – 31 augustus Zomer ontmoetingsbijeenkomsten 
Ook dit jaar hopen we weer in de zomerperiode laagdrempelige bijeenkom-
sten te kunnen hebben op de zondagmorgens, die in het teken staan van 
ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Onder leiding en invulling 
van één of meer gemeenteleden. 
De kerkzaal is dan weer ingericht met tafeltjes en alles staat klaar om te be-
ginnen met koffiedrinken. Het zingen zal dan meestal a capella moeten 
plaatsvinden. 
Op zondag 20 juli a.s. zal mevr. Annemiek Petrovic-Reitsma aanwezig 
zijn om ons iets vertellen over het Vluchtelingenwerk. 
Op zondag 27 juli a.s. zal Willem Lindeman ons weer betrekken bij een 
actueel persoonlijk thema, met zijn muzikale bijdragen. 
Op zondag 3 augustus a.s.zal Henk Kuiper aanwezig zijn om iets te ver-
tellen over de Stichting Leergeld, waar we regelmatig voor collecteren. 
Helaas is het niet gelukt om alle zondagen op die manier te organiseren. 
Om toch in te spelen op de behoefte elkaar te ontmoeten op de zondagoch-
tend zijn er nu koffiebijeenkomsten op de ‘lege’ zondagen: 10, 17 en 31 
augustus. Met natuurlijk alle ruimte voor ontmoeting, gesprek, eventueel 
een lied of een spontane inbreng.  
 
Uitwisselingsdiensten met de Doopsgezinde Gemeente 
13 juli en 24 augustus 
 
Na de goede ervaringen van vorig jaar zullen er ook dit jaar, op verzoek van 
de Doopsgezinde Gemeente, twee uitwisselingsdiensten plaatsvinden: 13 
juli a.s. worden we uitgenodigd bij de Doopsgezinde Gemeente en 24 au-
gustus a.s. komen ze bij ons op bezoek.  
13 juli wordt een bijzondere dienst met een persoonlijk tintje. Het zou mooi 
zijn als we daar ook met veel mensen aanwezig kunnen zijn. 
Op 24 augustus a.s. zal Piet Brongers de dienst verzorgen. We hopen ook 
dan op een bijzondere dienst. 



 
 
 
  

 

 

 



Impressie van de Unie-ABC-dag in Ede  
 
 
 
 
 
 
Een reeks inspirerende workshops, een bijzondere viering, een vergaderblok 
en veel ontmoeting – dat waren enkele ingrediënten van onze Landelijke Unie
-ABC-dag op vrijdag 23 mei 2025 in de Baptistengemeente Op Doortocht in 
Ede. 
 
Opening en workshops 
De gasten werden ontvangen met koffie, thee en broodjes, verzorgd door 
gemeenteleden van Op Doortocht. Al snel stonden overal groepjes mensen 
geanimeerd te praten – met oude of juist nieuwe bekenden.  
 

 
Algemeen Secretaris Peter Stoter opende het programma een uurtje later met 
het lezen van Romeinen 1, waarin Paulus schrijft hoe hij ernaar verlangt de 
broeders en zusters te ontmoeten en elkaar te kunnen bemoedigen. Zo wa-
ren ook wij deze dag vanuit het hele land bij elkaar gekomen voor ontmoe-
ting en om elkaar op Jezus te wijzen. Ook las hij over de verheerlijking op de 
berg in Lucas 9, en legde de link met onze visietekst ‘Laat het Licht zien’. De-
ze keer lag de nadruk tijdens de Unie-ABC-dag op het elkáár laten zien van 
het licht van Jezus. 
 
 



In het verlengde daarvan verspreidden de aanwezigen zich over vijf work-
shops die allemaal met dit thema te maken hadden. Zo ging er een work-
shop over veilige kerk zijn, over gebed en over Jezus en de schepping. Ook 
was er een exegeseworkshop en een verdiepingsworkshop.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergaderblok 
Na een lange pauze, waarin kon worden nagepraat over de onderwerpen in 
de workshops, was het tijd voor het vergaderblok. Voorganger Erik van 
Duyl (BG De Schutse in Hoogeveen en De Regenboog in Emmeloord) zat de 
vergadering voor. Hij meldde dat er 99 stemgerechtigden aanwezig waren, 
die samen 52 gemeenten vertegenwoordigden. 
 
Nieuwe vertrouwenspersoon 
Allereerst mochten we een nieuwe vertrouwenspersoon verwelkomen: Jan-
na Petersen. Fijn dat zij, samen met Bert Veneberg, beschikbaar is voor 
Unie-ABC als organisatie en voor gemeenten die zelf geen vertrouwensper-
soon hebben. Inmiddels zijn er ruim vijftig vertrouwenspersonen aangesteld 
in onze gemeenten. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een on-
line bijeenkomst op maandagavond 23 juni. 
 
Missiedag in het zuiden 
Hierna werd het podium gevuld met vertegenwoordigers van maar liefst elf 
van de dertien gemeenten in Zuid-Nederland. Zij nodigden alle gemeenten 
hartelijk uit om op 7 en 8 november naar Brunssum te komen voor de vol-
gende Landelijke Unie-ABC-dag én een Missiedag. 
 
Jaarverslag en jaarrekening 
Bestuurslid Harry Nieuwenhuizen nam de aanwezigen mee door het jaar-
verslag over 2024 en gaf een toelichting op de cijfers. Het financieel jaar-
verslag werd met algemene stemmen aanvaard. 
 
Jeugd- en pionierswerk 
Tot slot was er een gesprek over de toekomst van het jeugd- en pioniers-
werk binnen Unie-ABC. Voor de fusie had de Unie voor beide taakvelden 
een adviseur in dienst, die na de fusie – toen de structuur met regiocoördi-
nator van  



ABC werd overgenomen – nog tot en met 2026 uit een bestemd fonds kon-
den worden betaald. Bestuursvoorzitter Robert Bezemer vertelde dat de hier-
voor bestemde reserve na volgend jaar op is en gaf aan dat het bestuur 
graag met de gemeenten na wilde denken over de toekomst van dit werk. 
Moeten we ermee stoppen, of – als we het willen voortzetten – hoe kunnen 
we dan aan de benodigde financiën hiervoor komen? Eerst hoorden de aan-
wezigen van voorganger en pionier Aernout de Jong hoe de adviseur pionie-
ren het werk in Pernis heeft ondersteund met waardevolle adviezen en bege-
leiding; vervolgens zagen we in een filmpje hoe verschillende gemeenten van 
het advieswerk op het gebied van jeugdwerk hebben geprofiteerd. Opmerke-
lijk was dat er vervolgens niemand in de zaal voorstelde om het werk op te 
heffen; het gesprek ging over allerlei opties om geld in te zamelen – van 
jaarlijkse collectes in alle gemeenten, tot een financiële bijdrage van ge-
meenten die er gebruik van maken, tot externe fondsenaanvragen. Vanuit 
verschillende gemeenten klonk de oproep om eerst de principiële keuze te 
maken om dit werk voort te zetten en dan te kijken hoe we de financiën er-
voor bij elkaar krijgen. En ook: “Misschien moeten we niet vragen of er geld 
is, maar wat het ons waard is!” Het bestuur kan verder en zal te zijner tijd 
met een concreet voorstel komen 

Nieuwe gemeente 
We mochten ook een nieuwe gemeente verwelkomen die het lidmaatschap 
van Unie-ABC heeft aangevraagd: de Kachin Baptistengemeente, van wie de 
ruim honderd leden uit Myanmar afkomstig zijn. Nadat we iets mochten ho-
ren over de gemeente en iedereen instemde met hun toetreding, verzorgden 
zo’n tien vertegenwoordigers, in prachtige traditionele kleding, een  

Nieuwe editie magazine 
Tot slot van het vergaderblok vertelde Peter Stoter dat er een nieuwe editie 
van het Unie-ABC-magazine Licht is verschenen, met daarin weer veel verha-
len uit aangesloten gemeenten. Ook meldde hij dat Unie-ABC na de zomer 
gaat beginnen met een maandelijks online gebed waarin we voor elkaar, de 
gemeenten en de wereld kunnen bidden. Meer informatie volgt binnenkort. 
 
Viering en liturgische proeverij 
Er was opnieuw pauze. Daarna stond een viering op het programma, geleid 
door Hans Riphagen, rector van het Baptisten Seminarium. Hij begon met 
een inleiding over liturgie, de vormgeving van onze diensten. Daarin schetste 
hij hoe het in veel Baptisten-, CAMA- en evangelische gemeenten toe gaat, 
én pleitte hij voor een rijkere liturgie. Met name door de diversiteit in ge-
meenten – qua leeftijd, geloofsachtergrond, focus, muziekvoorkeuren en der-
gelijke – lopen we een risico dat grote groepen niet meekomen in de huidige 
vaste vormen. Terwijl er zoveel meer mogelijk is. Hij noemde als voorbeelden 
onder meer: vormen van Bijbellezing, aandacht voor schuld en schaamte, 
samen bidden en een geloofsbelijdenis uitspreken, beleving van de collecte, 
participatie van jong en oud, ritme van het kerkelijk jaar, getuigenissen en 
stilte. 
 



Schriftlezing 
Na deze introductie gingen we samen vieren. We begonnen met het zingen 
van enkele liederen onder begeleiding door muzikanten van Op Doortocht. 
Vervolgens had Hans een ‘liturgische proeverij’ voorbereid: drie vormen om 
een dienst op een andere manier vorm te geven. Allereerst de Schriftlezing: 
een iemand las het gedeelte waarin Jezus met Pilatus in gesprek was. Op de 
achtergrond zagen we een schilderij met de beide personages erop. Na een 
tijd van stilte stelde een ander enkele nadenkvragen over het gedeelte. Tot 
slot werd het Bijbelgedeelte opnieuw gelezen.  
 
Klaagpsalm 
De tweede vorm had te maken met gebed. Drie mensen, verspreid in de 
zaal, lazen om beurten een deel van een klaagpsalm voor uit de Bijbel. Ver-
volgens kreeg iedereen de gelegenheid om in een gebed de klaagpsalm voor 
te zetten met de woorden: ‘Hoelang nog Heer, …’. Oorlogssituaties, het re-
cente overlijden van de twee Nederlandse ontvoerde kinderen en ook ver-
schillende persoonlijke situaties van verdriet werden zo voor Gods troon ge-
bracht. Dit moment werd afgesloten door samen een bijpassend lied te zin-
gen. 
 
Doopvernieuwing 
Tot slot nam Hans de aanwezigen mee in een moment van doopvernieuwing. 
Hij vertelde over een oude traditie waarin gelovigen jaarlijks het afwijzen van 
het kwaad en hun toewijding aan God opnieuw uitspreken. Dit deden de aan-
wezigen vervolgens ook, nadat zij eerst samen hardop de Geloofsbelijdenis 
van Nicea uit hadden gesproken. Mooi om zo op verschillende, voor de mees-
ten van ons nieuwe manieren vorm te geven aan ons geloof. 
Na deze bijzondere viering was het inhoudelijke programma voorbij. Restte 
nog een gezellige maaltijd, waarna iedereen naar huis ging. 
 
Gerdien Karssen, communicatiemedewerker Unie-ABC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zendingsproject Umutima Foundtion 
 
Impact van Umutima Foundation 
 
Afgelopen vrijdag was de laatste schooldag voor de vakantie. Een goed mo-
ment om een vergadering te plannen met alle moeders en oma’s. Ze moeten 
toch al naar school komen voor het rapport en zo slaan we twee vliegen in 
één klap. We hebben aangekondigd dat na de vakantie de schooltijden wor-
den verruimd. Zo is er meer tijd om de kinderen les te geven. Dit werd posi-
tief ontvangen. 

Tijdens de vergadering heb ik gevraagd wat de impact is van de hulp van de 
Umutima Foundation in het leven van deze moeders. Daar kwamen verschil-
lende verhalen los. Een kleine greep uit die verhalen: 

Een moeder van 3 kinderen: “Ik ben niet helemaal gezond en kan niet veel 
werken. Door jullie hulp krijgen de kinderen een maaltijd en onderwijs. Dat 
maakt het leven voor mij gemakkelijker”. 

Een moeder van 2 kinderen: “Zo blij dat mijn zoon op het voortgezet onder-
wijs zit. Dat was zonder jullie hulp niet mogelijk geweest. Mijn kleinzoon gaat 
naar de Umutima School en maakt flinke vorderingen. Bij thuiskomst begroet 
hij mij in het Engels. Ik heb nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn”. 

Een moeder van 4 kinderen: “Ik ben zo blij dat mijn jongens naar school  
gaan en niet rondzwerven op straat. Ik ben altijd bang geweest dat ze ver- 
keerde vrienden zouden krijgen, gaan stelen en roken en nog meer dingen 
die niet goed zijn. Doordat ze nu naar school gaan ben ik daar niet meer 
bang voor”. 

Een andere moeder van 4 kinderen: “Zonder de hulp van Umutima was ik nu 
dood. Ik heb me zoveel zorgen gemaakt om mijn kinderen. Waar haal ik het 
geld vandaan om ze eten te geven, schoolgeld te betalen, uniformen te ko-
pen en andere schoolbenodigdheden? Hoe kan ik de huur betalen? Ik zou 
overleden zijn aan de stress. Nu hoef ik me alleen nog maar druk te maken 
over de huur en wat ik ze ’s avonds te eten geef. Dit heeft mijn leven zoveel 
verbeterd. Ik heb geen stress meer”. 

Uit de verhalen blijkt dat door onze hulp de moeders minder zorgen en stress 
hebben. Ze hebben zich min of meer ontworsteld uit de overlevingsstand. 
Het is mooi om te horen dat we met elkaar de last die op hun schouders 
drukt verminderen. We moeten ook reëel blijven, we kunnen niet al hun pro-
blemen oplossen. Het leven is en blijft hard voor deze groep mensen. 



Toen ik die verhalen hoorde gingen er allerlei emoties en gedachten door mij 
heen: blijdschap, vreugde, dit is heftig, dit is echt schokkend en hier doen we 
het voor. Ik besefte dat de impact groter is dan ik had gedacht. Het gaat om 
zoveel meer dan kinderen een goede maaltijd en onderwijs geven. Ik ben 
intens dankbaar dat ik hier deel van uit mag halen. 

Tijdens de vergadering hebben de moeders hun dank uitgesproken naar alle 
sponsors die helpen om hun kinderen een betere toekomst te geven 

Hartelijke groet, 

Gerda 

 

 

 

 
  



Bijdrage van Ger Booy 
 

Majoor Eva den Hartog  1923 - 2006 
 
In de kringloopwinkel “Dorcas”” vonden wij een bijzonder boekje van de Heil-
soldate  
Majoor Eva den Hartog.  
Zij had de geuzennaam “Rebel voor het Leger”. 
 
30 jaar lang heeft zij gepoogd  iets van de nood in deze wereld te lenigen, zij 
vocht voor soep zeep zieleheil. Zij heeft gewerkt in midden Afrika , maar ook 
in Azië. 
Kinderen geadopteerd en mee naar Nederland gebracht en ondergebracht bij 
het Leger des Heils.  Zij heeft minimaal 2 boeken geschreven, waarvan één 
een gedichtenboekje. Dat gedichtenboekje vonden wij bij “Dorcas”.  
Sowieso om eens langs te gaan, genoeg te zien en te kopen en dat alles voor 
een heel goed doel en een kop koffie voor 1 euro. 
 
Eerst soep en zeep, dan zieleheil. 
 
Evangelisatie en sociale gerechtigheid 
Daarover discussiëren theologen 
Ze schrijven boeken bijbeldik 
Toch blijven mensen onbewogen! 
 
Eerst soep en zeep, klinkt het uit de mond 
Van Leger des Heilssoldaten! 
Geloof is actie” zegt Gods Woord 
Eerst daden, en niet zoveel praten! 
 
Eerst soep en zeep, dan zieleheil 
Het klinkt wellicht wat overdreven; 
Maar zingen, bidden en beloften doen 
Dat houdt de mensen niet in leven! 
 
Geen dogmatiek, of vrome praat 
Geen zoete Christus presenteren 
Maar door daadwerkelijke hulp 
Gerechtigheid en naastenliefde demonstreren! 
                                                                      



Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ (cq ontvangst 
voorganger) 
Periode juni juli aug 2025    
 
Datum   ouderling van dienst/ontvangst voorganger                
           
 
15 juni                   Piet Brongers                                  Willem Lindeman 
 
22 juni                   Roel Vochteloo                                Bert Wijchers 
 
29 juni                   Ria Liebe                                        Arie Liebe 
 
  6 juli                    Cor van Waveren                            Hans Baas 
 
13 juli                    Rients de Vries                                op bezoek bij  de   
                                                                                  Doopsg. Gem. 
 
20 juli                    Cor van Waveren                             koffiemorgen met   
                                                                                  Vluchtelingenwerk 
 
27 juli                    Piet Brongers                                  koffiemorgen met  
                                                                                  Willem Lindeman 
 
  3 aug                   Cor van Waveren                            koffiemorgen met  
                                                                                  Leergeld Drachten 
 
10 aug                   Piet Brongers                                  koffiemorgen              
 
17 aug                   Rients de Vries                                koffiemorgen 
 
24 aug                   Cor van Waveren                             Piet Brongers,           
                                                                                  Samen met de 
                                                                                  Doopsgg. Gem.                                 
                                                                                       
 
31 aug                   Rients de Vries                                koffiemorgen 
 
  7 sept                  Ria Liebe                                         Piet Brongers 
 
14 sept                  Roel Vochteloo                                 Bert Wijchers  
 
NB Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld wor-
den door wie maar aanwezig is. 
NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand 
anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen: 
Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of  06-44912841 
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731 
 
 



Rooster juni/juli/aug 2025 
 

 
 

 

 

 
 

zon-
dag 

kos-
ter 

ge-
luid 

beamer pianist bloe-
men 

koffie 

15 juni Joke Bert Ria Arie Wietske Joke 

22 juni Cor Bert Minke Arie Etty Cor 

29 juni Far-
shid 

Bert Tineke ???   Farshid. 

  6 juli Hans 
H 

Bert Ria   Galina Hans H 

13 juli n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Rients n.v.t. 

20 juli Erica Bert Tineke geen   Erica 

27 juli Joke Bert ? Tineke geen Wietske Joke 

  3 aug Cor Bert Tineke geen   Cor 

10 aug Rients Bert ? geen   Rients 

17 aug Far-
shid 

Bert ? geen Etty Farshid 

24 aug Joke 
+ 
Erica 

Bert Tineke Rein Fer-
werda 

Galina Joke + 
Erica 

31 aug Cor Bert ? Grietje 
Albada 

Wietske Cor 

  7 sept Rients Bert Erica Arie   Rients 

14 sept Hans 
H 

Bert Ria Arie Etty Hans H 



Agenda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DA-
TUM 

TIJD SPREKER COLLECTE BIJZONDERHEDEN 

          
15 juni 10.00 

uur 
Willem Linde-
man 

Umutima 
Foundation 
  

  

22 juni 10.00 
uur 

Ds. Bert Wij-
chers 

Stichting Leer-
geld 
  

  

29 juni 10.00 
uur 

Arie Liebe Umutima 
Foundation 
  

  

  6 juli 10.00 
uur 

Hans Baas Gemeente + 
H.A. 
  

Viering H.A. 

13 juli 10.00 
uur 

Op bezoek bij 
Doopsgezinde 
Gemeente 
  

    

20 juli 10.00 
uur 

koffiemorgen Vluchtelingen-
werk 

m.m.v. Annemiek             
Petrovic-Reitsma 
van Vluchtelingenwerk 
  

27 juli 10.00 
uur 

Willem Linde-
man 

Umutima 
Foundation 
  

  

  3 aug 10.00 
uur 

koffiemorgen Stichting Leer-
geld 

m.m.v. Henk Kuiper 
van Stichting Leergeld 
  

10 aug 10.00 
uur 

koffiemorgen Umutima 
Foundation 
  

  

17 aug 10.00 
uur 

koffiemorgen Stichting Leer-
geld 
  

  

24 aug 10.00 
uur 

Ds. Piet Bron-
gers 

voedselbank Samen met de 
Doopsgez. Gemeente 
  

31 aug 10.00 
uur 

koffiemorgen AZC kinderen 
  

  

7 sept 10.00 
uur 

Ds. Piet Bron-
gers 

Gemeente + 
H.A. 

Viering H.A. 
  

14 sept 10.00 
uur 

Ds. Bert Wij-
chers 

Azc kinderen Start zondag 
  


