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Wonder 
 
Op 90 jarige leeftijd overleed Tante Annie, Annie Eikenaar. In Tabitha Den 
Haag. Bij het opruimen zochten wij naar een testament, we wisten dat er 
zoiets moest zijn, konden niets vinden. We kwamen er achter dat er een 
notaris moest zijn en die gebeld en deze deelde mee geen testament in zijn 
bezit te hebben, maar wel de mededeling dat er ooit iets was opgesteld. 
Bij het slot van de opruiming vonden wij in een kier achterin het theemeubel 
het testament. Verzonden naar de notaris en deze berichtte ons dat er een 
behoorlijk bedrag aanwezig was nagelaten zou moeten worden aan de Bap-
tisten Gemeente Assen als deze nog zou bestaan. Daar was zij jarenlang in 
het verleden heel fijn opgevangen. 
Ik belde de penningmeester van Assen en hoorde dat diezelfde avond nog 
een vergadering zou zijn om met het voorstel te komen de Bapt. Gemeente 
Assen op te heffen. Er was geen geld meer om de Gemeente  in stand te 
kunnen houden. 
We belden de penningmeester en deelden mee hoe groot de erfenis zou 
zijn.  
Die avond werd niet het voorstel gemaakt om te stoppen, maar om door te 
kunnen gaan. 
Zondag 10 sept. Jl. werd in de kerkdienst het 70 jarig bestaan gevierd van 
deze Gemeente. Daar hadden we graag bij willen zijn, deze gemeente bijna 
8 jaar mogen dienen. 
Helaas hebben we dat door omstandigheden niet mee kunnen vieren. Wij 
wensen de Baptisten Gemeente Assen nog vele jaren van zegeningen. 
Een wonder? 
 
“Geen Vrede zonder Recht: 
De verkiezingen komen er aan. Op 22 november mogen we gebruik maken 
van ons democratisch recht, stemmen. 
Een aantal jaren ben ik geabonneerd op een nieuwsbrief van het NBG. Ma-
thijs de Jong schreef in het najaar van 2022 in deze nieuwsbrief op welke 
manier de boodschap van de profeten relevant is voor vragen in onze tijd 
rond milieu, klimaat en uitputting van de aarde. 
Drie profeten worden bij name genoemd en wat zij te zeggen hebben in die 
tijd en zo over te brengen naar onze tijd. Ik neem er twee. 
Jesaja: 
Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen. 
Wee degenen  die het kwade goed noemen en het goede kwaad. 
Wee degenen die onrechtvaardig wetten uitvaardigen, zij verdraaien het 
recht van de zwakken en ontnemen de armen van het volk. En zo vele pagi-
na’s volgend. 
 



Amos 
Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op hun ondergang. 
 
Zo maar wat citaten die mij raken. 
 
Wij ontvangen de vreemdelingen die hier aan onze grenzen staan te klop-
pen om binnen te mogen komen, citaat van Huub Oosterhuis uit de bewerk-
te 150 Psalmen van David. Lees het Oude Testament hoe met hen om te 
gaan, gastvrij. 
 
Ik laat dit alles tot mij doordringen en zal een leidraad  zijn voor de volgen-
de verkiezingen. 
Armoede, milieu, gastvrij zijn voor de vreemdeling, de weduwen, wezen, zij 
zullen hun bescherming moeten krijgen binnen onze  samenleving. 
  
Ger Booy 



Van het Dagelijks Bestuur 
 

Er is niet veel te melden vanuit het Dagelijks Bestuur. 
Door verspreide vakanties was het niet mogelijk om gezamenlijk te vergade-
ren. Toch is alles probleemloos verlopen, dankzij digitaal contact, maar ook 
via creativiteit en persoonlijke betrokkenheid bij de activiteiten. 
Naast de zondagse bijeenkomsten waren er geen specifieke onderwerpen 
ter bespreking, behalve het doorgaande proces over de mogelijke over-
dracht van ons kerkgebouw. We hopen in het najaar daar, als gemeente,  
definitief een besluit over te kunnen nemen. 
 
De zomerperiode in de gemeente ligt weer achter ons. 
Met een gevoel van dankbaarheid kijken we terug op een bijzondere zomer-
periode. 
Wat het aantal kerkgangers betreft, was er niet veel  verschil met de gewo-
ne diensten. Wel kunnen we stellen, dat de kerk meer gevuld was, omdat 
de tafels verspreid over de hele kerkruimte stonden. 
De zomerontmoetingsdiensten  waren weer heel gevarieerd.  
Dit jaar was het niet mogelijk voor elke zondag een passende invulling te 
geven. Maar, uit navraag bleek dat er genoeg behoefte was om op zondag 
elkaar te ontmoeten rondom de koffie, en dan was er altijd wel ruimte om 
te delen. Cor van Waveren en Roel Vochteloo hebben zich daar toen 
voor ingezet. Iedereen heeft het als heel goed ervaren, ja eigenlijk had men 
het gevoel, dat dat ook de bedoeling was van de zomerse ontmoetingsdien-
sten. Maar ja, het woord ‘dienst’ roept dan al gauw iets van kerkdienst op. 
Twee bijzondere diensten zijn nog wel te vermelden: de uitwisse-
lingen met de Doopsgezinde Gemeente, bij hen op 30 juli j.l. en bij 
ons op 20 augustus j.l.. Uitwisselingen rond persoonlijke liederen en die 
rond ervaringen met kerkgebouwen leidden tot persoonlijke gesprekken. En 
meteen bleek er ook behoefte aan meer. Volgend voorjaar zal dat een ver-
volg krijgen. We ontdekten, dat als het gesprek op een persoonlijke onder-
laag komt er veel gemeenschappelijks te ontdekken valt, zowel wat vragen 
betreft als wat ervaringen betreft. 
Het nieuwe seizoen ligt weer voor ons. 
Het geeft moed om ook de komende nieuwe gemeenteperiode met vertrou-
wen tegemoet te gaan, ondanks het bewustzijn van onze beperkingen 
Startzondag 
Zondag 1 oktober a.s. zullen we onze startzondag hebben, onder leiding 
van Bert Wijchers. Mede voorbereid door Piet Brongers. 
Het thema is: ‘Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God’ 
Het zal een heel bijzondere dienst worden: we beginnen wat later (om 
10.30 uur!) , maar we hopen de dienst te kunnen voortzetten met koffie-
drinken en een lunch.  
En op een passende manier zullen we vorm geven aan de avondmaalsvie-
ring.  
In een apart stuk vertelt Bert iets meer over (de aanleiding tot) het thema.  
Het geheel zal ongeveer afgelopen zijn om 12.30 uur. 
We hopen, dat we met veel men sen deze dienst kunnen vieren! 
 
We wensen onszelf een gezegend nieuw gemeenteseizoen toe! 
 
Namens het Db: Bert Wijchers en Piet Brongers 
 



Een nieuw jaarthema voor het komende seizoen 
“Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God. Hij is aan 
mijn zij in het wisselend lot” 

Beste mensen, 
Het thema ‘Houvast/vasthouden’  uit het afgelopen gemeenteseizoen heeft 
ons geholpen om na te denken over ons gemeentelijke- en persoonlijke 
houvast in het leven en de vraag gesteld wat we – in toenemende kwets-
baarheid – nog willen kunnen vasthouden aan activiteiten en aan bezit. 

De gemeente toonde zich bewust van de realiteit en stond open voor keuzes 
die recht doen aan die realiteit. Dat is een grote zegen! We hebben samen 
vastgesteld dat afscheid nemen van  tradities en middelen niet hoeft te be-
tekenen dat de kwaliteit van de ontmoeting en de zorg voor elkaar er min-
der om wordt. 

Wat er ook verandert, we kunnen elkaar blijven vasthouden en weten dat 
we samen vastgehouden worden. 

Dat waren zo mijn gedachten onderweg naar de zomer van 2023 toen ik 
met mijn zoon richting het Vliet in Leeuwarden reed. “We moeten even naar 
het Vliet pap voor een boodschap”. Onderweg ernaar toe neuriede ik wat. 
“Wat neurie je nou?” vroeg de zoon. “Een kerkliedje van lang geleden: Wat 
vliedt of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend 
lot” 

In een mooie mailwisseling met Piet Brongers ontstond het idee om deze 
beide versregels op te pakken als nieuw jaarthema. 
We hadden  er beide zo onze eigen associaties bij. Piet stond stil bij de per-
soonlijk ervaren kwetsbaarheid bij ouder worden en wisselend aspect van 
afronden en afbrokkelen en wat hij daarvan ook ziet in de gemeente.   
Zelf was ik gericht op wat er op het wereldtoneel en in de natuur verandert 
en het vooruitzicht dat ik mijn laatste actieve jaar als docent inga.   

Je kunt dan blijven steken in een negatief perspectief, dat gericht is op 
‘verlies’ en ‘de handen leeg’ en ‘zorg (of angst) voor wat mogelijk komt’. En 
de vraag ‘waar vallen we dan op terug?’ 
Je kunt ook net doen alsof niets aan de hand is en gewoon maar doorgaan 
tot het einde je overvalt. 
Je kunt ook zoeken naar zin en betekenis van dat wat voor je ligt, misschien 
wel in het licht van het verleden. Je zou het kunnen zien als een proces, 
waar je deel van kunt uitmaken en dat op een heel andere manier verder 
gaat. Je kunt je ook betrokken voelen bij een betekenisvolle afronding of er 
tegen aan kijken als een klus waar je je voor ingezet hebt en die nu klaar is. 
Oftewel je hoef geen slachtoffer te zijn van de toekomst. 
 



Het hangt een beetje af van het vertrouwen, dat het goed komt. 

Als gemeente weten we ons dwars door alles heen omgeven van een trouw 
van Hem die Alfa en Omega heet, begin en eind van ons vallen en opstaan.  
Een bijzondere constante te midden van alles wat onzeker is. Daarover klin-
ken vele getuigenissen. Van vuurkolom en wolkkolom tot de belofte van 
Hem die onze grond is om met ons te zijn alle dagen tot aan de voleinding 
der wereld. Maar ook onze eigen persoonlijke levensverhalen tonen de God 
die aan onze zijde is en blijft. 

We mogen elkaar in dit komende seizoen inspireren en vertroosten met ge-
tuigenissen en belevenissen in gesprekken en vieringen rond de eerste twee 
bovengenoemde versregels van lied 470 uit Liedboek voor de Kerken. 

Op 1 oktober vieren we onze startzondag. We vragen van u om al-
vast na te denken over verhalen/herinneringen aan ervaren trouw 
en presentie van God onderweg.  
De dienst zal een verrassende invulling kennen en het is van belang dat ie-
dereen zich instelt op een mooie viering en bijzondere lunch! Houd daarvoor 
de mededelingen in de diensten in de gaten. 

Hartelijke groet,   

Piet Brongers en Bert Wijchers. 

 

 

N.B. 1 oktober Startzondag nieuwe gemeen-
teseizoen! 
Thema: ‘wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God’ 
De dienst begint om 10.30 uur,  
aansluitend koffiedrinken en gezamenlijke 
lunch,  
met de tekenen van brood en wijn 
Rond 12.30 uur zal het afgelopen zijn. 



Activiteiten in de Vredesweek:                           
17 – 24 september 2023 

Wandeling rond het centrum van Drachten met vijf hal-
tepunten voor bezinning over vrede. De start is om 
15:30 uur van af de Doopsgezinde Kerk in Drachten. 
THEMA:   Fredeskuier / Walk of peace 
PLAATS:  Drachten, Doopsgezinde Kerk, Zuiderbuurt 26-28, Drachten 
Datum:  21 september 2023 
Tijd: 15.00 – 18:00 uur 

Dit jaar wandelen wij ‘niet te ver, niet te lang en niet te moeilijk’. Ieder is 
van harte welkom om mee te doen. Bij elk van de vijf haltepunten geven we 
aandacht aan één van die vijf dimensies van vrede zoals gehanteerd in de 
Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede door de Wereldraad van Kerken. 
We beginnen bij de Fermanje, waar ds. Roelof Akse aandacht geeft aan 
‘Vrede met God’. 
De eerste halte geven we aandacht aan ‘Vrede met jezelf’ (ontvangst bij de 
R.K. Parochie aan de Pier Panderstraat. 
De tweede halte geven we aandacht aan ‘Vrede tussen de volkeren’ (plein 
voor de Lawei). 
De derde halte geven we aandacht aan ‘Vrede in de gemeen-
schap’ (verzorgingshuis Rispinge). 
De vierde halte geven we aandacht aan ‘Vrede met de aarde’ (Grote Kerk) 
met een ontvangst door leden van de werkgroep ‘GroeneKerk’. 
De vijfde halte tenslotte is terug bij de Fermanje, waar Roelof Akse de kuier 
om ca. 18.00 uur zal afsluiten, om 18.15 gevolgd door een eenvoudige 
maaltijd voor hongerige wandelaars en wakers. Aanmelden is gewenst 
(secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl). 
Om 19.15 houden we dan de gebruikelijke Vredeswake bij de 
boom voor de Fermanje (deze keer dus in de vroege avond). 
 
Lezing met aansluitend een dialoog over 'groen geloven 
'Wat beweegt jou?' 
PLAATS:  Drachten, Doopsgezinde Kerk, Zuiderbuurt 26-28, Drachten 
Datum:  21 september 2023 
Tijd: 20:00 uur 
Het gesprek zal worden ingeleid door Marjolein Tiemens-Hulscher, met 
wat háár beweegt om ‘groen te geloven’. Ze is recent sterk aangesproken 
door het gedachtegoed van de encycliek ‘Laudato Sí’ van paus Franciscus 
(2015), en is onder andere geraakt door de uitspraak dat ‘zorg en soberheid 
spontaan ontstaan waar we ons innerlijk verbinden met alles wat bestaat’. 
Daarop volgt dan de grote vraag ‘hoe wij ons dus kunnen verbinden met 
mensen waar ook ter wereld, onze grond, onze planten en dieren, onze aar-
de?’ 
Marjolein studeerde plantenveredeling in Wageningen. Na onderzoek in de 
biotechnologie en biologische landbouw werd haar duidelijk hoe ‘natuur en 
schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn’. In 2013 nam zij het 
initiatief voor ‘Groen Geloven’ (https://groengeloven.com) en sindsdien  



geeft zij lezingen en workshops, en wandelt zij met mensen rondom het 
thema Duurzaamheid. Zij combineert haar biologische kennis daarin met 
christelijke spiritualiteit. ‘GroenGeloven’ maakt deel uit van de ‘Laudato Sí 
Alliantie Nederland (https://laudato-si.nl) 
Voor meer informatie: https://www.doopsgezindendrachtenureterp.nl 
 
 
 
 

 

 

 

Gezamenlijke vredesdienst op zondag 24 september 
2023 
van de Centrumkerken: Doopsgezind, Baptist en PKN) 
 
Datum: 24 september 2024 
Plaats: Grote Kerk Drachten 
Tijd: 10.30 uur 



 

Collecte-opbrengsten zomer 2023   
    

Datum Doel Bedrag  
    

4 juni 2023 Gemeente € 16,25  
4 juni 2023 Avondmaal € 16,25  

11 juni 2023 Bloemengroet € 59,75  
18 juni 2023 Gemeente € 45,75  
25 juni 2023 Project van Hoop 8 € 52,90  

2 juli 2023 Gemeente € 30,75  
2 juli 2023 Avondmaal € 30,75  
9 juli 2023 Umutima zending € 51,10  

16 juli 2023 geen collecte € 0,00  
23 juli 2023 Project van Hoop 10 € 38,25  
30 juli 2023 geen collecte € 0,00  

6 augustus 2023 Gemeente € 32,35  
13 augustus 2023 Bloemengroet € 43,40  
20 augustus 2023 Voedselbank € 106,45  
27 augustus 2023 Project van Hoop 11 € 40,65  

  € 564,60  
Alle gulle gevers: hartelijk dank!   
De penningmeester.   
    



24 september—Project van Hoop 12: 
Arabischtalige Gemeente Enschede 
 
Soms worden wij als Nederlanders gezegend met vluchtelingen. Zo’n zegen 
is voorganger Gabi Butros. Wij als Unie-ABC mogen financieel helpen zodat 
deze begaafde man velen in Nederland kan bereiken met het Evangeliie. 
Deze partnerschap met de Arabische Gemeente Enschede is ons Project van 
Hoop nummer 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Gabi is een bewezen evangelist en gemeentestichter. In Syrië heeft hij 
veel Syriërs en Koerden bij Jezus gebracht en verschillende huisgemeenten 
gestart. Vanwege de oorlog is hij met zijn gezin verhuisd naar hamburg, 
waar hij een bloeiende  bediening had. In 2019 is hij door de Arabischtalige 
Unie-ABC-gemeente ‘Jezus Licht van de  wereld’ in Enchede gevraagd hun 
voorganger te worden. Zij kenden immers zijn pasterale en missionaire ga-
ven. Ds. Gabi is toen naar Gronau, net over de grens bij Enchede, verhuisd. 
 
Hij heeft als vijftigjarige een fulltime baan in ploegendienst in de industrie 
aangenomen om een gezinsinkomen te hebben. Dat betekent dat hij vroeg 
begint en na een lichamelijk pittige werkdag ‘s avonds de rest van zijn ener-
gie besteedt aan de gemeente. Dit beperkt de impact die hij kan hebben. 
 

Projecten van Hoop - collecterooster 2023 
Dit jaar collecteren we een aantal keren voor de Projecten van Hoop, voorge- 
dragen door de Unie en ABC-gemeenten in Nederland. In juni, juli en  
augustus collecteerden we voor Gemeentestichting in Noord-Afrika, voor  
gemeentestichting in het Caraïbische gebied en voor ondersteuning van bui- 
tenlandse studenten. En natuurlijk vergaten we ons eigen zendingsproject                        
Umutima in Zambia niet. Elders in deze Schakel kunt u lezen wat de verschil-                                              
lende collectes hebben opgebracht.  
Op de laatste bladzijde van deze Schakel ziet u steeds bij elke zondag waar                                                  
we voor collecteren.  
Nu mag ik u het laatste Project van Hoop voor dit jaar presenteren. Hiervoor                                                
zullen we collecteren op 24 september. 
 
Cor van Waveren, penningmeester 



Om het werk in de gemeente en het evangelisaƟewerk in de regio  goed te laten 
slagen, zou ds. Gabi verder vrijgesteld moeten worden. Zijn vrouw heeŌ nu een 
baan zodat hij meer Ɵjd overhoudt. Dat inkomen is niet genoeg voor het gezin. 

 

Zijn gemeente is getalsmaƟg en financieel niet sterk genoeg om hem volledig te 
ondersteunen. Daarom heeŌ Unie-ABC € 500 per maand apart gezet om hem voor 
twee jaar te ondersteunen. Daarmee kan ds..Gabi zich verder toewijden aan zijn 
bediening en kan de gemeente verder groeien om hem verder  financieel te onder-
steunen. Die twee jaar zal echter niet genoeg zijn voor de gemeente. Daarom wil-
len wij in die twee jaar andere Unie-ABC-gemeenten uitnodigen om ook financieel 
te helpen zodat de periode van ondersteuning verlengd kan worden. 

 

 



Thema-avond over het boek Maria van en door Prof. dr. A. Huijgen,                                  
28 september a.s. 

In de afgelopen jaren zijn meerdere keren thema-avonden gehouden in de  

Levensbron in Ureterp. Als vervolg daarop zal er nu een thema-avond wor 

den gehouden over de Bijbelse figuur Maria, echter nu in de Eben- 

Haëzerkerk te Drachten   

In 2021 is over Maria een boek verschenen geschreven door Prof. Arnold  

Huijgen. Hij beschrijft haar daarin vanuit verschillende invalshoeken. Het is  

zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria schrijft. Op de achterkant 

 van het boek staat o.a. vermeld: “Maria is een voorbeeld van geloof en ver 

trouwen. Wie naar haar kijkt wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de 

 Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van  

de Verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk,  

de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als “icoon van gena-
de” te zien.  

 

Het leek ons interessant om Prof. Huijgen te vragen een inleiding houden  

over Maria, over de inhoud van het boek, wat hem bewogen heeft het te  

schrijven en wat hij aan ons over wil brengen. Hij is bereid om op donder 

dag 28 september a.s. met ons daarover na te denken.  

 
Graag nodigen wij iedereen hartelijk uit om deze avond bij te wonen.   

Waar:  Chr. Ger. Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27, Drachten. 

Tijd:           Aanvang: 19.45 – 21.45 uur met pauze 

     (Zaal open vanaf 19.15 uur) 

Inschrijving: liefst via e-mail mathildekrijgsheld@gmail.com 

           of een appje: 06-3000 8106 

  

Om kwart over zeven staat de (gratis) koffie of thee klaar. Ter dekking van 
de kosten wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden.  

We hopen op een boeiende en gezegende avond.  

 
Met hartelijke groeten,  

Mathilde Krijgsheld Jeroen Storm 

NGK Ureterp  CGK Drachten 



Bericht van de Umutima Foundation 
 
70 stenen...... 

We willen graag de kinderen betrekken bij de bouw van de school, de 

school komt er tenslotte voor hen. Alle kinderen hadden zich afgelopen za-

terdagmorgen verzameld bij het voedingscentrum. Ik heb nog een keer uit-

gelegd dat we een school aan het bouwen zijn om de kids meer kansen te 

geven voor een betere toekomst. Toen zijn we in optocht naar de bouw-

plaats gelopen. Ik liep wat ach-

teraan en het ontroerde mij toen 

de kinderen de school in aan-

bouw bereikten. Het beeld dat er 

kinderen lopen is over ruim zes 

maanden een dagelijks beeld. Ik 

denk dat de ontroering voort-

kwam uit het feit dat ik opeens 

alles bij elkaar zag komen. Hard 

werken aan de bouw van de school en dan nu opeens een kijkje krijgen in 

de toekomst. 

Ieder kind heeft zijn naam op de zijkant van een steen geschreven. De ste-

nen zijn door de bouwvakkers in de muur gemetseld onder toeziend oog 

van de kinderen. Hierna hebben we in een kring met de kinderen gebeden 

voor de school. Toen was het tijd voor iets te eten en te drinken. Ieder kind 

kreeg een flesje drinken en een klein pakje met twee koekjes. De flesjes en 

de koekjes werden niet opengemaakt want ze nemen dit graag mee naar 

huis om iedere dag een klein slokje te drinken. Wij kijken terug op een ge-

slaagde ochtend.  



De bouw vordert gestaag. Er is gemetseld tot aan de bovenzijde van de 

raam- en deurkozijnen. Er worden nu lateien gemaakt boven de kozijnen. 

Hier boven moeten nog een aantal rijen worden gemetseld en dan is het tijd 

om het dak te plaatsen. Dat vergt nog wel voorbereidingstijd want er moe-

ten eerst balken aan elkaar worden gelast. Het gaat vast goed komen. 

Terwijl ik op de bouwplaats was had ik iets van een tas zien liggen langs de 

weg. Ik had er geen aandacht aan geschonken want in de buurt van die tas 

was ook een vrouw iets aan het verkopen. Ik dacht die tas is vast van haar. 

Bright en ik lopen terug naar het voedingscentrum en opeens roept die me-

vrouw ons. Is dit er soms één van jullie? Huh, we komen dichterbij en zien 

dat er een meisje langs de kant van de weg ligt. Het was haar rugzak die ik 

gezien had. Bright gaat in gesprek met het meisje dat voor ons een onbe-

kende was. Ze voelde zich niet lekker en is gewoon gaan liggen. Ze woonde 

niet zo ver weg en gemakkelijk te bereiken met de auto. Ik heb snel de auto 

gehaald en we hebben haar veilig thuis gebracht. 

Hartelijke groet, 

Gerda 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van de Unie-ABC               

 
 
 
FUSIEFEEST OP 18 NOVEMBER: KOM OOK!  
Na jaren van zorgvuldige voorbereidingen hebben de aangesloten 
gemeenten van Unie en ABC in juni tot een definitieve fusie be-
sloten! Op zaterdag 18 november hopen we dit heugelijke feit te vieren 
met een fusiefeest in Veenendaal, waar alle belangstellenden uit de ge-
meenten voor zijn uitgenodigd. Het feest duurt van 13.30 tot 21.00 uur.  
Na de zomer zullen we het complete programma bekendmaken, maar we 
kunnen al beloven dat we een aantal mooie verrassingen aan het organi-
seren zijn. Tijdens het middag programma zal ook de Algemene Ledenver-
gadering plaatsvinden. Tijdens deze vergadering wordt er een alternatief 
programma aangeboden voor de overige gasten. Aan de dag en het diner 
zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage kan worden overge-
maakt op rekeningnummer NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Bap-
tistengemeenten o.v.v. ‘fusiefeest’. Er is plaats voor 500 personen, dus als 
je dit feest niet wilt missen, geef je dan snel op via het formulier op:  
www.unie-abc.nl. 

 
 

Agenda 
  1 sep Opening collegejaar Seminarium met studie-

middag ‘Vurig verlangen en charismatische ver-
nieuwing’ in Amsterdam 
  

  2 okt Regioavond Noord (locatie volgt nog) 
  

  4 okt Regioavond Midden-Zuidwest in Gouda 
  

  5 okt Regioavond Noordoost in Musselkanaal 
  

11 okt Regioavond Noordwest in Amsterdam 
  

12 okt Regioavond Zuid in Merselo 
  

18 nov Fusiefeest en Algemene Ledenvergadering in 
Veenendaal 
  



 

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ (cq ontvangst 
voorganger) 

Periode september/oktober 2023    

 

datum      ouderling van dienst       voorganger                 
          
 
17 sep             Ria Liebe-Ravelli                 Arie Liebe/Piet Brongers 

24 sep             Rients de Vries                   gezamenlijke vredesdienst in   

                                                              de Grote Kerk 

  1 okt     Ria Liebe-Ravelli          Bert Wijchers 

  8 okt     Cor van Waveren         Willem Lindeman 

15 okt      Rients de Vries          Pauline Bremer 

22 okt      Cor van Waveren         Robert Jan Nijland 

29 okt      Roel Vochteloo          Dick de Jong 

  5 nov     Rients de Vries          Piet Kingma 

12 nov     Cor van Waveren         Andries Bakker 

19 nov     Roel Vochteloo          Wout Huizing 

 

NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld 
worden door wie maar aanwezig is. 

N.B Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met ie-
mand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende per-
sonen: 

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of  06-44912841 

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731 

 
 



Rooster sept. okt. 2023 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

zondag koster geluid bea-
mer 

pianist bloemen koffie 

17 sept Erica Hans 
H. 

Tineke Grietje Etty Erica 

24 sept n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

  1 okt Cor Hans 
H. 

Tineke Arie ? Cor 

  8 okt Hans H. Bert Tineke Rein Fer-
werda 

Galina Hans H. 

15 okt Joke Bert Ria Arie Etty Joke 

22 okt Rients Bert Tineke Arie Wietske Rients 

29 okt Farshid Bert Minke Grietje Minke Farshid 

  5 nov Cor Bert Ria Arie Etty Cor 

12 nov Erica Bert Tineke Hans Galina Erica 

19 nov Joke Bert Minke Grietje Wietske Joke 



 

 
 
 



 

 

 



Agenda 

 

DATUM TIJD SPREKER COLLECTE BIJZONDERHEDEN 

          

17 sep 10.00 uur Arie Liebe m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 

  

Gemeente   

24 sep 10.30 uur 
(!) 

Gezamenlijke      
vredesdienst i          
in de Grote Kerk 

  

  Vooraf: koffiedrinken 

in de Doopsgezinde Kerk 

vanaf 9.30 uur 

 
  1 okt 10.30 uur 

(!) 
Ds. Bert Wijchers Gemeente + 

avondmaal 

Startzondag, 

Viering H. Avondmaal 

+lunch tot +/- 12.30 uur 

  
  8 okt 10.00 uur Willem Lindeman Voedselbank   

  9 okt 14.30 uur VCK     

15 okt 10.00 uur Pauline Bremer Gemeente   

22 okt 10.00 uur Robert Jan Nijl-
and 

Vrouwen 

gebedsdag 

  

  

29 okt 10.00 uur Dick de Jong Gemeente   

  5 nov 10.00 uur Arie Liebe 
m.m.v . 

Ds. Piet Brongers 

Gemeente + 

avondmaal 

  

Viering H. Avondmaal 

 6 nov 14.30 uur 

  

VCK   Baptisten Vrouwen 

Wereld Gebedsdag 

  
12 nov 10.00 uur Ds. Andries Bak-

ker 
Umutima 

Foundation 

  

  

19 nov 10.00 uur Ds. Wout Huizing Gemeente   


