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‘op bergen en door dalen’ 
 

Inleiding 
We hebben de afgelopen 3 gemeenteseizoenen gekozen voor de thema’s ‘zoeken naar 
bronnen van geloof en leven…!’ (2019/2020), ‘ik zie jou…!’ (2020/2021) en ‘LEEF…!’  
(2021/2022).   En daarbij is de gedachte om verder te kijken dan de oppervlakte en het 
uiterlijk vertoon. Als gemeente zijn we al meer 50 jaar onderweg! We hebben dat in het 
najaar van 2019 gevierd.  
Lief en leed hebben we gedeeld. Hoogtepunten en dieptepunten, en dwars daardoor heen 
hebben we onze weg kunnen gaan. En… bij het echt zien van elkaar worden afstanden 
overwonnen! En dat laatste heeft natuurlijk ook alles te maken met de moeilijke periode van 
corona en met name de lockdowns (resp.  15 maart – 28 juni 2020; 20 december 2020 – 30 
mei 2021 en 19 december 2021 – 30 januari 2022).  
Het afgelopen jaar hebben we elkaar bemoedigd en geprikkeld met ‘hoe dan ook: Leef!’ 
Leef, want we zijn er nog en God heeft ons niet verlaten. 
 
Dan komt natuurlijk best de vraag: hoe hebben we het gered? Wat zijn de bronnen waar we 
uit geput hebben? 
De jongeren van vroeger zijn voor het merendeel vertrokken, maar komen bij de reünie in 
het najaar van 2019, met verhalen van vroeger, van warmte en verbondenheid, van 
inspiratie voor het leven, die ze in Elim gevonden hebben. Ja, en dan worden we weer 
bepaald bij bronnen, waar we ons zelf vaak niet van bewust zijn. 
Om vervolgens  af te tasten, wat de betekenis is van ons gemeente-zijn, ondanks het 
verminderde perspectief. Ja, want eigenlijk zouden we willen, dat de gemeente zou groeien 
en meer toekomstbestendig zou zijn. 
De coronaperiode, met zijn bedreigingen en beperkingen, zorgt ervoor, dat er afstand komt 
tussen mensen, maar ook tussen samenkomsten. 
We kunnen gelukkig vaststellen, dat we het tot hier toe gered hebben, dankzij 
betrokkenheid en creativiteit. Pastoraat op afstand blijkt mogelijk. Aandacht voor elkaar op 
afstand blijkt mogelijk via kaarten, telefoon, email en website. 
Overdenkingen via videoboodschappen, een ontluikende tulp in de week voor Pasen. 
Allemaal tekenen van geloof en leven, op basis van de bron van het Leven. 
We zijn er nog niet van af, maar zijn wel bevestigd in de hoop en het vertrouwen, dankzij de 
onderlinge band van liefde. 
Het zoeken naar bronnen van geloof en leven vindt niet alleen in onze eigen gemeente 
plaats maar ook in de gespreksgroep van de Centrumkerken. Mensen met een andere 
traditie, maar wel met dezelfde levensvragen en ervaringen.  
Ook zijn we ons bewust van onze plek in de Unie van Baptisten gemeenten, waarin we een 
bijdrage willen leveren op basis van vragenderwijs en niet stellenderwijs geloven. Dat aspect 
willen we inbrengen in het hele fusieproces met de ABC-gemeenten. 
Het zijn drie goede jaren geweest, ondanks het feit, dat we lang niet alle activiteiten hebben 
kunnen uitvoeren, die op ons programma staan.   
  

• Er is wel telkens een startzondag, waarin Bert Wijchers mmv Piet Brongers een start 
heeft gemaakt met een nieuwe thema voor het seizoen.  

• Er zijn geen specifieke adventsprojecten, en toch is er steeds sprake geweest van 
een verhaallijn richting het Kerstgebeuren. 



Het adventstreffen in 2019 is heel geslaagd, zowel wat betreft het samenzijn met 
een broodmaaltijd, als het maken van attenties voor de echt ouderen, het versieren 
van de kerstboom en het samen zingen van kerstliederen rond de piano.  
Helaas kan door de aangekondigde lockdown het treffen in 2020 inclusief de 
versieringen en de diensten in de kerk niet plaatsvinden. Toch hebben we elkaar 
weten te bereiken met een kerstboodschap (van Piet en Janny Kingma) en 
kerstattenties voor ouderen en voor de ons bekende kinderen (boek en 
sinaasappels). Het afgelopen jaar hadden we het plan om op zondag 12 december 
2021 een heel bijzondere adventsdienst te hebben, speciaal gericht op 
(klein)kinderen. Vanwege de aangescherpte maatregelen en de risico’s hebben we de 
dienst helaas niet door kunnen laten gaan. En vlak voor Kerst komt er weer een 
lockdown, waardoor ook de kerstdienst niet door kan gaan. En toch is er een manier 
gevonden waarop de (klein)kinderen een boekje en een sinaasappel hebben 
gekregen, dankzij Tineke de Vries. Dat geldt ook voor de attenties voor ouderen, die 
toch bedacht en rondgebracht worden ondanks het wegvallen van Jan Bos. We 
hopen, dat alles de komende tijd weer ‘life’ in de kerk kan zijn. 

• Heel fijn is het om ook vast te stellen, dat de meeste gewone activiteiten zonder 
problemen kunnen worden uitgevoerd. We denken daarbij aan de vaste ploeg 
medewerkers mbt het kosterschap op de zondagmorgen, de begeleiders van de 
gemeentezang, ook al kan er een aantal maanden slechts geneuried worden, en het 
bedienen van het geluid en de beamer. 
Bert Wijchers en Piet Brongers bewaken en bewerken de rode draad van de 
activiteiten, gesteund door en onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.. 

• Hoogtepunt is in 2019 was toch wel de viering van het 50 jarig bestaan van de 
gemeente in het weekend van 9 en 10 november 2019. Er is een expositie in de kerk, 
met foto’s en verhalen, als een groeiverhaal tot stand gekomen. Op zaterdag middag 
is het open huis, waar we veel mensen van vroeger mogen verwelkomen. Zondag is 
er de viering in een overvolle kerk, met verhalen, anekdotes, ontmoetingen en veel 
dankbaarheid. Dit is inmiddels al weer drie jaar geleden, waar blijft de tijd…? 

• De avondmaalsvieringen hebben meer aandacht gekregen en zijn bewuster gevierd, 
met verschillende accenten. De corona-maatregelen dwongen ons om ook in het 
delen creatief te zijn. Dankzij ons goede contact met de Doopsgezinde Gemeente 
mogen we gebruik maken van hun losse bekertjes. 

• De JVV heeft de afgelopen jaren haar eigen betekenis in de gemeente gehad. In de 
JVV voelen de betrokkenen zich thuis in het delen van ervaringen, in de onderlinge 
verbondenheid en in de vertrouwde (geloofs)sfeer, die bij hen past. Onder 
bezielende leiding van Jan Bos. Helaas werd de groep steeds kleiner vanwege 
ouderdom en overlijden. Het afgelopen jaar is met het overlijden van Jan Bos ook 
een einde gekomen aan de JVV. 

• De VCK zou je ook het kloppend hart van de gemeente kunnen noemen.  
Maar, ook daar begint de leeftijd zijn invloed uit te oefenen. Een aantal jaren geleden 
is al besloten om minder vaak bijeen te komen, en dan niet meer ’s avonds, maar 
overdag. Het is een gelegenheid de onderlinge verbondenheid te versterken en te 
bevestigen met persoonlijke verhalen. Het brengt plezier, maar werkt ook troostend 
en bemoedigend of zet soms aan tot nadenken.  

• Wat betreft de contacten met andere kerkgenootschappen in Drachten: 
Rients de Vries is onze vertegenwoordiger bij het Platform van de Kerken in 
Smallingerland. Het is een plek van ontmoeting voor de kerken van Smallingerland 



om elkaar beter te leren kennen en het biedt tevens  de  mogelijkheid om  informatie 
uit te wisselen. 
Verder zijn wij, als gemeente, betrokken bij het overleg van de zg. Centrum-Kerken, 
nl. de Grote (PG) Kerk en de Doopsgezinde Gemeente. Er is een jaarprogramma 
opgesteld van een aantal activiteiten, die bedoeld zijn voor de deelnemende kerken, 
waarbij ieder zijn/haar eigen identiteit blijft behouden. Dat geldt ook voor de 
gezamenlijke vredesdienst in de Grote Kerk, met vooraf koffiedrinken in één van de 
andere kerken. Contactpersoon is Cor van Waveren. 

• Ook de website www.elimdrachten.nl is een goede mogelijkheid om onze activiteiten 
bekend te maken. 

• Veel gastsprekers en gasten zorgen voor een kleurrijk palet met betrekking tot 
geloofsopvattingen en -ervaringen. Van sprekers horen we terug, dat ze graag hier in 
Elim komen voor de sfeer en het feit, dat ze zichzelf mogen zijn in hun geloofsdenken 
en bij de invulling van hun diensten.  

• Tot slot moeten de zomerontmoetingsdiensten genoemd worden, waarbij 
gemeenteleden en vrienden hebben kunnen intekenen voor de invulling van een 
laagdrempelige bijeenkomst. We stellen vast, dat het weer een succes is, ook wat 
betreft de aantallen. Heel bijzonder was het om het afgelopen twee jaar in de 
zomerperiode over en weer twee uitwisselingsdiensten te mogen hebben met de 
Doopsgezinde gemeente. Het wordt wederzijds erg op prijs gesteld. 

De gemeentelijke organisatie: het dagelijks bestuur en de werkgroepen 
Wanneer we kijken naar het aantal mensen uit de gemeente, dat betrokken is bij één of 
meer activiteiten kunnen we rustig stellen, dat meer dan twee derde actief betrokken is bij 
de gemeente. Ook als mensen gevraagd worden hun steentje bij te dragen aan een bepaalde 
activiteit.  
Zo is er het zendingsoverleg (overblijfsel van de zendingswerkgroep), dat één keer per jaar 
plaats vindt om tot een voorstel te komen voor een heel praktisch zendingsproject.  
Tineke de Groot en Etty Koster hebben daarbij het voortouw. De afgelopen jaren is gekozen 
voor de Umutima foundation. Tineke zorgt voor geregelde berichtgeving in de Schakel, 
zodat we ook persoonlijke meer betrokken kunnen zijn. Daarnaast hebben we ook speciale 
projecten, o.a. ten behoeve van Oekraïne, waarvoor mensen uit de gemeente een voorstel 
kunnen indienen. Als speciaal project mag toch wel genoemd worden de Kerstpakketten, 
die gebracht worden bij van te voren uitgezochte adressen. Dot onder leiding van Roel 
Vochteloo in overleg met Wietske Harkema.  
Het Dagelijks Bestuur blijft het overkoepelend orgaan. Het afgelopen jaar heeft het Dagelijks 
Bestuur ook weer kunnen functioneren, dankzij de inzet van de Db-leden, maar ook dankzij 
de betrokkenheid van leden die voor diverse taken en verantwoordelijkheden benaderd zijn. 
De samenstelling van het Db was per 1 augustus 2019: Piet Brongers (voorzitter en 
portefeuillehouder inhoudelijke zaken), Cor van Waveren (penningmeester en contactadres) 
en Roel Vochteloo (portefeuille organisatorische zaken). Die situatie is veranderd in het 
najaar van 2021: Piet Brongers moest toen een aantal taken afstoten vanwege zijn 
thuissituatie. Dat geldt ook voor zijn functie als voorzitter van het DB. Het Dagelijks Bestuur 
is blij. dat de broeders Bert Wijchers en Arie Liebe bereid zijn om ondersteuning te bieden in 
een aantal zaken. 
Op de gemeentevergadering in het voorjaar van 2022 is het pastoraat, zoals dat is 
voorgesteld en ingevuld door Bert Wijchers, heel positief beoordeeld. Het ‘contract’ met 
Bert is verlengd voor onbepaalde tijd, met tussentijdse evaluaties.  Het vervult een 
onmisbare functie in de gemeente. Bert heeft daarbij goede communicatielijnen met Ria 
Liebe-Ravelli (coördinator) en de pastorale aandachtsgroep.  

http://www.elimdrachten.nl/


 
 

Elim en de unie 
Het afgelopen jaren hebben we binnen het Db en de gemeente ook weer aandacht gehad 
voor de wijze waarop het proces om tot een eventuele alliantie of fusie tussen de Unie en de 
ABC-gemeenten te komen verloopt. Dit vorig najaar is op de AV besloten, dat de fusie plaats 
zal vinden. Er moet nog een goede naam gezocht worden voor het nieuwe kerkgenootschap 
en er moeten nieuwe statuten vastgesteld worden. Wij vinden het belangrijk, dat alle 
gemeenten hun eigen identiteit en invulling van hun gemeente-zijn mogen houden en 
hebben en zullen dat ook als uitgangspunt nemen voor zoeken van onze plaats in de nieuwe 
organisatie. Zelf hebben we een stapje moeten doen wat betreft onze inbreng, maar we 
voelen ons nauw verbonden met de inbreng van de gemeente Utrecht-Silo en houden met 
hen contact. 
 
Kwetsbaarheid 
Als gemeente worden we bepaald bij onze kwetsbaarheid, vooral in het afgelopen jaar. We 
moeten afscheid nemen van zr. Jantsje Schra-Wever, br. Willem Bijma, br. Jan Albert Bos, 
zr. Geertje ter Heide-Boot en verder van zr. Bonnie Procee, uit onze vriendenkring. 
We hebben meegeleefd met mensen, die ons lief en dierbaar zijn,  in goede en kwade 
dagen. Ook daarin is Elim als gemeente van betekenis, in de vorm van betrokkenheid en het 
omzien naar elkaar. 
De gemeente telde op 1 augustus 2019  40  leden en op 31 juli 2022  37 leden. We mogen 
zr. Riet Korthof verwelkomen als nieuw lid.  
Hoe dan ook: we worden ons bewust van het feit, dat niet alles meer vanzelfsprekend is in 
ons gemeente-zijn. Er kunnen zomaar gaten vallen, die niet meer op te vullen zijn.  
Als gemeente willen we heel reëel zijn wat ons toekomstperspectief betreft. Dit voorjaar 
hebben we in de gemeentevergadering besloten elk jaar een momentopname te maken van 
ons gemeente-zijn om van tevoren te zien wat wel of niet mogelijk is in het komende jaar. 
Dan kunnen er op tijd passende maatregelen getroffen worden 

 
 

Tot slot 
Terug kijkend over de bergen en de dalen van de laatste drie jaar komen twee woorden 
bovendrijven: ‘zorg’ en ‘dankbaarheid’.  
Zorg als het gaat om de kwetsbaarheid van de gemeente en het toekomstperspectief, 
dankbaarheid als het gaat om de wijze waarop we de afgelopen jaren elkaar steeds hebben 
kunnen vinden, ontmoeten en kunnen aanvullen. Dat is de betekenis van gemeente-zijn! En 
dat we daarbij ook voor anderen buiten de gemeente van betekenis kunnen zijn hoort daar 
dan vanzelfsprekend sprekend bij.  
Dankbaar voor elkaar en zoekend naar het adres van die dankbaarheid komen we onze Heer 
tegen, met de zegen van Zijn nabijheid.  
Dat mag onze bron van vertrouwen zijn voor het leven, ook voor het komend jaar. 
 
Piet Brongers, november 2019 


