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‘wij reizen met elkander’ 
 

Inleiding 
We hebben dit afgelopen seizoen gekozen voor het thema ‘op verhaal komen… in Elim’.  
Je zou kunnen zeggen: we hebben aandacht voor de betekenis van de gemeente als een plek 
waar je je thuis mag voelen, ieder met zijn/haar eigen verhaal.  En daarmee komt er meer 
aandacht voor het pastorale aspect van het gemeente-zijn. Om dit na jaren ook wat meer 
professionele ondersteuning te geven hebben we Bert Wijchers gevraagd om daaraan een 
aantal uren per maand te besteden. Het is goed om na een aantal jaren met aandacht voor 
het gebouw en de aankleding heel specifiek aandacht te geven aan het persoonlijk leven en 
beleven van mensen in en om de gemeente. Vooral als het gaat om levens- en 
geloofsvragen. 
Verder zoeken we als gemeente ook om een bijdrage te leveren te midden van de kerken 
van Drachten, passend bij deze tijd en bij onze samenstelling. Wel zullen we steeds meer 
rekening moeten houden met onze kwetsbaarheid,  qua aantal, gezondheid en leeftijd.  
Tegelijk zijn we ons bewust van onze plek in de Unie van Baptisten gemeenten, van waaruit 
we onze bijdrage willen leveren in het proces  van samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen, en beslist niet alleen beperkt tot die van de ABC-gemeenten. 
Het is een goed jaar geweest, waarin we toch wel weer alle activiteiten konden uitvoeren, 
die op ons programma stonden.   
  

• Er is een startzondag, waarin Bert Wijchers en Piet Brongers een start hebben 
gemaakt met het nieuwe thema voor het seizoen: ‘op verhaal komen… in Elim’.  

• Er is geen specifiek adventsproject, en toch is er sprake van een verhaallijn richting 
het Kerstgebeuren. 
Het adventstreffen is weer heel geslaagd , zowel wat betreft het samenzijn met een 
broodmaaltijd, als het maken van attenties voor de echt ouderen, het versieren van 
de kerstboom en het samen zingen van kerstliederen rond de piano.  

• Heel fijn is het om ook nu weer vast te stellen, dat alle activiteiten zonder problemen 
kunnen worden uitgevoerd. We denken daarbij aan de vaste ploeg medewerkers mbt 
het kosterschap op de zondagmorgen, de aanvulling van Grietje Albada bij het 
begeleiden van de gemeentezang en het bedienen van het geluid en de beamer. 
Bert Wijchers en Piet Brongers bewaken en bewerken de rode draad van de 
activiteiten, gesteund door en onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. 

• Punten, die aandacht hebben gekregen in de gemeente en in de 
gemeentevergaderingen zijn: 

- Statutenwijziging met betrekking het verlenen van stemrecht aan betrokken 
vrienden en het artikel, dat gaat over de gang van zaken, wanneer de 
gemeente te klein wordt om voort te bestaan. De wijzigingen zijn 
aangenomen in de voorjaarsvergadering van 2019, maar zijn in een volgende 
vergadering (9 september 2018) statutair bekrachtigd. 

- Verbetering van de achterwand van de kerkzaal. Het betreft voornamelijk de 
aankleding. Een werkgroepje heeft met medewerking van Dick de Jong 
(binnenhuisarchitect) haar bevindingen gepresenteerd aan de gemeente, met 
de uitnodiging daarop te reageren. Door allerlei omstandigheden is het niet 
gelukt om in het afgelopen jaar tot een bevredigend voorstel te komen. We 



kiezen ervoor stapsgewijs tot een goed resultaat te komen, dat ook financieel 
haalbaar is. 

• Gesprek over de beleving en betekenis van de avondmaalsviering. Op de 
gemeentevergadering in juni 2018 hebben we in groepjes gesproken over de viering 
van het avondmaal. Met aandacht voor de (persoonlijke) betekenis, maar ook voor 
het gevaar van gewoonte en sleur.  Belangrijk is om elke keer weer heel bewust het 
avondmaal betekenis te geven, als het kan geïntegreerd in het thema van de dienst. 
Daarbij mag er best wat variatie zijn, zowel in het brood als in het ritueel, of de 
frequentie, als het maar niet gaat ten koste van de inhoud. 

• Komend jaar (7 december 2019) bestaat Elim als gemeente 50 jaar. We hebben 
gekozen om daar niet een uitbundig feest van te maken, maar wel aandacht te 
besteden aan deze gebeurtenis. Trefwoorden zijn : ‘ingetogenheid’ en 
‘dankbaarheid’’ We stellen vast, dat in de loop van de jaren Elim voor heel veel 
mensen betekenis heeft gehad. We denken met name aan de jeugdgroepen, de 
jonggehuwden en de 35+ groep uit het verleden. We hopen velen van hen te kunnen 
ontmoeten in het weekend van 9 en 10 november 2019. 

• De JVV heeft haar eigen betekenis in de gemeente. In de JVV voelen de betrokkenen 
zich thuis in het delen van ervaringen, in de onderlinge verbondenheid en in de 
vertrouwde (geloofs)sfeer, die bij hen past. Onder bezielende leiding van Jan Bos. 
Helaas wordt de groep steeds kleiner vanwege ouderdom en overlijden. 

• De VCK zou je ook het kloppend hart van de gemeente kunnen noemen.  
Maar, ook daar begint de leeftijd zijn invloed uit te oefenen. Besloten is om minder 
vaak bijeen te komen, en dan niet meer ’s avonds, maar overdag. Het is een 
gelegenheid de onderlinge verbondenheid te versterken en te bevestigen met 
persoonlijke verhalen. Het brengt plezier, maar werkt ook troostend en 
bemoedigend of zet soms aan tot nadenken.  

• Wat betreft de contacten met andere kerkgenootschappen in Drachten: 
Rients de Vries is onze vertegenwoordiger bij het Platform van de Kerken in 
Smallingerland. Het is een plek van ontmoeting voor de kerken van Smallingerland 
om elkaar beter te leren kennen en het biedt tevens  de  mogelijkheid om  informatie 
uit te wisselen. 
Verder zijn wij, als gemeente, betrokken bij het overleg van de zg. Centrum-Kerken, 
nl. de Grote (PG) Kerk en de Doopsgezinde Gemeente. Er is een jaarprogramma 
opgesteld van een aantal activiteiten, die bedoeld zijn voor de deelnemende kerken, 
waarbij ieder zijn/haar eigen identiteit blijft behouden. Zo is er dit jaar een 
gezamenlijke vredesdienst in de Grote Kerk (23 september 2018), met medewerking 
van Ds. Roelof Akse (doopsgezind), voorafgegaan door het koffiedrinken in onze kerk. 
Onze ‘lezing-avond’ op 13 november 2018 met Wout Huizing over ‘voltooid leven: 
het leven in eigen hand?’’ is mede daardoor ook heel geslaagd. 

• Ook de website www.elimdrachten.nl mag zich nog steeds verheugen in een 
groeiend aantal bezoekers (op dit ogenblik variërend van 2000 – 3500 bezoekers per 
week). 

• Veel gastsprekers en gasten zorgen voor een kleurrijk palet met betrekking tot 
geloofsopvattingen en -ervaringen. We denken met genoegen terug aan de dienst 
met Willem Lindeman en Hans Visser, maar ook aan de bijzondere dienst met Anne 
en Roelie Woudwijk. 

• Van sprekers horen we terug, dat ze graag hier in Elim komen voor de sfeer en het 
feit, dat ze zichzelf mogen zijn in hun geloofsdenken en bij de invulling van hun 
diensten.  

http://www.elimdrachten.nl/


Dit jaar mochten we stilstaan bij verschillende huwelijksjubilea, waarvan die in maart 
met Klaasje Grondsma en Piet Brongers reden was voor een  bijzondere dienst op 
zondag in de kerk, mmv het Vissercollectief en zang van kinderen en kleinkinderen. 

• Tot slot moeten de zomerontmoetingsdiensten genoemd worden, waarbij 
gemeenteleden en vrienden hebben kunnen intekenen voor de invulling van een 
laagdrempelige bijeenkomst. We stellen vast, dat het weer een succes is, ook wat 
betreft de aantallen.  

Geen kinderen, wel kleinkinderen 
Ook dit jaar is er slechts met mondjesmaat sprake van kinderen, en dan vooral bij het 
kerstfeest. Overigens een mooie traditie met de sinaasappel en het boekje. 
Wel zijn we blij met de geregelde aanwezigheid van Tyanaz, het dochtertje van Melina en 
Farshid, dat door haar aanwezigheid zowel een gevoel van tederheid oproept als ook ons 
confronteert met de kwetsbaarheid van ons gemeente-zijn. 
De gemeente telt op 1 augustus 2018  42 leden en op 1 augustus 2019  40 leden. 
 

De gemeentelijke organisatie: het dagelijks bestuur en de werkgroepen 
Wanneer we kijken naar het aantal mensen uit de gemeente, dat betrokken is bij één of 
meer activiteiten kunnen we rustig stellen, dat meer dan twee derde actief betrokken is bij 
de gemeente. Ook als mensen gevraagd worden hun steentje bij te dragen aan een bepaalde 
activiteit.  
Zo is er het zendingsoverleg (overblijfsel van de zendingswerkgroep), dat één keer per jaar 
bijeenkomt om tot een voorstel te komen voor een heel praktisch zendingsproject.  
Tineke de Groot en Etty Koster hebben daarbij het voortouw. Voor dit jaar is gekozen voor 
de Umutima foundation. Tineke zorgt voor geregelde berichtgeving in de Schakel, zodat we 
ook persoonlijke meer betrokken kunnen zijn. 
Het Dagelijks Bestuur blijft het overkoepelend orgaan. Het afgelopen jaar heeft het Dagelijks 
Bestuur ook weer kunnen functioneren, dankzij de inzet van de Db-leden, maar ook dankzij 
de betrokkenheid van leden die voor diverse taken en verantwoordelijkheden benaderd zijn. 
De samenstelling van het Db was per 1 augustus 2018: Piet Brongers (voorzitter en 
portefeuillehouder inhoudelijke zaken), Cor van Waveren (penningmeester en contactadres) 
en Roel Vochteloo (portefeuille organisatorische zaken).  
 

Elim en de unie 
Het afgelopen jaar hebben we binnen het Db en de gemeente ook weer aandacht gehad 
voor de wijze waarop het proces om tot een eventuele alliantie of fusie tussen de Unie en de 
ABC-gemeenten te komen verloopt. Dit afgelopen jaar stond in het teken van wederzijdse 
ontmoeting en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten. De opleiding en het 
gewestelijk werk zijn nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het komend najaar 
(november 2019) zal op een gemeenschappelijke bijeenkomst van de A.V. der unie en die 
van de ABC-gemeenten besluiten genomen worden met betrekking tot de verdere invulling 
van het samengaan. Wij hebben als gemeente onze kanttekeningen bij een te stellige 
invulling van geloofszaken en ethische vragen. Daarom willen we ook ons eigen geluid laten 
horen. Om die reden zij we ook aanwezig geweest op de gespreksavond van de unie over 
doop en lidmaatschap in Meppel op 13 juni 2019  
 
Afscheid en pastoraat 
Als gemeente hebben we in deze periode ook afscheid moeten nemen. Afscheid van 
mensen, die ons dierbaar waren. Ons, als gemeente, ontvielen dit jaar Zr. Froukje 
Ongersma- de Boer (oudste lid van de gemeente, 100 jaar!) en zr. Marieke Veen - Bosma.  



We hebben meegeleefd met mensen, in goede en kwade dagen. Ook daarin is Elim als 
gemeente van betekenis, in de vorm van betrokkenheid en het omzien naar elkaar. 
Verder is Bert Wijchers op 1 januari  jl. begonnen met zijn pastorale bezoeken, in overleg 
met Ria Liebe en de pastorale werkgroep. We zijn erg blij met zijn inzet en betrokkenheid. 
 

Tot slot 
Terug kijkend zijn zien we de weg die we zijn gegaan als gemeente.  
Dwars door alles heen voelen we ons met elkaar verbonden en durven we ook te 
vertrouwen, dat we op ons pad niet alleen hoeven te zijn. Het afgelopen jaar is Elim een plek 
geweest, waar we op verhaal konden komen. We spreken de wens uit, dat dat ook in de 
komende tijd het ankerpunt van de gemeente mag zijn. Niet dat we elkaar allemaal de 
hemel in zouden moeten prijzen, maar wel dat het je thuis voelen in de gemeente een 
zichtbare bevestiging mag zijn van Gods aanwezigheid en nabijheid.  
Wij moeten het meestal met verhalen doen, maar dat betekent niet, dat Hij er niet is.  
‘Zien… soms even’  is van toepassing op overstijgende ervaringen, die je gerust Godgevuld 
kunt noemen:  in een ontmoeting, een knipoog, een persoonlijk gesprek of in een zinnetje 
van de preek, in het gebroken brood, in een lied of in de muzikale meditatie na de 
overdenking. 
Het past allemaal bij het ‘reizen met elkander…’, met het accent op ‘elkander’: samen 
onderweg, ook in het komende jaar. 
 
Piet Brongers, november 2019 


