
 

Stoelendans 

Mijn ogen vertellen mij 

dat het leven een knotsgekke 

stoelendans is....waarbij 

de snelste, de sterkste, de gezondste, 

degene met de meeste kansen  

een stoel op de eerste rij krijgen en 

de anderen op de volgende rijen 

verder verwijderd van het geluk 

of balancerend tussen hemel en aarde 

op het punt staand om ten onder te gaan 

En er zijn er die niet eens een stoel krijgen 

Zij ademen....maar leven zij ook? 

Over het hoe en waarom hoor je zoveel: 

Wat je zaait zal je oogsten 

Als ik iets niet krijg, zal het wel niet voor mij bestemd zijn 

Het heeft zo moeten zijn 

Er is een plan voor jouw leven 

Je kunt alles bereiken...als je maar gelooft 

Het toeval heeft beslist 

In mijn ogen 

een kern van waarheid 

maar niets dekt de lading 



want die is niet te zien 

want die is niet te begrijpen 

Want waarom krijgt die super lieve vrouw geen babytje? 

Waarom moet de kanker nou juist hem kapot maken? 

Waarom, lief kind, werd je juist in een oorlogsgebied geboren om direct weer te sterven? 

Waarom is het zo dat er mensen zijn die in de hoek zitten waar de klappen vallen en mensen 

die keer op keer zoveel geluk hebben...de dans ontspringen? 

Ga me nou niet zeggen dat de enige reden is dat ze dat geluk afdwingen........ 

De vragen zijn soms belangrijker dan de antwoorden 

Mijn hart vertelt mij te blijven geloven in de Liefde....de liefde...ik kan niet anders 

Ik wil geen levende doden meer 

Ik wil een stoel voor iedereen      

 


