
maak geen dolk van de scherven van je hart 

Ik val met mezelf 
Samen met anderen 
Ik worstel op de bodem 
Van mijn ziel 
Ik doorleef mijn angst, mijn woede 
Ik voel de scherven 
Ze snijden in mijn houvast 
Ik voel een onzichtbare vijand 
Ik ben bang 
Hij beneemt mij de adem 
Waar kan ik heen? 
Ik wil God 
Dat jij groter bent 
Dan dit "alles" 
Hoor ik je zeggen: 
"Maak geen dolk van de scherven in je hart?" 
Hoor ik je zeggen: 
"Kijk door de scherven naar stukjes vernieuwend geluk voor de ander en voor jezelf? Blijf 
leven!?" 
Ik wil dat ik dat hoor 
Ik hoop dat ik dat hoor 
Ik geloof dat ik dat hoor 

 


