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Januari 2024 
 
Vandaag, het moment waarop ik dit schrijf, is het al weer 10 januari. Eigen-
lijk onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. Het is voor mij nog elke dag een 
zaak van omkijken naar het jaar dat achter ons ligt. 

Vooral het laatste kwartaal van 2023 gaf mij veel stof tot nadenken. Naden-
ken over mijn plaats in  de samenleving van ons land. Een samenleving die 
mij zo ontzettend teleur heeft gesteld. Een samenleving die, zoals Piet Bron-
gers dat zo duidelijk omschreef in zijn overdenking van 5 november als een 
tijd van Godsverduistering. 

Het begon met de gebeurtenissen op 7 oktober j.l., de dag dat barbarisme 
tot topsport werd verheven door de aanslag van Hamas op onschuldige bur-
gers in Israël. Vele doden, vele gewonden, veel gegijzelden die mee werden 
genomen naar de tunnels in Gaza. 

Hoe is het toch mogelijk dat in onze moderne tijd met alle middelen die we 
hebben zoiets als een verrassing kan gebeuren. 

Daarna de logische zelfverdediging van Israël met militaire acties in de 
Gazastrook en op andere plaatsen. Al gauw werd duidelijk dat dit recht op 
zelfverdediging in mijn ogen uitmondde in een overtreffende trap van “”een 
oog voor een oog en een tand voor een tand”. 

Mijn grote teleurstelling zat in het feit dat vele christenen onvoorwaardelijk 
hun steun uitspraken voor Israël. Ik begon erg aan mezelf te twijfelen. Is dit 
waar ik bij wil horen? Is dit de weg die we als christenen moeten gaan? Ik 
heb altijd gemeend dat in De Bergrede ons een ander beeld voor ogen werd 
gehouden. “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: Een oog voor een oog, 
een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad 
doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook je linkerwang 
toe.” (Matteüs 5: 38 – 39) 

Ja, ik weet dat daar nogal verschillende meningen over zijn. Het lijkt op een 
bijna onmogelijke opdracht voor ons mensen. Ikzelf zou er de grootste 
moeite mee hebben dat in de praktijk te brengen. Maar ik weet ook, uit er-
varing, dat door in geweldsituaties je kwetsbaar op te stellen een reactie 
teweegbrengt bij de ander. 

En toen werd het november. De maand van de verkiezingen. Een uitslag die 
ik allerminst had verwacht. Hoe de opvang van vluchtelingen, of misschien 
wel het gebrek daaraan, tot dit resultaat leidde. Ik begon opnieuw erg aan 
mezelf te twijfelen. Is dit waar ik bij wil horen? 

En dan wordt het december, de maand van met elkaar optrekken naar 
Kerst, het feest van het Licht en de Vrede. In een wereld waar duisternis en 
oorlog, veraf en dichtbij, overheerst. Ik begon opnieuw erg aan mezelf te 
twijfelen. Is dit waar ik bij wil horen?   

Oud en nieuw zou een mooi feest moeten zijn, maar dat was lang niet voor 
iedereen het geval. Een dode, meerdere zwaar gewonden, vaak levenslang  



de gevolgen daarvan moeten dragen. Deze traditie nemen ze niet van ons 
af. Dit was kennelijk het motto waaronder hulpverleners in de breedste zin 
van het woord werden bestookt met vuurwerk. 

Ik begon erg aan mijzelf te twijfelen. Is dit waar ik bij wil horen? 

Op mijn studeerkamer keek ik naar wat filmpjes op YouTube. Heel toevallig 
kwam een item langs onder de titel “”O Store gud” “How Great Thou Art” 
van de Noorse zangeres Sissel samen met “The Tabernacle Choir”. Ontroerd 
liet ik de muziek en de tekst van dat bijzonder mooie liet tot mij doordrin-
gen. “Hoe Groot Zijt Gij!”. Het jaar 2024 kreeg voor mij een motto, een 
soort vlag waaronder we met elkaar als gemeente dat jaar in mogen gaan. 
Met alle twijfels, met alle onzekerheden. 

Paulus wijst ons in 1 Korinthe 13 op het geheim van geloven. Het geheim 
van Gods omgang met de mensen. En hoe donker en gewelddadig de we-
reld om ons heen ook is, mogen we dat in ons hart samen met dat mooie 
lied meenemen het nieuwe jaar in. “En dit is wat blijft: geloof, hoop en lief-
de, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” 

Is dit waar ik bij wil horen? Jazeker! 

 

Piet Kingma 



Uit het DB 
In de maand november kwamen de broeders Vochteloo, v. Waveren, Liebe 
en ondergetekende bij elkaar voor een avondje nadenken over twee belang-
rijke vragen:  Waar staan we als gemeente en wat wensen we ons voor de 
nabije toekomst voor diezelfde gemeente? 

Met elkaar moesten we onderkennen dat de kwetsbaarheid van de gemeen-
te in 2023 is toegenomen. Voor de bemensing van de diverse rollen voor 
het verzorgen van de zondagse samenkomsten en de verzorging van het 
pastoraat ( de twee aandachtsgebieden die we graag overeind willen hou-
den) doen we een steeds groter beroep op een vergrijzende en krimpend 
aantal mensen. 

Dat vraagt om moed en durf om zorgen te vertalen naar beleid dat ons met 
elkaar ontlast van wat ontspannen vieren en delen in de weg staat. Tijdens 
de gemeentevergadering van 11 december j.l. -  voortreffelijk geleid door 
br. Arie Liebe – werd duidelijk dat dit inzicht en deze wens wordt gedragen 
door de gemeente. Inclusief de afgegeven machtigingen was meer dan drie-
kwart van de gemeente actief betrokken op gesprek en besluitvorming. Met 
grote eensgezindheid kozen we voor verkoop van ons gebouw tegen goede 
condities die de continuïteit van vieren borgt voor de komende 5 jaar en 
ruimte biedt voor alleen dát wat nodig is voor een betekenisvolle ontmoe-
ting op de zondagmorgen. 

Persoonlijk ben ik dankbaar voor mijn rol in de opdracht om naar elkaar om 
te zien in voor- en in tegenspoed, in ziekte en gezondheid, bij leven en ster-
ven. Een rol die ik graag voortzet zolang de gemeente dit nodig heeft én mij 
in die rol graag verwelkomt.                                                               Sa-
men met Ria, Wimmy, Wietske en onze gemeentelijke “vliegende non” Etty 
willen we ervoor zorgdragen dat niemand onder ons ongezien blijft. ( wel 
even de vleugels weer op sterkte brengen Etty 😊) 

Het blijft een bijzonder proces dat we samen doormaken vind ik. Je zou dat 
proces weemoedig of misschien wel gedeprimeerd door kunnen maken, 
maar van zo’n stemming merk ik niets.’ 

In tegendeel zou ik willen zeggen. Daarvan getuigen de diensten die we in 
de voorbije weken beleefden. De adventsperiode doorleefden we als een tijd 
van bewust staan in de actualiteit en elkaar te inspireren om te blijven kij-
ken naar Hem die op bergen en in dalen altijd onze reisgenoot is, op weg 
naar een toekomst die we verwachtingsvol mogen omarmen. Onderweg 
tekenen oprichtend van het koninkrijk dat is én komt. 

Het werd ervaren in de kerstviering met een welhaast ouderwetse warmte 
van samen willen vieren dat het Licht dezer wereld reddend verscheen. 



Om uiteindelijk in de vieringen van oudjaar en de eerste zondag van het 
nieuwe jaar een “verhuizing” door te maken van “Koopwoning naar huur-
huis”.  Bakstenen blijken geen voorwaarde voor ontmoeting en vieren.  God 
wordt gevonden en geëerd in verlangen en ontmoeting én elkaar van harte 
willen kennen en dienen. De stenen zijn wij samen voor een gebouw waar 
Hij, de hoeksteen, wordt gevonden die met ons is alle dagen. 

Namens het DB:  Bert Wijchers 

 

PS:  De kracht, warmte en liefde van de gemeente heb ik ( samen met   
Marja) mogen ervaren in de weken van waken bij en afscheid nemen van 
mijn geweldige (schoon) vader. Iedereen bedankt! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



Projecten van Hoop - collecterooster 2024 
Ook dit jaar 2024 willen we weer een aantal keren collecteren voor de Pro-
jecten van Hoop, voorgedragen door de Unie en ABC-gemeenten in Neder-
land. Dat doen we in elk geval op 28 januari en op 11 februari. Maar natuur-
lijk vergeten we ons eigen zendingsproject Umutima in Zambia niet, daar-
voor collecteren we op 25 februari en 31 maart. Verdere staan er in maart 
ook collectes gepland voor Stichting Leergeld Smallingerland en voor Awas 
Kaki, dat is de christelijke voetbalschool in Indonesië.  
Op de laatste bladzijde van de Schakel ziet u steeds bij elke zondag waar 
we voor collecteren.  
 
Cor van Waveren, penningmeester 
 
28 januari - Project van Hoop : Melk en eieren in India 
 
Eén op de vier mensen met honger in de wereld woont in India. Hoewel in 
India de economie snel groeit, plukt niet iedereen daar de vruchten van: 
veel mensen komen elke dag eten te kort. Als het gaat om de Human Deve-
lopment Index staat India op plek 132. Via het Melk en Eieren Programma 
krijgen de kinderen en vrouwen voldoende eiwitten en voedingsstoffen bin-
nen voor hun ontwikkeling en de melkproductie, die essentieel is. In aanvul-
ling daarop worden honderden boeren in de dorpjes ondersteund met trai-
ningen, zaden en microkrediet (kleine leningen). Omdat er in India slechts 
2,3% christenen zijn, is dit een groot bewijs voor de mensen in de dorpen 
dat veel vrijwilligers van de kerken hun dienstbaarheid en liefdadigheid to-
nen aan de allerarmsten. Meer dan 15 dorpen in de regio van Nellore wor-
den geholpen door het programma. Zo worden er 800 kinderen en 100 
moeders twee keer per week ondersteund met het Melk en Eieren Program-
ma.  
Alima (3 jaaar) woont met haar moeder Siva (18 
jaar) en vader Nagaraju (26 jaar) 60 km van Ki-
kanada aan de zuidoost kust van India. Haar moe-
der trekt er elke dag op uit om een beetje geld  te 
verdienen als dagloner. Haar vader is door zijn 
fysieke en mentale staat niet in staat om voor zijn 
gezin te zorgen. Aangezien hij zeer verslaafd is 
aan alcohol. Er wordt gevreesd voor zijn leven. 
Siva zorgt ook voor haar zieke moeder. Het dorp 
waar ze wonen ligt erg afgelegen. Zo is er geen openbaar vervoer en zijn er 
amper publieke voorzieningen. Ook de hygienische conditie van het dorp is 
slecht. Elke dag is een uitdaging voor het jonge gezin. Door de lokale kerk is 
het gezin te weten gekomen over het Melk en Eieren Programma en Alina 
krijgt door dit programma alles wat ze nodig heeft om goed en gezond te 
kunnen groeien. Ook leert ze op de zondagschool over de Bijbelverhalen. 
Siva is blij dat haar dochter de juiste voeding en onderwijs krijgt vanuit de 
lokale kerk. 
Elke dag sterven zo'n 1000 kinderen aan de gevolgen van onder-
voeding en diarree. Daarbij heeft een derde van alle kinderen on-
der de 5 jaar ondergewicht en zijn ze te klein voor hun leeftijd. Het 
zijn vooral de kinderen die lijden onder de gevolgen van armoede 



11 februari – Project van Hoop : Bridge of Hope in    
Gotlam 
 
Om te studeren in India zijn goede cijfers en financiële ondersteuning een 
noodzakelijk. Door armoede is het in sommige gevallen bijna onmogelijk 
voor jonge mensen om onderwijs te volgen. Vaak moeten zij hun ouders 
helpen met fysiek zwaar werk op het veld of gaan ze bedelen op straat. De 
toekomst voor deze jongeren is vaak uitzichtloos. 
 
Anisha* is een van de 16 studenten die geslaagd is als naaister afgelopen 
juni. Aan de Bridge of Hope school heeft ze samen met andere vrouwen 
geleerd om te werken met de naaimachine. Op jonge leeftijd is ze haar 
moeder verloren, en daarom is ze opgegroeid met haar oudere zus en 
grootmoeder. Omdat er onvoldoende geld was moest ze stoppen met 
school, waarna ze haar training begon bij de Bridge of Hope. Nu naait ze 
zelfstandig kleding voor vrouwen wat haar financiële zelfstandigheid ople-
vert. Ze is dankbaar dat ze haar grootmoeder kan ondersteunen, want uit-
eindelijk is het haar grootmoeder geweest die ervoor heeft gezorgd dat ze 
naar de Bridge of Hope kon gaan. 
 

Lessen in Nellore In de vissersdorpen 
rondom Nellore aan de zuidoost kust 
van India wonen veel kinderen. Veel 
van deze kinderen komen uit gezinnen 
met een onderwijsachterstand en lage 
inkomens. Onder leiding van Tony 
Yeguri krijgen deze kinderen na school-
tijd extra bijles van gekwalificeerde 
medewerkers. De extra ondersteuning 
is een belangrijke pilaar in het dagelijk-
se leven van de kinderen, veel ouders 
zijn laaggeletterd of analfabeet en kun-

nen hun kinderen niet ondersteunen met schoolwerk.  
 
Om te studeren in India zijn goede cijfers 
en financiële ondersteuning een noodzake-
lijk. Door armoede is het in sommige geval-
len bijna onmogelijk voor jonge mensen om 
onderwijs te volgen. Vaak moeten zij hun 
ouders helpen met fysiek zwaar werk op 
het veld of gaan ze bedelen op straat. De 
toekomst voor deze jongeren is vaak uit-
zichtloos.  
 
Op de campus in Uppada zijn momenteel 16 vrouwelijke studenten tussen 
de 14 en 45 jaar die hun naaitraining hebben afgerond. Ook zij hebben een 
naaimachine gekregen om nu zelf aan de slag te kunnen gaan. Naast dat ze 
lessen hebben gekregen over het naaien, hebben ze ook persoonlijke aan-
dacht, ondersteuning en advies gekregen over onderwerpen waar ze in het 
dagelijks leven tegenaan lopen. Veel van de vrouwen hebben een complexe 
familieachtergrond en de training biedt speciale ondersteuning voor de vrou-
wen om te helen en groeien. Persoonlijke en professionele ondersteuning 
gaan hand in hand, en dit biedt hoopvolle vooruitzichten voor de vrouwen.  



10 maart – Stichting Leergeld  
 
Smallingerland 
 
 
Als Stichting Leergeld Friesland Oost richten wij ons 
op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de 
financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en bui-
tenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar. (in Smallingerland vanaf 0 tot 18 jaar) Onze missie is dat 
elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maat-
schappij! 
Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een 
sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch 
deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ont-
wikkelen. 
 
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kin-
deren zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% 
van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers 
met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de 
Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we 
een landelijk bureau. 
 
24 maart – Awas Kaki voetbalschool in Indonesië 
 
In totaal zijn er nu 132 spelers bij onze vereniging lid van 6-15 jaar, hieron-
der zijn negen keepers. Daarnaast zitten er op onze junior- en senior high-
school respectievelijk 36 en 35 geselecteerde spelers. Een totaal dus van 
204 spelers en 16 teams. Ons oudste team speelt in de plaatselijke Liga 1. 
Maar omdat ons oudste team alleen bestaat uit scholieren, zijn ze wel het 
jongste team in die Liga 1. In november 2023 waren de eerste selectieda-
gen voor het nieuwe seizoen 2023-2024 met 56 spelers  
Daarnaast sponsoren we op dit moment 2 basiisschoolleerlingen, 1 senior 
highschool leerling, 1 fultime-student van een universiteit en 1 partime stu-
dent. Onze voetbalschool is een voorbeeld voor het land. Momenteel lopen 
vijf studenten van de sport universiteit stage bij ons. Tientallen oud geselec-
teerde spelers zijn door universiteiten uitgenodigd om GRATIS een oplei-
ding te volgen, vaak tot sportleraar. 
Projecten:  
*Vanaf oktober 2023 verzorgen we alleen nog voedselpakketten aan 25 heel   
  arme gezinnen.  
*Cursuskosten van een trainer voor het AFC-3 diploma. 
*Cursuskosten voor een oud-speler om een hoge scheidsrechters cursus te  
  gaan volgen.  
*Reiskosten voor een trainer, die in januari 2024 een voetbalproject gaat 
*starten op de Molukken.  
*Maandelijkse ondersteuning van twee coaches op een eiland in het oosten.  

 



Kerstattenties  
 
Ook tijdens de laatste gemeentevergadering van 11 december 2023 waren 
er weer kerstattenties beschikbaar voor de leden en vrienden van Elim. Veel 
mensen namen kerstattenties mee om die ook bij anderen te bezorgen. Har-
telijk dank daarvoor. Zo kreeg bijna iedereen de kans om nog voor de kerst-
dagen te genieten: eerst van die prachtige cadeauverpakking en daarna van 
die heerlijke bonbons.  

Helaas waren er ook doosjes over die per post verstuurd moesten worden. 
Ik had gehoopt dat ik een paar nog tijdens de kerstviering persoonlijk kon 
overhandigen. Maar toen ook dat niet lukte, had ik nog een paar over die 
pas na de kerstdagen per post verstuurd moesten worden. En kennelijk was 
niet voor iedere ontvanger duidelijk dat het om de kerstattentie van Elim 
ging. Vandaar deze uitleg. En excuses aan de mensen die de pakjes te laat 
hebben gekregen.  

Cor van Waveren, penningmeester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijdrage van Wimmy Hofhuis 

 



Bericht van de Umutima Foundation 
 

Een mijlpaal met een dubbel gevoel.... 

Deze week hebben we in het voedingscentrum de 100.000e maaltijd uitge-

deeld! Dit is gerekend vanaf de start van het voedingscentrum in januari 

2014. Een mijlpaal voor Umutima, maar wel eentje met een dubbel gevoel. 

Aan de ene kant ben ik dankbaar dat we dit met elkaar kunnen doen. De 

andere kant van de medaille is dat dit eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. 

Helaas is alles (nog) niet eerlijk verdeeld in de wereld en kunnen we op de-

ze manier de kinderen helpen. We hebben met de kinderen even bij deze 

bijzondere mijlpaal stilgestaan en ze iets lekkers gegeven. 

Sinds 1 december hebben we twee nieuwe medewerkers bij het voedings-

centrum, Lubwa en Paul. Het contract van de vorige twee medewerksters 

hebben we niet verlengd, omdat we niet tevreden waren over de wijze 

waarop zij hun taken uitvoerden en hun houding. We maken nu weer een 

frisse start en dat voelt goed. Zowel Lubwa als Paul zijn erg gemotiveerd en 

zulke mensen zoeken we. Het dak van het tweeklaslokalengebouw zit er op! 

Er is niets meer te zien van de schade die de windhoos had aangericht. Alle 

daken liggen er nu op en dat was reden voor een klein feestje. We hebben 

dit gevierd met cola en gebak voor de bouwvakkers. Het pleisterwerk aan 

het drieklaslokalengebouw en toiletgebouw is bijna klaar. Het pleisterwerk 

voor het tweeklaslokalengebouw is nog in de beginfase. De schilder is deze 

week begonnen. Ook de elektricien loopt rond om de elektra aan te leggen. 

De loodgieter heeft het toiletgebouw voorzien van alle leidingen en buizen 

zodat we straks met een gerust hart de toiletten kunnen gebruiken.  



Kortom: er is volop bedrijvigheid en er wordt hard gewerkt. Het wordt een 

prachtige school! 

Hartelijke groet,                                                                                                            

Gerda 

 

Helaas lukt het niet om de foto’s te plaatsen. De foto’s zijn te zien op onze 

Facebookpagina  https://web.facebook.com/profile.php?

id=100064840565068 



Beste donateur, 

  

Het jaar 2023 is een jaar van groei en ontwikkeling geweest voor de     
Umutima Foundation. 

We hebben letterlijk en figuurlijk kunnen bouwen aan een betere toekomst 
voor de wees- en kansarme kinderen in Mkushi Zambia. 

  

Naast het dagelijks ontvangen van een voedzame maaltijd in het voedings-
centrum, gaan de kinderen straks in 2024 ook naar hun eigen Umutima 
school. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van klas-
lokalen en een toiletgebouw. U heeft dit kunnen volgen in het weblog van 
Gerda. Leraren hebben zich al aangemeld en willen graag komen lesgeven 
op de Umutima school. De schoolbanken worden op dit moment met de 
hand gemaakt en het schoolbord hangt al aan de wand. Alles begint op zijn 
plek te vallen. Het plan was om gelijk in januari aan de start van het nieuwe 
schooljaar de deuren te openen, maar door enkele tegenslagen, waaronder 
een vernietigende windhoos, moeten we dit helaas uitstellen. De afwerking 
van de drie gebouwen vordert gestaag en de verwachting is nu, dat de kin-
deren vanaf het 2e semester 2024 in de school terecht kunnen. Uiteraard zal 
de school dan feestelijk geopend worden. 

 

 

 

 

 

Om de zorg voor de kinderen in het voedingscentrum te blijven voortzetten, 
maar ook om de school verder vorm te kunnen geven, blijft uw steun hard 
nodig!  
Wij hopen dan ook, dat u samen met ons het verschil wilt blijven maken 
voor de kinderen in Mkushi. 

Gerda schrijft regelmatig een blog over wat ze allemaal meemaakt in Zam-
bia. 

Mocht u dit weblog niet ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan in-
fo@umutima.nl of volg ons op facebook, LinkedIn en Instagram. 

Namens de kinderen uit het voedingscentrum en Gerda danken wij u zeer 
voor uw giften aan de Umutima Foundation. 

Door uw bijdrage kunnen wij dit mooie werk blijven doen! 

 

Met vriendelijke groet,                      Erica Weijers-Frèrejean  

Namens Umutima Foundation,           Secreariaat 



 
 

Bid mee tijdens de gebedsweek in 
DRACHTEN

LocatieTijdDatum
PKN Grote Kerk19:00 uurZondag 21 januari
PKN Kapelkerk19:00 uurMaandag 22 januari
NGK de Arke19:00 uurDinsdag 23 januari
CGK Eben Haëzer19:00 uurWoensdag 24 januari
PKN Zuiderkerk19:00 uurDonderdag 25 januari
EG Open Thuis19:00 uurVrijdag 26 januari
PKN Grote Kerk19:00 uurZaterdag 27 januari



Verkoop kerkgebouw 
Misschien al 20 jaar is De Geopende Deur een vaste huurder van ons kerk-
gebouw. En een paar jaar geleden heeft het bestuur van De Geopende Deur 
laten weten dat ze wel belangstelling hadden om het gebouw van ons over 
te nemen. Want het is een groeiende gemeente met veel jeugd en ze ma-
ken intensief gebruik van ons gebouw, veel meer dan wij.  

Toen waren we nog niet zover om het gebouw te verkopen, maar na ver-
loop van tijd zijn we daar anders over gaan denken. Krimp en vergrijzing 
hebben ertoe geleid dat we onze accenten bewust hebben verlegd naar zon-
dagse ontmoeting en pastoraat. Daarvoor hebben we niet beslist een eigen 
gebouw nodig wat gemiddeld zo’n 7000 euro per jaar aan kosten oplevert. 
En als een andere gemeente het gebouw overneemt, blijft het een kerkelijke 
bestemming houden.   

Begin 2023 heeft het DB van de gemeente toestemming gekregen om de 
mogelijke verkoop van het gebouw te onderzoeken. Het afgelopen jaar 
heeft het DB gesprekken gevoerd met het bestuur van De Geopende Deur. 
En het DB heeft geprobeerd om de gemeente zo goed en volledig mogelijk 
te betrekken bij de vorderingen van die gesprekken.  

Het bestuur van De Geopende Deur -dat moet gezegd- heeft bijzonder be-
gripvol en welwillend gereageerd op de voorwaarden die Elim stelde aan de 
overname van het gebouw en de inventaris.  Zo hebben we afgesproken:  

*    Het gebouw met alle faciliteiten blijft tenminste 5 jaar lang koste-
loos beschikbaar voor onze diensten op zondagen, op christelijke 
feestdagen zoals Goede Vrijdag, Pasen en Kerst en voor eventuele 
begrafenissen vanuit het gebouw.  

*    Gedurende 5 jaar zullen veranderingen aan gebouw en interieur 
eerst met ons overlegd worden, zodat we niet voor verrassingen 
komen te staan.  

*    Het gebouw zal niet binnen 5 jaar -eventueel met winst- verkocht 
worden; mocht het zover komen dat De Geopende Deur het ge-
bouw noodgedwongen zou moeten verkopen, dan heeft De Geopen-
de Deur aanbiedingsplicht en Elim het recht om het gebouw terug 
te kopen voor een bedrag wat gelijkwaardig is aan verkoopbedrag.  

Tijdens de gemeentevergadering van 11 december 2023 stemde de ge-
meente in met de verkoop onder deze voorwaarden. Het DB is daar blij 
mee. Nu hebben we niet langer de kosten en de zorgen voor het gebouw, 
het blijft beschikbaar voor onze eigen diensten, onze broeders en zusters 
van De Geopende Deur hebben een eigen thuisbasis gekregen en wij heb-
ben de middelen om nog minstens 10 tot 15 jaar redelijk onbezorgd ge-
meente te zijn zoals dat tegenwoordig bij ons past.  



Op vrijdag 29 december 2023 vond de overdracht plaats.  

Hier 2 foto’s van het bezoek aan de notaris.  

Foto 1: van links naar rechts Daisy Westdijk (die deze selfie maakte), Kelly 
van den Broek (penningmeester), Alice de Vries, Jannie van der Leij en 
Jannie Kloosterman namens De Geopende Deur, Roel en Cor namens Elim 
en de notaris Beks uit Feanwâlden. 

Foto 2: onder toeziend oog van Cor en de notaris zet Roel zijn handteke-
ning namens Elim. 

Namens het DB,  

Cor van Waveren 

 

 
 



De eerste zondag van het nieuwe jaar 
 

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar ging het weer even anders dan 
verwacht. Kerk verkocht, nu de eerste keer als huurder in het gebouw. En 
ja, hoor, dat zul je net zien: de batterij van de thermostaat is leeg en nie-
mand weet hoe er een nieuwe batterij in te krijgen. En koud dat het was 
in de kerk! Improviseren, dus. Naar de achterzaal.  

Maar dat kunnen we wel. Het was een mooie dienst. Onder leiding van 
Bert Wijchers zijn we ook als Elim het nieuwe jaar ingestapt. Als huurders 
dus weer helemaal anders dan als eigenaar van het gebouw. We hebben 
Avondmaal gevierd, ‘verhuiskaarten’ geschreven voor elkaar. En gebak 
genuttigd. Een kleine impressie, dank aan Erica die de foto’s aanleverde.    

 

 
 
 



De regenboog 
Elders in deze De Schakel kunt u lezen dat het kerkgebouw van Elim ver-
kocht is aan De Geopende Deur, al jaren onze vaste huurder.    

Nu wij als Elim niet meer eigenaar zijn van het gebouw, kunnen we ver-
wachten dat de nieuwe eigenaar wel dingen wil veranderen. Afgesproken is 
dat wij daar vooraf over geïnformeerd zullen worden, zodat we niet voor 
verrassingen komen te staan.  

Eén van de eerste veranderingen is ruim van tevoren aangekondigd: dat 
gaat over de ‘regenboog’ op de muur achter het podium.  

Ook al komen de kleuren niet overeen met die van een echte regenboog, ik 
zie er wel degelijk een regenboog in. Maar voor het werk van de Geopende 
Deur vormt deze regenboog een groot probleem. Dat hebben ze netjes uit-
gelegd en ik zal proberen dat weer te geven.  

De Geopende Deur heeft verschillende samenwerkingen met gemeenten en 
zendingsprojecten Oeganda en Kenia. Mensen daar kijken veel en graag 
naar video’s van De Geopende Deur.  

Maar de regenboog op de achtergrond tast de geloofwaardigheid van de 
prediking aan en dus ook van het zendingswerk. Want in die landen is een 
strenge anti-homo-campagne aan de gang. En mensen daar zien in ‘onze’ 
regenboog geen regenboog, maar reclame voor homoseksualiteit. Het kijken 
naar zulke video’s is daar dus een groot probleem. Daarom hebben de broe-
ders en zusters in die landen gevraagd of de regenboog alsjeblieft van de 
muur afgehaald kan worden. Tja, zo zit de wereld dus in elkaar. Ook de duif 
naast het podium maakt niet voldoende duidelijk dat het een verwijzing is 
naar Gods verbond na de zondvloed.  

Tot nu toe was het gebouw van ons. Maar vanaf 29 december 2023 zijn wij 
geen eigenaar meer en de regenboog zal binnenkort verwijderd worden. Dat 
moet kunnen, want het is een sticker die al begint los te laten. Maar goed, 
we zijn geïnformeerd en hebben er begrip voor dat het niet anders is. Toch 
nog maar even 2 foto’s die Wimmy maakte tijdens de oudjaarsdienst, waar-
voor dank.  

 

 

 

 



Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ (cq ontvangst 
voorganger) 

Periode januari/februari/maart 2024    

 

Datum      ouderling van dienst/ontvangst voorganger                
           
 
21 jan         Roel Vochteloo            Harry Nobbe 

28 jan                 Cor van Waveren                       Arie Liebe (Piet) 

  4 feb                Rients de Vries                          Bert Wijchers 

11 feb                 Cor van Waveren                       Hans Baas 

18 feb                 Rients de Vries                          Doopsgezinde Kerk 

25 feb                 Roel Vochteloo                          Cor van Waveren (Piet) 

  3 mrt                Ria Liebe-Ravelli                        Arie Liebe 

10 mrt                Rients de Vries                           Willem Lindeman 

17 mrt                Roel Vochteloo                           Robert Jan Nijland 

24 mrt                Cor van Waveren                        Dick de Jong 

29 mrt                Rients de Vries                           Bert Wijchers 

31 mrt                Roel Vochteloo                           Bert Wijchers 

  7 apr                Ria Liebe-Ravelli                         Wout Huizing 

14 apr                Cor van Waveren                        Arie Liebe (Piet) 

 

 

 

NB Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld wor-
den door wie maar aanwezig is. 

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand 
anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen: 

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of  06-44912841 

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731 

 
 



Rooster nov dec 2023 
 

 
 

zondag koster geluid bea-
mer 

pia-
nist 

bloemen koffie 

21 jan Cor Hans H. Ria Arie Wietske Cor 

28 jan Joke Hans H. Tineke Arie Galina Joke 

  4 feb Farshid Hans H. Tineke Grietje ? Far-
shid 

11 feb Rients Hans H. Tineke Hans ? Rients 

18 feb n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Rients n.v.t. 

25 feb Erica Hans H. Ria Arie Wietske Erica 

  3 mrt Cor Hans H. Tineke Arie ? Cor 

10 mrt Joke Hans H. Tineke Grietje ? Joke 

17 mrt Rients Hans H. Tineke Hans Wietske Rients 

24 mrt Farshid Hans H. Ria Arie Galina Far-
shid 

29 mrt Cor Hans H. Tineke Hans ? n.v.t. 

31 mrt Erica Hans H. Tineke Grietje ? Erica 

  7 apr Joke Hans H. Tineke Arie Wietske Joke 

14 apr Rients Hans H. Ria Arie Galina Rients 



  

Agenda  

 
 

DA 
TUM 

TIJD SPREKER COLLECTE BIJZONDER-
HEDEN 

21 jan 10.00 uur Ds. Harry Nobbe Gemeente   

28 jan 10.00 uur Arie Liebe m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 

Project van Hoop 

(zie de Schakel) 

  

  4 feb 10.00 uur Ds. Bert Wijchers Gemeente + H.A. Viering                 

11 feb 10.00 uur Hans Baas Project van Hoop 

(zie de Schakel) 

  

Brieven  

Amnesty 

  
12 feb 14.30 uur VCK     

18 feb 10.00 uur Doopsgezinde 
Kerk 

n.v.t. 

  

Gezamenlijke  

dienst 

  
25 feb 10.00 uur Cor van Waveren 

m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 

Umutina      
Foundation 

  

  3 mrt 10.00 uur Arie Liebe Gemeente + H.A. Viering                     
H.A. 

10 mrt 10.00 uur Willem Lindeman Stichting Leergeld   

11 mrt 14.30 uur VCK     

17 mrt 10.00 uur Robert Jan Nijl-
and 

Gemeente 

  

Brieven  

Amnesty 
24 mrt 10.00 uur Dick de Jong Awas Kaki 

  

  

29 mrt 19.30 uur Ds. Bert Wijchers Gemeente 

  

Goede  

Vrijdagviering 
31 mrt 10.00 uur Ds. Bert Wijchers Umutima     

Foundation 

  

Paasviering 

  7 apr 10.00 uur Wout Huizing Gemeente + H.A. Viering H.A. 

  8 apr 14.30 uur VCK     

14 apr 10.00 uur Arie Liebe m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 

  

Gemeente   


