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Voorwoord 
 
Concert van hoop 
 
Wie zich mijn vorige voorwoorden nog herinnert, weet dat ik ergens in het 
achterhoofd wat worstel met het begrip  “visioen”Ik stel me dan een profeet 
voor, zo’n woeste onverzorgde man met een berenvel, die onder invloed 
van drank of drugs allerlei hallucinaties heeft en die dan op een helder mo-
ment die hallucinaties laat optekenen als “visioen”. Bijvoorbeeld over een 
bulderstem die door het heelal klinkt, over gouden straten, sterren en plane-
ten die buigen voor een lichtgevende troon… Het klinkt misschien oneerbie-
dig, maar ik heb daar niet zoveel mee. 
Of—heel anders—een nuchtere bureaucraat die allerlei ontwikkelingen heeft 
berekend en dan zegt: “Het gaat de verkeerde kant op met de wereld, we 
moeten dit of dat doen om de wereld een beetje beter te maken. Denk aan 
wat we tegenwoordig de natuur noemen: kilometers weiland zonder een 
bloemetje, gras, mest, gras, mest. En dat 5 of 6 keer per seizoen. Met al-
leen een enkele kraai of meeuw, en ganzen. Geen ljip of grutto. Zelfs de 
skries zit tegenwoordig nog liever op de straat dan op het land. Dat zag ik 
graag anders. Een visioen? 
Een visioen kan dus eigenlijk van alles zijn. Maar wat is het dan? Wat is ons 
visioen? Heb ik ook een visioen? In Twijzel mag ik op maandagavond Neder-
landse les geven aan Oekraïense vluchtelingen. Dat doen we op 2 avonden 
met 4 vrijwilligers. Mensen een beetje bekend maken met de beginselen van 
de taal, maar hen ook een beetje afleiding en gezelligheid bieden. Die men-
sen zitten soms al anderhalf jaar met 2, 3 of 4  personen in een afgetim-
merd hokje in die kerk. Geen privacy, geen deur die dicht kan, zelfs geen 
eigen kast. Als het licht in de kerkzaal uitgaat, zit iedereen in hee donker. 
Sommigen hebben werk, even eruit. Maar anderen niet. Hoe lang gaat dit 
nog duren? 
Twee  weken geleden was er in Buitenpost een “concert van hoop. Een Ne-
derlandse dirigent die in Oekraïne met Oekraïense muzikanten had gewerkt, 
is een orkest begonnen met artiesten die als vluchteling in Nederland te-
recht zijn gekomen. Werk voor hen organiseren. Er deden ook Oekraïense 
operazangers aan mee. Het was een prachtig evenement, ik kreeg er soms 
tranen van in de ogen: gewoon een geweldig concert. Maar dat kan ik u hier 
niet laten zien. Wat ik wel kan laten zien, dat zij de dingen die Oekraïense 
en Nederlandse vrouwen hebben gemaakt tijdens de voorbereidingen op het 
concert. In de weken vooraf hebben ze samen op allerlei manieren afbeel-
dingen gemaakt van bloemen. Handwerken, haken, breien, tekenen en 
schilderen, ook digitaal. Een mooie afleiding, maar ook actief en creatief 
bezig zijn om iets moois te maken, ondanks de bedroevende omstandighe-
den. 
Eigenlik zijn die werkjes ook visioenen. 



Dat zei die dirigent ook: er komt een tijd dat het weer beter wordt. We we-
ten alleen niet wanneer. Daarom moeten we er nu maar het beste van ma-
ken en ons richten op de toekomst. Ooit zal het weer worden zoals die 
mooie bloemen die de vrouwen hebben gemaakt. 

 
Dat was 2 weken geleden. Gisteren 
waren er weer nieuwe mensen ge-
komen, een echtpaar. Eerst 2 nach-
ten in Utrecht dan 1 nacht in Hee-
renveen en nu dan geplaatst in 
Twijzel. Op een bedje in zo’n hokje, 
een toiletwagen buiten, een douche-
wagen, ook buiten, een keuken in 
een keet ongeveer 50 meter verder-
op in de straat… Ën we hadden zo’n 
fijn huis daar!” Die mensen hebben 
ook een visioen nodig. En wij? Wij 

hebben ook een visioen nodig. Sommige van ons in hun persoonlijk leven, 
omdat dingen verschrikkelijk tegen zitten. Kunnen we elkaar een visioen 
aanbieden? Dat ik het ook voor jou mag zijn? En ook als vergrijzende ge-
meente hebben we een soort visioen nodig. Of gewoon een helder visie. 
Zo hebben we als gemeente tegen 
elkaar gezegd dat we niet langer alle 
ballen in de lucht willen houden, dat 
kost ons teveel energie. We hebben 
afgesproken dat de accenten zullen 
liggen op de zondagse ontmoeting 
en op pastoraat. En niet langer op 
bijvoorbeeld externe contacten als 
het Centrum Kerken Overleg of het 
Platform Kerkelijk Smallingerland. 
We denken ook na over het gebouw. 
Er gaat wat gebeuren. Daarover zal 
het gaan op de komende gemeentevergadering. Ik heb er wel een idee 
over. Dat we maar genade mogen vinden om voor elkaar een visioen te zijn! 
 
Cor van Waveren 



 



Uit het DB 
Achterom kijken in de afgelopen periode is direct struikelen over de 
bijzondere start van dit gemeente-jaar. We vierden de startzondag onder 
het Motto: ‘Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij 
in het wisselend lot’. Deze viering was ingericht rond een tafel die door Attje 
en Rients feestelijk was gedekt als rijke brunchmaaltijd. Daartussendoor de 
tekenen van brood en wijn. Wat bij mij blijft haken is de herinnering aan 
alle gesprekken. We kennen elkaar goed en zijn vertrouwd met elkaar. Dat 
maakt dat we heel open en persoonlijk durven zijn over wat ons raakt in het 
leven.  
We gebruikten liederen als ‘kapstok’ voor dat (levens)verhaal. 

Voor mij wordt er de kracht van de ontmoeting in gezien. Waar we el-
kaar echt en van harte durven te ontmoeten, opent zich de hemel voor je 
voeten. Geloof en leven zijn opeens onderling inwisselbaar.  Precies dát is 
de kracht van Elim voor mij. Veelkleurigheid zou makkelijk tot spanning kun-
nen leiden, maar het tegenovergestelde is waar.  Zo ervaar ik dat. 

Je vindt het ook terug in de geluiden die je waarneemt over hoe de diensten 
in de gemeente worden geleefd. De sprekers zijn huisvrienden en kennen 
ons verhaal en dat schept direct een bijzondere verbondenheid in liederen, 
gebeden, woorden en muziek. 

Het geeft vertrouwen in wat voor ons ligt in de tijd. Opnieuw immers wor-
den we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de draagkracht in de ge-
meente. Vanwege heel begrijpelijk omstandigheden en redenen moesten 
een aantal sleutelfiguren bij de uitvoering en technische ondersteuning van 
de diensten ontbreken. Dat drukt direct op de overgebleven beschikbare 
handen en voeten. Tijdens mijn bezoekwerk merk ik dat we er met elkaar 
van doordrongen zijn dat ‘elkaar ontmoeten’ en ‘goed voor elkaar zorgen’ 
zaken zijn die we graag koesteren en nog jaren willen onderhouden. Echter 
ook hoor ik dat het zaak is goed te blijven denken om hen. die nu nog dra-
gers kunnen zijn, maar niet overvraagd moeten worden. 

In die context kijken we ook naar wat te doen met ons gebouw. Willen we 
de last van onderhoud en exploitatie nog langer nu de groep die de verant-
woordelijkheid hiervoor draagt kleiner en ouder en dus kwetsbaarder wordt? 

Er ligt een mooi en realistisch voorstel klaar om met de gemeente te delen 
op de gemeente-jaarvergadering die we willen houden op 11 de-
cember a.s. om 19.30u in ons gebouw aan de Zuidkade. Noteer die 
datum en dat tijdstip. Wilt u graag gehaald worden, omdat het toch de-
cember is en de duisternis al is ingevallen op dat tijdstip?  Meldt het even 
en we gaan het organiseren dat u erbij kunt zijn! 



Nu eerst op naar een nieuw momentum deze maand.  
Op 26 november vieren we onze eeuwigheidszondag. Eén zuster te 
gedenken, naast twee grotere thema’s om een kaars voor te ontsteken en 
vanzelfsprekend onze eigen persoonlijke gedachten te symboliseren in het 
ontsteken van een eigen lichtje.  
“Zijn naam is:  Ik zal er zijn”  is het thema van de dienst. Ger en Lies 
hebben er op afstand aan bijgedragen, maar zullen – gelet op de kwets-
baarheid van Lies en de verantwoordelijkheid die Ger voelt om bij haar te 
zijn op die zondag – zelf niet aanwezig zijn. We danken ze langs deze weg 
en wensen hen sterkte bij alle onrust die op hun pad komt. 

Zo gaan we in dankbaar achterom zien en in vertrouwen vooruit kijkend de 
komende tijd in. 

 

Hartelijke groet,  Bert Wijchers 

 

  

11 december 0m 19.30 uur 

Gemeentejaarvergadering 

Aansluitend 

Kerstversiering en kerstattenties! 



Bijdrage van Cor en Galina 

 

Uit ‘Dagteksten 2023’ van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.  

 

 

Maak ons volbrengers van dat woord,  

getuigen van uw vrede,   

dan gaat wie aarzelt met ons voort,  

wie afdwaalt met ons mede.  

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen  

de minste willen wezen.  

 

 

Door Jan Wit.  



Bericht van de Umutima foundation 
 
Binnen een paar seconden van een prachtig plaatje 
naar een berg verwrongen staal.. 
 
Deze week zijn we begonnen met het dak van het tweede lesgebouw. Giste-

renochtend was al een deel gedaan en als het niet zou gaan regenen zou-

den we het misschien wel klaar krijgen. Er was 4 mm regen voorspeld aan 

het begin van de middag. Ik was thuis toen het zachtjes begon te regenen. 

Zoals gewoonlijk ging dat gepaard met af en toe een flinke windvlaag. Tien 

minuten later gaat de telefoon en belt Bright. De verbinding was heel slecht 

maar ik verstond één woord heel duidelijk….disaster…..een ramp! Ik kom er 

aan. Snel in de auto gestapt en op pad gegaan. Bij mij in de buurt was niet 

veel regen gevallen, maar toen ik de markt bereikte was het een totaal an-

der beeld. De wijk Itala, waar het voedingscentrum staat, ligt op een heuvel 

en de markt is het laagste punt. De weg door de markt was veranderd in 

een kolkende rivier. Je zag niet meer waar de weg was en waar de 80 cm 

diepe afvoeren voor het regenwater waren. Ditzelfde beeld gaf de weg tot 

aan de school. Bij de school aangekomen zag ik het al: het achterste deel 

van het dak was er afgewaaid. Niet alleen de dakplaten, maar zelfs een deel 

van de stalen constructie was er afgewaaid. Mijn eerste gedachte was: is er 

iemand gewond? Al gauw bleek iedereen gelukkig in orde te zijn.  Er was 

een windhoos geweest en binnen enkele seconden was het dak eraf. Ver-

schrikkelijk balen maar dit was niet te voorkomen. 

De windhoos heeft ook geprobeerd om het dak van het drie klaslokalenge-

bouw eraf te krijgen maar dat is niet gelukt. Er zijn wat pilaren beschadigd 

maar dat gaan we komende week herstellen. 



Al met al was het gisteren een enerverende dag. Ik ben heel dankbaar dat 

er niemand gewond is geraakt en dat de schade ‘slechts’ materieel is. Wij 

gaan hier alles weer herstellen en bouwen verder aan onze prachtige 

school. 

Hartelijke groet, 

Gerda 

Helaas lukt het niet om de foto’s te plaatsen. De foto’s zijn te zien op onze 

Facebookpagina  https://web.facebook.com/profile.php?

id=100064840565068 



 



                                                                          
Nieuws van Unie-ABC  
 
FUSIEFEEST OP 18 NOVEMBER: KOM OOK!  
Na jaren van zorgvuldige voorbereidingen hebben de aangesloten 
gemeenten van Unie en ABC in juni tot een definitieve fusie beslo-
ten! OTTO DE BRUIJNE EN LEV OP FUSIEFEEST  
Op zaterdag 18 november ben je van harte welkom op het fusiefeest van 
Unie-ABC in Veenendaal. Enkele bijzondere gasten hebben hun medewer-
king toegezegd, onder wie de band LEV, spreker en kunstenaar Otto de 
Bruijne en Andries Knevel. Het programma staat in het teken van ontmoeten 
en vieren. Kom ook! Aanmelden kan gratis via www.unie-abc.nl/alv. 



Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ (cq ontvangst 
voorganger) 

Periode november/december 2023    

 

datum   ouderling van dienst/ontvangst  voorganger                
           
 
19 nov  Roel Vochteloo          Wout Huizing 

26 nov  Ria Liebe-Ravelli                  Bert Wijchers 

  3 dec  Rients de Vries          Jenneke Span 

10 dec  Cor van Waveren                    Willem Lindeman 

17 dec            Ria Liebe-Ravelli                  Bert Wijchers 

24 dec  geen dienst 

25 dec   Roel Vochteloo          Arie Liebe 

31 dec          Cor van Waveren                    Bert Wijchers 

  7 jan          Ria Liebe-Ravelli                  Bert Wijchers 

14 jan           Rients de Vries          Cor van Waveren (Piet) 

21 jan           Roel Vochteloo           Harry Nobbe 

 

NB Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld wor-
den door wie maar aanwezig is. 

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met ie-
mand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende perso-
nen: 

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of  06-44912841 

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731 

 
 
 



Rooster nov dec 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

zondag koster geluid bea-
mer 

pianist bloe-
men 

koffie 

19 nov Joke Hans H. Tineke Grietje Wietske Joke 

26 nov Rients Hans H. Tineke Arie Etty Rients 

3 dec Cor Hans H. Ria Arie ? Cor 

10 dec Farshid Hans H. Tineke Hans Galina Farshid 

17 dec Erica Hans H. Tineke Grietje Wietske Erica 

24 dec n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.vt n.v.t. n.v.t. 

25 dec Joke Hans H. Ria Hans n.v.t. Joke 

31 dec Rients Hans H. Tineke Arie n.v.t. Rients 

7 jan Farshid Hans H. Tineke Grietje Etty Farshid 

14 jan Erica Hans H. Tineke Hans Galina Erica 

21 jan Cor Hans H. Ria Arie Wietske Cor 



Agenda 

DATUM TIJD SPREKER COLLECTE BIJZONDERHEDEN 

          

19 nov 10.00 uur Ds. Wout Huizing Gemeente 

  

Brieven Amnesty 

26 nov 10.00 uur Ds. Bert Wijchers Voedselbank Eeuwigheidszondag m.m.v. 

Ger en Lies Booy 

  3 dec 10.00 uur Jenneke Span 
m.m.v. 

Ger Booy 

Gemeente + H.A. Eerste advent 

viering H. Avondmaal 

10 dec 10.00 uur Willem Lindeman 

  

Voedselbank Tweede advent 

11 dec 

  

19.30 Gemeente 

jaarvergadering 

  

  Aansluitend: 

Kerstversiering en 

Kerstattenties 

  
17 dec 10.00 uur Ds. Bert Wijchers 

  

Gemeente Derde advent 

Brieven Amnesty 

24 dec 10.00 uur Geen dienst 

  

n.v.t.   

25 dec 10.00 uur Arie Liebe 

  

Kerstgave Kerstviering 

31 dec 10.00 uur Ds. Bert Wijchers Umutima Foundation 

  

Oudjaarsbijeenkomst 

  7 jan 10.00 uur Ds. Bert Wijchers Gemeente + H.A. Eerste bijeenkomst nieuwjaar 

viering H. Avondmaal 

  8 jan 14.30 uur VCK 

  

    

14 jan 10.00 uur Cor van Waveren 
m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 

Umutima Foundation   

21 jan 10.00 uur Ds. Harry Nobbe 

  

Gemeente   


