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Meditatie. 
“Hoe goed is het, hoe heerlijk 

Als Zijn mensen bijeen te komen. ( vrij vertaald Bert) 

……. 

Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd” 

Psalm 133. 

 

Ubi caritas…… 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in umum Christi amor. 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus sincero. 

Vertaling 
Waar liefde is, daar is God. 
De liefde van Christus heeft ons verenigd. 
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons de levende God vrezen 
en met een oprecht hart liefhebben. 

 

De Pinksterzondag met Wout zette me op het spoor van bovenstaande tek-
sten. Zijn diensten zijn doordrenkt met beleving en goed doordachte tekst-
uitleg, Een feestje voor iemand voor wie luisteren naar een andere predi-
kant in de regel lastig is, gewoon omdat je snel met je eigen associaties aan 
de hobbel gaat. Op de Pinksterzondag geen last van. Dat heeft denk ik te 
maken met het feit dat in de hele dienst de identiteit van ons met elkaar 
voelbaar aanwezig was.  Elim verstaat de kunst om, ondanks de zorgen als 
het gaat om ons perspectief op de toekomst, gemeente als gemeenschap 
goed te vieren.  Mensen kunnen lange tijd niet in beeld zijn geweest, maar 
worden verwelkomd met een vanzelfsprekende warmte die maakt dat men-
sen zich voluit gezien en welkom weten. Cor maakte een grapje en daarmee 
ruimte voor een moment van spontaan delen. Als Pinksteren het doorgeven 
van de liefde is als gebaren van de werking van de Geest ( zo vertaal ik 
Wout maar even), dan is bij ons dát feest gebeurd. 

 



. 

  

Voor mij heeft Pinksteren alles te maken met het psychologische begrip:  

“Basic Trust”. Basisvertrouwen. Ik beleef het in de komst van de kleinkin-
deren bij ons thuis. Ze begroeten je met een vrolijkheid en een overgave die 
spreekt van houden van en van door en door kennen en weten dat je onge-
looflijk welkom bent. Een diep geworteld vertrouwen in elkaars goede be-
doelingen. Zo heeft God de wereld op het oog. Het spreekt uit de opsom-
ming van de landen waaruit de joden en jodengenoten afkomstig zijn wan-
neer ze in Jeruzalem samenkomen voor het Pinksterfeest. De hele wereld is 
present, want zo lief heeft Hij de wereld. 

Die liefde uitleven is een opdracht die we met elkaar goed verstaan ervaar 
ik. Ruimte houden voor elkaars uitzonderlijkheid en spelen met onze geza-
menlijkheid. Dan mogen we samen keuzes maken die ons minder afhanke-
lijk maken van vaste lasten voor bakstenen ( met alle emotie die daar bij 
horen) ; wat blijft is de verbondenheid en de wens elkaar te blijven ontmoe-
ten als een gemeenschap van gelovigen die weet van de dragende kracht 
van Hem die is, de was en die komen zal. 

“Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser…. Sterk in uw kracht, gerust in 
Uw bescherming.” 

 

Hartelijke groet,                                                                                                            
Bert Wijchers 

 
 
 
 
 



Uit het DB 
Een avond in Frieschepalen ten huize van Piet Everaarts gaf de opmaat naar 
een bijzondere gemeentevergadering op 21 mei j.l.  In november ontving 
het DB de opdracht van de gemeente om te onderzoeken welke voorstellen 
er aan de gemeente zijn voor te leggen met betrekking tot ons gebouw en 
de toekomst van Elim. 

De gemeentevergadering op 21 mei ademde een sfeer van realiteitszin en 
eensgezindheid. Wat er ook gebeurt, niets kan onze verbondenheid en wil 
om nog lang samen gemeente te zijn klaarblijkelijk ondermijnen. En dat is 
een groot geschenk. We zijn, vind ik, te complimenteren met de wijze waar-
op we samen omgaan met de realiteit waarin de gemeente gemeente heeft 
te zijn. Het leidde al in de planning voor de rest van dit jaar tot  creatieve 
oplossingen voor de start van de dienst op zondag ( Ria Liebe heeft zich 
bereid verklaard om, bij het voorgaan van eigen mensen, een rol te hebben 
in de start van de dienst en zo vooralsnog 4 zondagen per maand te borgen 
kwa bemensing) Dit najaar nemen we ruimte en tijd om na te denken over 
verdere stappen bij de inrichting van de ontmoeting op de zondagmorgen. 
Wie weet levert de komende zomerperiode ons daartoe al wat ervarings-
wijsheid.  Omdat het niet mogelijk blijkt om voor iedere zomerontmoetings-
diensten een “voorganger” te vinden in de eigen gelederen, hebben we be-
dacht op die zondag, die anders zouden komen te vervallen, nu “koffie-
ochtenden met inhoud” te organiseren.  De inrichting richt zich op samenko-
men en spontaan wat zingen, of met elkaar in gesprek raken over vragen 
aangaande geloof en leven bijvoorbeeld. 

De kracht ligt in onze bijzondere identiteit meen ik. Elim heeft geleerd door 
de jaren heen om elkaar in ruimte en liefde te zien en te willen verstaan. De 
eredienst kan zo maar uitmonden in een spontane ontmoeting rond een 
vraag van de dienstdoende voorganger. Dat bleek ook tijdens de pinkster-
dienst.  Als je over verandering nadenkt, waar gaan je gedachten dan het 
eerst naar uit? ,vroeg Wout ons. 

De computer en de vanzelfsprekendheid om digitaal te communiceren met 
de overheid bijvoorbeeld. 

Dat je zoon je dochter wordt, maar dat er in liefde en zorg voor elkaar niets 
verandert. 

Het werd het kapstokje voor een inspirerende ontmoeting waarin de liefde 
en de manieren waarop we er werk van maken Pinksteren levend houdt. 
Dat is sowieso iets bijzonders aan ons;  de vieringen zijn doorleefd en getui-
gen van grote betrokkenheid van iedereen. Dat was de ervaring van de 
voorbije weken. Mogelijk worden we wat informeler in de inrichting, maar 
elkaar zien en aanspreken op het bijzondere karakter van ons samenzijn zal 
blijven! 



Zo zetten we stappen vooruit, ons bewust van de kwetsbaarheid, maar on-
verminderd in vertrouwen. 

Namens het DB                                                                                                                
Bert Wijchers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zomerontmoetingsbijeenkomsten 
9 juli – 20 augustus Zomer ontmoetingsbijeenkomsten 

Ook dit jaar hoopten we weer in de zomerperiode laagdrempelige bijeen-
komsten te kunnen hebben op de zondagmorgens, die in het teken staan 
van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Onder leiding en in-
vulling van één of meer gemeenteleden. 

Helaas is het niet gelukt om alle zondagen op die manier te organiseren. 

Om toch in te spelen op de behoefte elkaar te ontmoeten op de zondagoch-
tend zijn er nu koffiebijeenkomsten op de ‘lege’ zondagen: 9 en 16 juli 
en 13 augustus. Met natuurlijk alle ruimte voor ontmoeting, gesprek, 
eventueel een lied of een spontane inbreng. Cor van Waveren en Roel 
Vochteloo hebben zich beschikbaar gesteld om dit in goede banen te lei-
den. 23 juli en 6 augustus zullen ingevuld worden door respectievelijk 
Ger Booy en Willem Lindeman.  

NB: de bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal. We hopen, dat 
dat geen problemen oplevert met het geluid (daar wordt nog even naar ge-
keken). 

 
Op 20 augustus a.s. zal de laatste dienst zijn in het kader van de zomer-
ontmoetingen. We krijgen dan de Doopsgezinde Gemeente op (tegen)
bezoek. Het zal een bijzondere dienst worden, een mooie afsluiting van on-
ze zomerontmoetingen en dan natuurlijk wel in de kerkzaal.Vanaf 27 au-
gustus a.s. is er weer sprake van een gewone kerkdienst. 

Uitwisselingsdiensten met de Doopsgezinde Gemeen-
te30 juli en 20 augustusNa de goede ervaringen van vorig jaar zul-
len er ook dit jaar, op verzoek van de Doopsgezinde Gemeente, twee uitwis-
selingsdiensten plaatsvinden: 30 juli a.s. worden we uitgenodigd bij de 
Doopsgezinde Gemeente en 20 augustus a.s. komen ze bij ons op bezoek.  

De dienst op 30 juli a.s. zal in het teken staan van liederen, die een bijzon-
dere betekenis hebben in het leven. Er is een aantal mensen gevraagd, zo-
wel van de Doopsgezinde Gemeente als van ons, om dan met een lied en 
een verhaaltje te komen. Het lied zal dan ook gezongen worden. Het wordt 
een bijzondere dienst met een persoonlijk tintje. Het zou mooi zijn als we 
daar ook met veel mensen aanwezig kunnen zijn. 

20 augustus a.s. moet nog ingevuld worden. Dat zal gebeuren door Arie 
Liebe en Piet Brongers. We hopen ook dan op een bijzondere dienst. 



Een kleine impressie van de dienst op 14 mei j.l. 

We waren met weinigen, maar dat deed niets af van de inhoud door Dick de 
Jong aan ons gegeven. 

Vooraf gaf Rients het lied door van zijn moeder. Het was immers 
‘moederdag’. Ik was een beetje ontroerd door de keuze van deze oude 
moeder, die vanuit haar herinneringen een heel oud Joh. de Heer-lied op-
gaf: “wij weten het uur niet, dat Jezus zal keren…”, met het refrein: “Ziet 
Hij komt, laat ons toezien en waken”. We kenden het allemaal nog, al stond 
het haaks op de volgende liederen, die we daarna zongen: liederen van de 
onlangs overleden Huub Oosterhuis. 

Over hem ging het als dichter, als liederenschrijver, als tekstverklaarder, als 
Psalmen herschrijver, zodat het voor de mensen van nu ook een ondersteu-
ning van het leven kan zijn. 

Wat heeft hij niet veel teweeg gebracht en opgeschud in alle kerken, te be-
ginnen bij zijn eigen R.K.-kerk, maar daarna ook in Protestantse kringen. Hij 
noemde de herschrijving van de Psalmen een dichterlijke inspiratiebron, 
zowel voor kerkelijken als niet-kerkelijken. 

In zijn allereerste boek ‘In het voorbijgaan’ (helaas niet meer te koop) staat 
ook het bij ons bekende lied: “Zolang er mensen zijn  op aarde…”. Dat sluit 
aan bij een o zo bekend thema, waar we eigenlijk nauwelijks over spreken, 
maar wat Oosterhuis in het laatste hoofdstuk zo prachtig heeft verwoord. 

Ik citeer: Er zijn twee talen in de taal, twee manieren van spreken, twee 
niveaus van taalgebruik. Er is een taal van klare waarheden, begrippen en 
formules. De taal van de logica, de exacte wetenschap. Er staat wat er 
staat. 

En daar kunnen we ook niet zonder,… maar er is ook een tweede taal. Bij-
voorbeeld als we ons hart willen luchten en zeggen, wat er in ons leeft, ver-
borgen en bijna onnoembaar. 

Als het gaat over liefde en dood, over God en mens, dan is die eerste taal 
ontoereikend. Dan zoeken we die tweede taal, de taal van de ontroering en 
de extase. Als het even ergens echt over gaat, over pijn of ellende, over 
wanhoop of heimwee, over hoop of dankbaarheid. Dan gebruiken we die 
taal, al stotterend. Dan vallen redeneringen, definities en dogma’s ons uit 
handen. 

 

Tot zover mijn impressie van deze morgen, die ik daarna kort, maar herken-
baar met één van de aanwezigen mocht delen. 

Dankbaar en gelukkig ging ik naar huis. 



Collecte-opbrengsten voorjaar 2023 Collecte-opbrengsten voor-
jaar 2023   

    

Datum             Doel                          Bedrag  

    

  5 maart 2023 Gemeente             € 35,80  

  5 maart 2023 Avondmaal             € 35,75  

12 maart 2023 Stichting Leergeld € 50,85  

19 maart 2023 Gemeente             € 29,45  

26 maart 2023 Awas Kaki             € 36,10  

  2 april   2023 Gemeente             € 27,05  

  9 april   2023 Umutima Zending € 57,95  

16 april   2023 Gemeente             € 41,05  

23 april   2023 Project van Hoop 5 € 47,10  

30 april   2023 Gemeente              € 54,10  

  7 mei    2023 Gemeente             € 22,90  

  7 mei    2023 Avondmaal             € 23,00  

14 mei    2023 Tsjernobil             € 39,25  

21 mei   2023 Gemeente             € 46,30  

28 mei   2023 Project van Hoop 6 € 56,40  

                                                € 603,05  

    

Alle gulle gevers: hartelijk dank!    

De penningmeester.    



Projecten van Hoop - collecterooster 2023 
Dit jaar collecteren we een aantal keren voor de Projecten van Hoop, voor-
gedragen door de Unie en ABC-gemeenten in Nederland. In april en mei 
collecteerden we voor vrouwenwerk in Sierra Leone en voor kinderspeel-
plaatsen in oorlogsgebieden. We collecteerden ook voor het Tsjernobil-
project van onze zustergemeente in Berlijn-Köpenick. En natuurlijk vergaten 
we ons eigen zendingsproject Umutima in Zambia niet. Elders in deze Scha-
kel kunt u lezen wat de verschillende collectes zoal hebben opgebracht.  

Nu mag ik u de Projecten van Hoop presenteren waar we in juni, juli en au-
gustus voor gaan collecteren. Op de laatste bladzijde van deze Schakel ziet 
u bij elke zondag steeds vermeld voor welk doel we collecteren.  

 

Cor van Waveren, penningmeester 

25 juni– Project van Hoop 8: Gemeentestichting Noord-Afrik      
Minder dan 15 van de bevolking is christen in het Noord-Afrikaanse land 
waar we je aandacht voor vragen. Niet vaak krijgt iemand daar de kans het 
Evangelie te horen. Dit schuurt met het verlangen van Jezus: Hij wil dat alle 
volken hem leren kennen. Toch is er hoop: lokale christenen willen het goe-
de nieuws delen met mensen in hun omgeving. Ze zijn er geboren, spreken 
de taal en kennen de cultuur van binnenuit                                              
In Frankrijk leerde Marc (pseudoniem) Jezus kennen Hoewel hij het goed 
had in Europa, groeide in hem en zijn vrouw het verlangen om terug te 
gaan naar hun eigen land om daar het Evangelie te delen. Marc volgde een 
theologische opleiding in Zwitserland en daarna keerde het gezin terug naar 
Noord-Afrika. 

 

  

 



Hoewel het percentage christenen daar verwaarloosbaar lijkt, zijn er altijd 
kleine christelijke gemeenschappen geweest.Marc en zijn kleine gemeente 
willen dat aantal zien groeien. Zij zetten zich in, maar kunnen betrokkenheid 
van andere christenen goed gebruiken. Marc is vol passie voor zijn volk, 
maar ontmot veel weerstand voor het Evangelie. Het is onbekend en daar-
door bij velen onbemind. Dat moet veranderen. Marc: ’” Onze grootste uit-
daging is niet mensen tot bekering te leiden. Het lijkt alsof hier meer men-
sen zich willen bekeren dan in Europa. Maar hoe kunnen we ze samenbren-
gen in gezonde gemeenten?” 

23 juli - Project van Hoop 10: Breuken en bruggen, on-
dersteuning van buitenlandse studenten 
 
Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij de ondersteuning 
van studenten uit andere landen. Zo steunen we het project Breuken en 
Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam dat theologiestudenten uit 
ontwikkelingslanden de mogelijkheid geeft om drie maanden in Nederland te 
studeren. Hun reis, verblijf en studie wordt daarbij voor hen betaald. De 
afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft 
voor een student en zijn of haar gemeente. Daarom willen we graag jaarlijks 
een student uit Baptisten- of CAMA-kring over laten komen. 
Daarnaast wordt er soms een buitenlandse student begeleid bij zijn of haar 
promotieonderzoek en geven er jaarlijks twee Nederlandse voorgangers een 
week lang les aan de Gypsy Smith School in de Roemeense hoofdstad Boe-
karest, waar Roma-voorgangers worden opgeleid. 
In 2022 was de 25-jarige Whitney Caroline Muller uit Zuid-Afrika in Neder-
land. Zij komt uit een baptistengemeente in Kaapstad met zo'n tweehonderd 
leden. "De kerk staat in een gevaarlijke wijk, waar veel armoede is en ook 
veel geweld en criminaliteit. De kerk richt zich sterk op de omgeving en 
vormt daarmee een levensader van de gemeenschap. Zo organiseren we 
vakantieprogramma's voor kinderen waar ze leren over Jezus, maar ook 
gezonde maaltijden krijgen; verder is er een gaarkeuken en houden we bij-
voorbeeld begrafenissen voor iedereen uit de wijk, ook als het gangsters 
zijn. Zelf heb ik trouwens ook heel veel steun en hulp van mijn gemeente 
ontvangen, veel geleerd, ook over allerlei praktische zaken.                                                                 
In Amsterdam deed ze in het kader van haar masteronderzoek literatuurstu-
die naar Mattheus 2:16-18, waar het gaat 
over de kindermoord van Bethlehem. Een 
heftig thema. "In de omgeving waar ik ben 
opgegroeid is veel sprake van huiselijk ge-
weld, waar onder andere kinderen slachtof-
fer van zijn. Het onderwerp raakt mij daar-
om ook persoonlijk." Ze hoopt zich ook in de 
toekomst in te kunnen zetten binnen haar 
gemeenschap. 



Voor het project was er in 2022 ook een bijzondere mijlpaal. Hruaia Kiangh-
te uit India was zo’n tien jaar geleden de eerste student die we via Breuken 
en Bruggen in Amsterdam ontvingen en begeleidden. Later werd hij promo-
vendus van Henk Bakker en in december is hij gepromoveerd aan de Vrije 
Universiteit. Voor Hruaia was dit een grote stap: na jaren hard werken zijn 
zijn inspanningen beloond met een doctoraat. Hij gaat deze kwalificatie in-
zetten voor de kerk in Mizoram, vooral in het onderrichten en begeleiden 
van predikanten. Mooi dat we hier als gemeenschap aan hebben mogen 
bijdragen! 
Helpt u mee? Uw collecte of gift wordt gebruikt voor Breuken en Bruggen, 
de begeleiding van een PhD-student of voor de studieweek in Roemenië.  
 

27 augustus - Project van Hoop 11: Gemeentestichting 
in het Caribisch gebied 
 
De Geest van God waait over dit eiland! Aan deze Cubaanse bewegng wi je 
meewerken! Telkens weer staan we versteld van de enorme trouw en vol-
harding van onze broers en zussen op Cuba. DE maatschappij en het alle-
daagse leven waarin zij Jezus mogen volgen en verkondigen staat haaks op 
alles wat we hier in Nederland normaal vinden. Alleen al te denken aan de 
orkaan die onlangs een deel van het eiland overhoop heeft gelegd! Maar 
daarnaast is de impact van de-standaard-armoede en corruptie en het afge-
sloten leven van de rest van de wereld ook nog steeds moeilijk voor te stel-
len 
 
Toch weten ze steeds weer nieu-
we groepen mensen te bereiken 
met het Goede Nieuws, te midden 
van die doldwaze wereld waarin 
ze leven. Vooral door sportactivi-
teiten weten ze jongeren, die 
ronddwalen zonder  hoop en zon-
der God, warm te ontvangen in 
hun huizen en harten. Doordat wij 
hen vanuit Nederland ondersteu-
nen, kunnen ze soms net even die 
maaltijd meer en net even die tijd 
en ruimte meer geven, om daar weer ruimhartig vanuit te delen. En alsof ze 
nog niet genoeg werk hebben aan de “eigen gemeente” blijven de zendings-
reizen naar nog niet bereikte gebieden op het eiland nog steeds doorgaan. 
Ook de impact daarvan is groot. Het is dan ook niet overdreven als we stel-
len dat onze giften vanuit Unie-ABC een bijdrage mogen leveren aan het 
machtige werk van Gods Geest, die een opwekking geeft in dit land. 
 
Unie-ABC ondersteunt de pastor voor een periode van vijf jaar. Wilt u een 
collecte houden om dit prachtig werk te ondersteunen? Van harte aanbevo-
len! 
 



Bericht van de Umutima Foundation 

Goede tijden, slechte tijden                                
Afgelopen week was een week van uitersten. Gevoelens van blijheid, ontzet-
ting en ontreddering hebben de revue gepasseerd. Blij omdat Jan-Paul en 
Anno op zaterdag (4 maart) in Mkushi arriveerden om hun vrijwilligerswerk 
voor World Servants te doen. 

Ontzetting en ontreddering omdat er afgelopen donderdagmorgen zowel bij 

mij als ook bij de buren is ingebroken. 

Bij thuiskomst trof ik een grote ravage aan en alles is doorzocht en overhoop 

gehaald. Er zijn laptops, externe harde schijven (met back-up), headsets en 

contant geld meegenomen. De dief is binnengekomen door het raam op de 

veranda open te maken en het traliewerk op de lasnaad met een stuk hout 

kapot te slaan. Ik heb aangifte gedaan bij de politie en vijf agenten zijn thuis 

wezen kijken. Hierna konden we weer orde in de chaos schepen. Ik heb 

geen last van het idee dat er een vreemd person in mijn huis is geweest en 

aan mijn spullen heeft gezeten. Wel ben ik heel blij dat ik de eerste dagen 

en nachten niet alleen in huis was. 

Gelukkig is er ook nog goed nieuws. We hebben het definitieve ontwerp en 

de afmetingen van de schoolgebouwen bepaald en ook de plaats waar ze 

moeten komen. We hebben contact gehad 

met de aannemer. Dit is weer een mooie 

stap voorwaarts en een mooie manier om 

een bewogen week af te sluiten. 

Hartelijke groet,                                                                                  

Gerda 

 



Nieuws van de Unie-ABC                           

 
 
Landelijke Algemene Vergadering Unie-ABC  
(verslag overgenomen van ‘de Brug’, Assen) 
Op vrijdag 12 mei j.l.werd in Arnhem de Algemene Ledenvergadering van 
Unie-ABC gehouden. Het was een bijzondere en belangrijke vergadering, 
want het officiële fusiebesluit stond op de agenda. We zijn al gewend aan de 
samenwerking tussen Unie en ABC, maar intussen zijn er ook nieuwe statu-
ten en reglementen opgesteld. Door het vaststellen van deze stukken zou de 
fusie ook juridisch een feit worden. Alle afgevaardigden, die aanwezig waren 
in Arnhem, stemden daar ook mee in.  
Maar toch was de fusie nog niet rond, want van de ABC-gemeenten was niet 
het vereiste aantal gemeenten vertegenwoordigd. Zij konden dus geen 
rechtsgeldig besluit nemen; daarvoor moesten alle gemeenten nog schrifte-
lijk stemmen. Dat zal intussen al wel zijn gebeurd en kan de uitslag zo’n 
beetje bekend zijn. Er is volop vertrouwen dat de ABC-gemeenten samen 
ook een positief besluit nemen en de fusie daarna rond is.  
Dat is ook de wens van het landelijk bestuur, die graag aan de slag willen 
met de visie en doelen van Unie-ABC. Belangrijke motieven zijn, dat de een-
heid tussen beide gemeenschappen een getuigenis is en dat we samen ster-
ker staan om de vergelijkbare doelen te realiseren. Tijdens de ALV werd die 
visie gepresenteerd onder de titel ‘Laat het licht zien!’  
Verder kwamen op de ALV nog de bekende onderwerpen aan de orde, zoals 
het vaststellen van jaarrekening en begroting. Dat is bij alle veranderingen 
wel eens lastig, maar gelukkig kunnen tegenvallers worden opgevangen. 
Verder waren er in- en uitschrijvingen van gemeenten: de BG Siddeburen 
wordt opgeheven, want er waren daar nog maar vier oudere leden. Maar we 
mochten de BG Muntendam begroeten als ‘nieuw’ lid. Ze zijn eerder ook al 
lid geweest, maar hebben dat ooit opgezegd. Nu wilden ze toch graag weer 
lid worden van onze ‘koepel-organisatie’, omdat er veel kennis en kunde be-
schikbaar is waarmee we elkaar kunnen ondersteunen en toerusten. Unie en 
ABC kunnen samen nog beter aan die verwachting voldoen. 

 

Bericht van het Bijbelgenootschap  
 
‘Bijbel Dichtbij’,  tijdelijk afgeprijsd  
‘Bijbel Dichtbij’ is een praktische Studiebijbel met uitleg en toepassingen voor 
het dagelijks leven. Daarom is dit boek voor iedereen een manier om dieper 
in de Bijbelteksten te duiken en het ook te betrekken op je eigen leven. Het 
boek bevat de complete BGT (Bijbel in Gewone Taal) met achtergronden, 
informatie, afbeeldingen en kaarten uit de oude tijd. Daarbij duizenden inspi-
rerende vragen en gedachten om ook praktisch aan de slag te kunnen gaan 
en een aantal leesroosters.  
Dit is een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, in samen-
werking met de Evangelische Omroep.  
Wat maakt deze uitgave bijzonder?  



- ‘Bijbel Dichtbij’ is praktisch toepas-
baar: verbindt thema’s en Bijbeltek-
sten met het leven nu. Daardoor kun 
je je laten raken door de Bijbel én er 
iets mee doen in je dagelijks leven. 
Denk bijvoorbeeld na over je eigen 
naam naar aanleiding van Handelin-
gen 1-2.  
- De BGT is de duidelijkste en begrij-
pelijkste Bijbelvertaling van Neder-
land. Ook de achtergronden en toe-
passingsteksten zijn in gewone taal 
geschreven.  
- Bijbel Dichtbij is vertaald uit de 
bronteksten. Het extra materiaal over 
de achtergrond van de Bijbel is  
ontwikkeld door wetenschappers van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot-
schap. Ervaren predikanten hebben bijvoorbeeld de toepassingsteksten ge-
schreven, onder begeleiding van de Evangelische Omroep.  
- Deze uitgave bevat de volledige Bijbelteksten met daarin extra materiaal. 
Je hoeft dus geen losse Bijbelstudieboeken te gebruiken voor Bijbelstudie of 
om extra informatie op te zoeken. Lees bijvoorbeeld over engelen, of de ach-
tergrond van het Bijbelboek Psalmen. Daarnaast met de praktische vragen, 
die helpen om de tekst dichterbij je eigen leven te brengen. Daardoor is deze 
Bijbel zo compleet als maar kan.  
 
Tot 17 juni is ‘Bijbel dichtbij’ tijdelijk afgeprijsd: van 52,50 nu voor € 24,50  
Bestel deze of een andere Bijbel op https://shop.bijbelgenootschap.nl/ .  
- Liever de Bijbel in Gewone Taal zonder extra katernen? Kijk dan eens bij de 
BGT Standaard.  
- Lees je liever in de Nieuwe Bijbel Vertaling? De NBV Studiebijbel bevat de 
volledige Bijbeltekst in de NBV met uitleg, achtergronden en illustraties.  



Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ (cq ontvangst 
voorganger) 

Periode juni juli augustus 2023    

Datum     ouderling van dienst/ontvangst voorganger                 
          
 
11 jun       Ria Liebe-Ravelli          Bert Wijchers 
18 juni      Rients de Vries             Arie Liebe/Piet Brongers 

25 juni      Roel Vochteloo             Hans Baas 

  2 juli       Cor van Waveren         Bert Wijchers 

  9 juli       Cor van Waveren         koffieochtend,       zomerontmoeting 

16 juli       Roel Vochteloo             koffieochtend,       zomerontmoeting 

23 juli       Roel Vochteloo             Ger Booy,             zomerontmoeting  

30 juli       Rients de Vries             dienst bij de Doopsgezinde Gemeente     

  6 aug      Cor van Waveren         Willem Lindeman,  zomerontmoeting  

13 aug      Cor van Waveren         koffieochtend,       zomerontmoeting 

20 aug      Ria Liebe-Ravelli          (Arie Liebe/Piet Brongers;   
                                                  Doopsgezinde Gemeente bij ons op be  

                                                  zoek) 

27 aug      Ger Booy                     Willem Lindeman 

  3 sep      Cor van Waveren          Piet Brongers/Cor en Arie 

10 sep      Rients de Vries              Dick van Veen 

17 sep      Ria Liebe-Ravelli            Arie Liebe/Piet Brongers 

24 sep      Rients de Vries              gezamenlijke vredesdienst in de Grote    

                                                  Kerk 

NB. Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld wor-
den                                                            door wie maar aanwezig is. 

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met ie-
mand anders?                                           Geef dat dan ook even door aan 
een van de volgende personen: 

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of  06-44912841 

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731 



Rooster juni juli aug. 

 

 
 

 

 

zon-
dag 

kos-
ter 

ge-
luid 

bea-
mer 

pianist bloe-
men 

Koffie 

11 juni Rients Bert Tineke Arie Etty Rients 

18 juni Hans 
H. 

Bert Ria Grietje ? Hans H 

25 juni Cor Bert Minke Arie Galina Cor 

  2 juli Joke Bert Tineke Hans Etty Joke 

  9 juli Far-
shid 

Bert geen geen Galina Farshid 

16 juli Rients Bert geen geen ? Rients 

23 juli Erica n.v.t. geen geen Minke Erica 

30 juli n.v.t. n.v.t. n.v.t. geen n.v.t. nvt 

  6 aug Rients n.v.t geen geen ? Rients 

13 aug Joke n.v.t. geen geen Galina Joke 

20 aug Cor + 
Erica 

Bert Tineke Rein Ferwerda Etty Cor + Erica 

27 aug Far-
shid 

Bert Tineke Willem Linde-
man 

Wietske Farshid 

  3 sept Rients Bert Ria Arie Galina Rients 

10 sept Joke Bert Tineke Hans ? Joke 

17 sept Erica Bert Tineke Grietje Etty Erica 



 Agenda 
 

 

DATUM TIJD SPREKER COLLECTE BIJZONDERH. 

          

11 juni 10.00 Ds. Bert Wijchers Bloemengroet   

18 juni 10.00 
uur 

Arie Liebe m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 

  

Gemeente   

25 juni 10.00 Hans Baas Unieproject van Hoop:   

  2 juli 10.00 Ds. Bert Wijchers Gemeente + H.A. Viering H.A. 

  9 juli 10.00 koffieochtend Umutima Foundation Zomerontmoeting 

16 juli 10.00 koffieochtend Gemeente Zomerontmoeting 

23 juli 10.00 Ger Booy Unieproject van Hoop: Zomerontmoeting 

30 juli 10.00 
uur 

Op bezoek bij  

Doopsgezinde 

Gemeente 

n.v.t. Zomerontmoeting 

in de 

Doopsgezinde 
  6 aug 10.00 Willem Lindeman Gemeente Zomerontmoeting 

13 aug 10.00 koffieochtend Bloemengroet Zomerontmoeting 

20 aug 10.00 
uur 

Arie Liebe m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 
Voedselbank Doopsgezinde 

Gemeente 
27 aug 10.00 

uur 
Willem Lindeman Unieproject van Hoop: 

gemeentestichting 
  

 
3 sep 10.00 

uur 
Cor van Waveren 

 m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 
en 

Arie Liebe 

  

Gemeente + H.A. Viering H. Avondmaal 

10 sep 10.00 
uur 

Ds. Dick van Veen Umutima Foundation 

  
  

11 sep 14.30 VCK     17 sep 10.00 
uur 

Arie Liebe m.m.v. 

Ds. Piet Brongers 

  

Gemeente Brieven Amnesty 


