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“Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag...!”

Waarschijnlijk kennen jullie deze spreuk van “Loesje” wel die al heel wat jaren geleden
bedacht is.

Maar het is ook iets wat onze kinderen en kleinkinderen zeggen over de kleine lichtgevende
sterretjes die ze, ooit, op het plafond in hun slaapkamer hebben geplakt:

“ dat voelt zo fijn als ik ga slapen, want dan zie ik toch nog allemaal lichtjes als ik in bed lig”!
Dit schoot me te binnen toen ik zag dat de Hindoes Divali(Lichtjesfeest)gingen vieren.
Automatisch ging ik ook denken aan de Joden die over een poosje Chanoeka (het feest van
de lichtjes) gaan vieren. Twee heel verschillende feesten waarbij het licht centraal staat.
Natuurlijk denk je dan automatisch aan christenen die over de hele wereld, hoe donker het
ook is, Advent gaan vieren: leven in de verwachting van die Ene Grote Ster boven
Bethlehem.

De apostel Johannes schrijft daarover: “Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft
het niet uitgedoofd”.

Dit staat in schril contrast met veel dingen die je op dit moment in de wereld ziet gebeuren.
Het staat ook in schril contrast met de oproep die je wel leest om de kerstverlichting maar
uit te schakelen om zuinig te zijn op onze energie.

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit weer dooft” zingt een lied uit
Taizé.

God heeft dat al twee keer gedaan: bij Zijn schepping en bij de geboorte van Jezus.

Wij mogen Hem dat ook dit jaar nadoen. Misschien wat matiger en met andere soorten
lichtjes dan elektrische. Maar wel met voldoende lichtjes zo dat medemensen kunnen
zeggen:

“ het was wel donker maar ik zag overal lichtpuntjes”!

Arie Liebe



Lief en Leed november 2022

Atje de Vries is geopereerd aan haar bekkenbodem. Helaas heeft dit niet het effect
opgeleverd wat was gehoopt en er wordt gezocht naar een oplossing waardoor ze voorlopig
nog onder controle blijft. Daarnaast is er zorg rondom de toestand van hun drie kinderen.
Pieter wordt 6 december geopereerd aan de maag, Tineke heeft een dubbele hernia die niet
geopereerd kan worden, dus moet ze leren leven met de pijn die dit meebrengt en Roos kan
haar eten niet binnen houden waardoor zij erg verzwakt. Tot nu toe hebben de artsen nog
niet gevonden wat de oorzaak hiervan is. Wij wensen de familie heel veel sterkte en moed
toe!

Door een fout na het plaatsen van de buikkatheter heeft Tineke de Groot de ene complicatie
na de andere opgelopen en moet ze geregeld terug naar het ziekenhuis voor controle. In het
ziekenhuis liep ze ook nog een zeer vervelende en hardnekkige darmbacterie op waarvoor
antibiotica noodzakelijk was. Hierdoor is haar conditie erg achteruitgegaan. Gelukkig is er
inmiddels hulp bij de huishouding geregeld. Het thuis dyaliseren gaat nog niet zoals gehoopt
waarvoor ook een oplossing gezocht moet worden. Wij hopen dat Tineke moed blijft houden
en dat het uiteindelijk allemaal goed mag gaan.

Piet en Louise Everaarts zijn op 5 oktober pake en oma geworden van Abe Pieter, zoon van
Kees en Astrid. Wij feliciteren hen van harte!

Henk Koster heeft na 8 maanden wachten, eindelijk de operatie aan zijn hoofd ondergaan.
Er is een stukje glas verwijdert wat na een auto-ongeluk, 60 jaar geleden, is blijven zitten. Op
dit moment zijn ze heel blij en opgelucht omdat Henk zich nu al beter voelt dan de afgelopen
tijd. Dit terwijl hij nog moet herstellen van de ingreep! Wij zijn heel blij voor hen, en hopen
dat Henk en Ettie de rest van hun leven kunnen genieten van al het goede dat ze samen nog
kunnen doen. Dat de pijn en de vermoeidheid, waar Henk al die jaren aan leed, van nu af
aan tot het verleden behoren.

Ella Germeraad heeft haar 905 verjaardag uitbundig gevierd met alle mensen die een rol
hebben gespeeld, en nog spelen, in haar leven. Het was indrukwekkend hoe zij dit allemaal,
in haar eentje, had georganiseerd. Wij hopen dat we nog jaren van haar creatieve en
ondernemende energie mogen genieten.

We zijn in de nadagen van corona en we dachten, dat we als Elim de dans zouden
ontspringen. Maar in de afgelopen periode zijn er toch zo'n 9 mensen geweest die corona
hebben gehad, gelukkig zonder ernstige gevolgen, maar waarschijnlijk toch ook wel via één
van de kerkdiensten... Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn...!

Zoals U de dag oproept uit de nacht
en in het nieuwe licht aanwezig bent.
Uw liefde is grenzeloos.

Namens de pastorale werkgroep,
Ria Liebe-Ravelli



Uit het DB

November 2022.

De gemeente komt zondag aan zondag samen te midden van een realiteit die ons benauwt.
In de vredesdienst op 18 september j.l. stonden we bij die onrust stil, In een mooie en
vooral prachtig gevulde kerk hielden elkaar voor elkaar vast te houden bij de gratie van het
blijven vertellen van de grote daden Gods. Maar ook om in kleine gebaren te laten zien van
wie we er eentje zijn en zo vredestichter zijn.

In de startzondag rond de tafel van de Heer mochten we elkaar voorhouden dat de woorden
“Houvast” en “Vasthouden” onze kapstokjes zijn in het komende gemeenteseizoen. Weten
in welke grond ons anker eeuwig hecht en weten wat de moeite van het vasthouden waard
is voor ons als kwetsbare groep.

Samen zien we uit naar een bijzondere viering op 20 november: ‘eeuwigheidszondag’. Als
er ergens een moment is waarop gemeentezijn meer wordt gevoeld en beleefd dan we in de
dienst waarin we stilstaan bij hen die ons ontvielen en wiens namen we met liefde, geloof en
hoop delen.

In het komende gemeenteseizoen zien we uit naar nieuwe betekenisvolle ontmoetingen op
de zondagmorgen en daarbuiten. Rekening houdend met draagkracht zullen we samen leren
de draaglast daaraan aan te passen. Dat gaat gevolgen hebben voor de keuzes die we maken
en de activiteit die we oppakken.

We voelen het wanneer actieve kaderleden van de gemeente (even?) niet beschikbaar
zijn. Zo heeft Tineke de Groot terecht aangegeven dat de focus op eigen herstel voorrang
mag krijgen boven haar inzet voor de Schakel.

We zijn dat van harte met haar eens en om die reden heeft u met deze Schakel een wat
bescheidener uitvoering onder ogen gekregen.

Zorgen ontstaan er over de te verwachten energierekening voor de gemeente. In de
gemeentevergadering van 29 november a.s. willen we de gemeente erover informeren en
een gemeentebegroting die erop is ingericht voorleggen aan de gemeente. Het bepaalt ons
bij de financiéle mogelijkheden en onmogelijkheden van ons als gemeente. Ook die zullen
we eerlijk tegen het licht moeten houden en nadenken over de inrichting van de naaste
toekomst van de gemeente.

Ik noemde al de datum van 29 november a.s. Waar we aanvankelijk dachten in aansluiting
op een eredienst de gemeente wel te kunnen informeren en zo een gemeente
jaarvergadering te houden, zijn er toch ontwikkelingen die we met elkaar willen delen.

Het gaat over de toekomst van ons samen en dat vraagt om meer ruimte en rust.

Om 19.00 u. starten we een gemeente-avond rondom een serieuze agenda, maar ook
tuigen we samen de kerstboom op en oefenen we liederen voor kerst. Een bijzondere
combinatie van adventstreffen en een samenzijn rond een agenda.

Over vredestichters en kleine gebaren gesproken. We collecteerden al eens voor de actie
“Kerstpakketten” . De opbrengst heeft een bestemming gevonden in een mooie gift aan de
voedselbank.

Zo gaan we de komende maanden in. We ronden daarin een bewogen jaar af en kijken met
moed en vertrouwen en realiteitszin naar het jaar 2023. Ook dat jaar zal Anno Domini heten,
een jaar onzes Heren. In hem weten we ons te midden van zorgen ten diepste onbezorgd.

Tot ziens op het gemeente-erf.
Met een hartelijke groet,
Bert Wijchers



) unie-asC
Nieuws van de Unie-ABC 4

Ledenvergadering Unie en ABC 11 november 2022

Op 11 november vanaf 13:00 hopen wij elkaar als Unie-ABC gemeenschap te ontmoeten
in de Regenboog Noord gemeente in Veenendaal.

Wat staat er zoal op het programma?

We beginnen met een gezamenlijke viering dat God goed is. In Jezus Christus zijn we met
elkaar verbonden als broers en zussen. Samen zingen, bidden en luisteren naar een
overdenking van Marco Kalin, de voorganger van onze gastgemeente.

Er is 2x een half uur pauze voor ontmoeting en gesprek. Maar ook informatie over Mission
Partnerships: samenwerking tussen onze gemeente en kerkplanters in gebieden waar weinig
kerken zijn.

Tussen die twee pauzes neemt Marijn Vlasblom (docent seminarium) ons mee in een
interactieve sessie over de Bijbel die spreekt en hoe wij dat verstaan. Marijn is
projectleider van de millennial challenge, een project om met millennials de Bijbel te lezen.
Drie gemeenten uit ons midden doen mee aan deze pilot. Marijn deelt met ons uit die lessen
die ook voor ons relevant zijn.

Het vergaderblok is het laatste deel na de 2e pauze. We krijgen een update uit onze
werkorganisatie over het seminarium, het regiowerk en een pioniersproject.

We nemen een besluit over de Unie en ABC begrotingen voor 2023.

Er zijn enkele gemeenten die de Unie of ABC gemeenschap verlaten. Daar geven we u meer
informatie over. Verder nemen we afscheid van 3 mensen: Hans Ottens en Geertje plug
stoppen als bestuurslid en ook Ria van Harten neemt afscheid als medewerker na 21 jaar!
Als één van de laatste onderdelen van ons fusieproces bespreken we het concept voor de
nieuwe statuten na de fusie van Unie en ABC. Hier wordt nu nog niet over gestemd.

We sluiten het vergaderblok af met een korte presentatie van de nieuwe sprekerslijst. Dit is
een hulpmiddel voor gemeenten en sprekers om elkaar te vinden.

Tot slot is er een gezamenlijke maaltijd voordat we weer huiswaarts keren. De vorige ALV in
mei leverde mooie reacties op van deelnemers. Goed elkaar te ontmoeten en een mooi
programma. We hopen deze keer nog meer afgevaardigden te begroeten en zo mogelijk ook
andere gemeenteleden die nieuwsgierig zijn naar deze ALV-middag.

In het uitgebreide ALV document staat meer informatie over de locatie, sprekers en alle
vergaderstukken. (NB. Op te vragen bij Cor van Waveren of Piet Brongers)

Namens het bestuur van harte welkom,

Peter Stoter, Algemeen Secretaris

Hierbij het belangrijkste punt uit de concept statuten, die o0.a. besproken, nog niet
besloten, worden op de komende Algemene Vergadering:

Artikel 2a: geloofsbelijdenis

De aangesloten kerkelijke Gemeenten, hierna te noemen “Gemeenten”, hebben als
geloofsgrondslag:

a) de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige
Geest;

b) de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring,
verlossing en voleinding;



c) onze Here Jezus Christus, God de Zoon, onze Verlosser, Heiligmaker, Geneesheer en
komende Koning. In het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn goddelijke
oorsprong, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en
verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en
Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;

d) de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven;

e) de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, onderworpen aan
Gods toorn en veroordeling;

f) de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en
zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem;

g) de lichamelijke opstanding van de doden, van gelovigen tot het eeuwige leven en van
degenen die verloren gaan ten oordeel;

h) het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren worden
en vanaf dat moment in de gelovige woont. De Heilige Geest vormt de gelovigen naar het
beeld van Jezus Christus, en voegt deze samen met andere gelovigen in de Gemeente
waarvan Christus het Hoofd is. Hij begiftigt de Gemeente met wat zij nodig heeft om te
functioneren als Lichaam van Christus.

Aan Gemeenten wordt ruimte gegeven voor hun geloofsovertuiging, gemeentelijke
organisatie en praktijk, die recht doet aan hun historische achtergrond, zonder dat aan
elkaar de specifieke kenmerken van de eigen traditie worden opgelegd.

De geloofsgemeenschap heeft tevens als uitgangspunt dat de:

a) Gemeente universeel is en als zodanig alle gelovigen van alle tijden op alle plaatsen
omvat. Dat deze nu voornamelijk onzichtbare gemeente zichtbaar zal worden bij de
wederkomst van Jezus Christus.

b) Universele Gemeente nu volwaardige zichtbare gestalte krijgt in de plaatselijke
Gemeenten. Deze plaatselijke Gemeenten bestaan uit leden die hun geloof in Jezus Christus
als Heiland en Heer belijden en op belijdenis van dit geloof door onderdompeling zijn
gedoopt. In de Gemeenten zijn alle leden geroepen elkaar op te bouwen in het geloof, de
onderlinge gemeenschap, het getuigenis voor en de dienst aan de wereld. Als zodanig
vormen zij een priesterschap van alle gelovigen. De Gemeente als gemeenschap van
gelovigen is subject van gemeentelijke handelingen en beleid en kiest voorgangers, oudsten
en diakenen om haar hierin te leiden. De Gemeente onderhoudt doop en avondmaal, die
aan haar gegeven zijn als instellingen van Christus, waarin Hijzelf present is.

NB: Het zal duidelijk zijn, dat voor onze gemeente Elim de dikgedrukte tekst in de laatste
alinea van wezenlijk belang is voor onze plaatsbepaling in de nieuwe unie-ABC.

We zullen de ontwikkelingen heel scherp volgen, in samenspraak met de gemeente
Utrecht-Silo.



Bericht van de Umutima Foundation

Na een maand vakantie is de school weer begonnen en dat betekent dat het tijd is voor de
rapporten. De rapporten worden door de ouders opgehaald bij school en aansluitend komen
de moeders met de kinderen naar het voedingscentrum zodat wij het rapport ook kunnen
zien. De rapporten geven altijd een wisselend beeld. Sommige kinderen scoren goed en er
zijn er ook (teveel) die niet goed scoren. Het was voor mij weer een bevestiging dat het een
goede keuze is om onze eigen school te starten. Als we soms aan de kinderen vragen
waarom de cijfers zo laag zijn of waarom ze een test gemist hebben, komt er vaak geen
antwoord. En dat maakt het er niet gemakkelijker op.

Everisto gaat sinds januari naar school samen met zijn broer en zussen. Ze zitten allemaal in
het eerste leerjaar. De moeder komt samen met de kinderen langs met de rapporten.
Everisto is er niet bij. Ze weet niet waar hij is. Ik bekijk snel de resultaten en zie dat alle
kinderen behalve Everisto goed scoren. Het verklaart voor mij wel waarom Everisto is
verdwenen. Gelukkig stapt hij even later toch binnen. Ik vraag hem of hij weet waarom zijn
cijfers niet zo goed zijn. Hij heeft zijn antwoord direct paraat: O, ik let niet op. Alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is. Ik verbijt een lach want zo’n eerlijk antwoord heb ik nog
niet vaak gehad. We hebben Everisto verteld dat het belangrijk is dat hij op gaat letten op
school en iets leert want dat is de bedoeling van naar school gaan. Met het volgende rapport
zullen we zien of dat hij nu ook op let en betere cijfers haalt.

We zijn met twee families gestopt vanwege gebrek aan betrokkenheid. De kinderen kwamen
niet altijd en de moeders kwamen heel vaak hun verplichtingen om af te wassen niet na. Er
zijn diverse gesprekken met de moeders gevoerd maar helaas was er geen verbetering. Dit
biedt weer ruimte aan nieuwe kinderen. Bright en ik hebben een huisbezoek gedaan bij een
moeder met vier kinderen die op onze wachtlijst staat. Deze familie voldoet aan onze
voorwaarden en de kinderen komen sinds ruim een week naar het voedingscentrum Het
oudste meisje is twaalf jaar en is nog nooit naar school geweest. Zij en haar broertje (7 jaar)
gaan in januari voor het eerst naar school. De andere twee kinderen zijn te jong om naar
school te gaan.

Als er nieuwe kinderen zijn dan is het voor ons altijd even wennen aan de nieuwe gezichten
en soms komen we voor verrassingen te staan. Als we gaan eten is het mijn taak om te
zorgen dat de handen worden gewassen en dat de kinderen van hetzelfde gezin bij elkaar
zitten terwijl Bright en Ruthie het eten op de borden scheppen. Er zitten al zo’n twintig
kinderen binnen waaronder ook de nieuwe kinderen als er een jongen binnenkomt waarvan
ik zie dat hij bij drie jongens gaat zitten en ik denk dat het het broertje is dat op dit moment



op school moet zitten. Ik vraag aan Bright of hij aan de jongen kan vragen waarom hij niet op
school zit. Dat is Stainley niet, zegt Bright. Wie is het dan wel? Eén van de nieuwe kinderen,
is het antwoord. Nee, dat kan niet want die zitten hier al alle vier. Oeps, wie is dit nu?
Navraag leert dat één van “onze” jongens had gezegd dat hij wel mee kon komen voetballen
en eten. Dat is niet de bedoeling. We hebben de jongen vriendelijk gevraagd om weg te gaan
en ook niet meer te komen om mee te voetballen. We hebben de kinderen nog maar eens
duidelijk gemaakt dat het niet is toegestaan om je vrienden uit te nodigen.

Ik ben inmiddels in Lusaka en vertrek morgenavond naar Nederland. Ik kijk er naar uit.
Hartelijke groet,

Gerda



(Doop)verjaardagen november/december

Doopverjaardag Naam Plaats
02-11-1997 Br. P. de Vries Drachten
04-11-1973 Br. Piet Kingma Sneek
01-12-1963 Br. W.v.d.Pol Drachten
03-12-1967 Zr. G. Bos-Lascher Drachten
06-12-2020 Zr. R. Korthof Drachten
09-12-1990 Zr. F.Vellema Drachten
75+ Naam

02-11-1944 Zr. M. Spoelstra

11-11-1940 Br. H. Koster

19-11-1940 Zr. R. Korthof

07-01-1946 Zr. G. Bos-Lascher

19-01-1930 Zr. K. Grondsma

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’
Periode nov dec 2022

Datum ouderling van dienst
13 nov Wimmy Hofhuis
20 nov Roel Vochteloo
27 nov Rients de Vries
4 dec Wimmy Hofhuis
11 dec Cor van Waveren
18 dec Roel Vochteloo
25 dec Rients de Vries
1jan Wimmy Hofhuis
8 jan Cor van Waveren
15 jan Roel Vochteloo

NB Er is geen rooster voor de deurdienst. Dat kan ter plekke ingevuld worden door wie maar
aanwezig is.

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders? Geef
dat dan ook even door aan een van de volgende personen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731
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Rooster nov dec 2022

Zondag

13 nov
20 nov
27 nov
4 dec
11 dec
18 dec
25 dec
1jan
8 jan

15 jan

Koster

Erica

Rients

Cor

Joke

Farshid

Erica

Hans H.

Joke

Rients

Farshid

Geluid
Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Hans

Hofhuis

Hans
Hofhuis

Hans
Hofhuis

Bert

Beamer

Hans
Hofhuis

Ria Liebe
Minke

Vochteloo

Minke
Vochteloo

Ria Liebe

Bert

Bert

Bert

Ria Liebe

Pianist

Grietje
Arie
Hans
Grietje
Arie
Hans
Arie
Arie
Grietje

Arie

Bloemen

Etty Koster

Wietske
Harkema

Attje de Vries
Etty Koster

Galina van
Waveren

Minke
Vochteloo

nvt
nvt

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

Koffie

Erica

Rients

Cor

Joke

Farshid

Erica

Hans H.

Joke

Rients

Faershid



Agenda

DATUM TIID SPREKER COLLECTE BIJZONDERHEDEN

13 nov | 10.00 uur Ds. Harry Nobbe gemeente

20 nov | 10.00 uur Bert Wijchers gemeente Eeuwigheidszondag
mmyv. Ger en Lies Booy-
Voorhans

27 nov | 10.00 uur Arie Liebe/Piet voedselbank eerste advent

Brongers

29 nov | 19.00 uur Jaarvergadering vergaderen, kerstboom

versieren, kerstliederen
adventtreffen

4 dec 10.00 uur Willem Lindeman Gemeente + H.A. tweede advent
viering avondmaal

11 dec | 10.00 uur Ds. Andries Bakker voedselbank derde advent

18 dec | 10.00 uur Ds. Piet Kingma gemeente vierde advent

25 dec | 10.00 uur Ds. Bert Wijchers Kerstgave + kerstdienst

onkosten Kerst
1jan Vanaf 10.30 Ger Booy gemeente Nieuwjaarsreceptie/vie
uur ring
8 jan 10.00 uur Ds. Bert Wijchers Umutima viering avondmaal
Foundation
15jan | 10.00 uur Ds. Piet Kingma gemeente




