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Wat de toekomst brengen moge...

Wat heeft dit lied een geschiedenis in het leven van veel mensen!

Een lied geschreven door Jacqueline van der Waals, toen ze ziek was en

zocht naar woorden, die pasten bij haar gevoel en haar behoefte aan troost,

op zoek naar houvast om vertrouwen te hebben in een onzekere toekomt.

Dat lied heeft bij veel mensen een eigen plaats en betekenis gekregen in

het leven. Vaak gekoppeld aan momenten van vertwijfeling en onzekerheid,

van angst en verlies.

Ieder heeft daarbij zijn of haar eigen associaties van soms ingrijpende mo-

menten in het leven.

Dat geldt ook voor mij.

En nu de tekst op de één of andere manier heel relevant is zowel voor mij

(en Klaasje) persoonlijk, als ook voor onze gemeente, realiseer ik mij, dat er

bij mij in de loop van jaren toch iets veranderd is met betrekking tot de be-

tekenis van de woorden van het lied.

En dat heeft vooral te maken met het vervolg op de eerste woorden:

Wat de toekomst brengen moge... mij geleidt des Heren hand.

Met de vraag: ‘hoe zit dat met die hand die mij geleidt? En op welke wijze

geleidt hij mij?

Omdat je juist die hand, waar je zo 'n behoefte aan het, vaak niet ervaart.

Tenminste niet op de manier die je verwacht had.

Ja, en dan kom je toch terecht bij de manier waarop je in het geloof bent

opgevoed.

Met een hand van boven, van een God die alles zag, en die jou dan de weg

wijst, die je moet gaan. Vaak in de vorm van een wijsvinger met woorden

als: pas op; of 'gij zult niet; of je moet’met gedachten als straf op de zon-

de, als je wat verkeerds had gedaan, of als beloning voor wat goeds. Een

hand die vaak als ver weg ervaren werd, van bovenaf, en die heel genadig

was, als je nederig was en schuld beleed. Met een beloning meestal in de

verte en niet dichtbij.

Gaandeweg in mijn leven kwam die hand voor mij steeds dichterbij en daar-

mee ook de beleving van wat er over God wordt gezegd.

Niet de hand van boven, niet de vuist die straft...

Eiet r<]:le wijzende wijsvinger, niet de trekkende of duwende dwingende
racht...

Maar de hand die meeloopt, die je het gevoel geeft dat je niet alleen bent,

welke weg jij ook gaat (cqg. kiest), de hand van opzij...

Niet de hand uit de ruimte veraf, maar de hand van dichtbij...

Eerst maak je nog een onderscheid tussen de hand van God en de hand van

mensen, maar gaandeweg ontdek je dat ze soms samenvallen en dat je

vaak eerst de hand van mensen dichtbij moet voelen om iets van God te

ervaren.

En dat ‘geleiden’ is iets anders dan ‘leiden’. Het is: ‘erbij zijn’, ‘met je

meegaan’, waar je ook maar naar toe gaat.

Voor mij dus de verandering in betekenis van een hand van abstract ver

\r/]veg naar een hand van dichtbij, heel concreet te beleven in mensen om mij
een.

Ja, daar is God te ervaren, als je ervoor durft open te staan, als je daar ver-

trouwen in hebt. Dan durf ik ook moedig de ogen op te slaan naar het on-

bekende land. Voor mezelf maar ook voor de gemeente!

Piet Brongers



Van het Dagelijks Bestuur
Terugblik

Over de afgelopen zomerperiode is niet zoveel te vertellen vanuit het DB.
Terugkijkend kunnen we vaststellen, dat we wel bepaald zijn bij de kwets-
baarheid van onze gemeente: twee zomerontmoetingsdiensten konden niet
ingevuld worden en wat de codrdinatie betreft liep het ook niet allemaal
even soepel en duidelijk.
Toch kunnen we stellen, dat de diensten die er wel waren heel erg de moei-
te waard waren. Er was veel werk besteed aan de voorbereidingen. Ik wil
speciaal de dienst met Jan Bos noemen, waarin we bepaald werden bij de
begintijd van het Baptisme in Nederland. Een dienst die Jan veel moeite
heeft gekost vanwege zijn, toen nog onbekende, ziekte.
Ook was er in de afgelopen tijd veel aandacht en zorg voor elkaar bij soms
heftige gebeurtenissen in het leven. Dat geldt ook voor de inzet van Bert
Wijchers. Kortom het gemeente-zijn heeft ook in deze vakantietijd weer gro-
te betekenis gehad. .
Het komende gemeenteseizoen
We hopen, dat in september alle corona-beperkingen opgeheven zullen wor-
den en we weer normaal kunnen samenkomen op de zondagmorgen. Alhoe-
wel: het beviel toch wel om aan tafeltjes te zitten in de kerk. En dat geldt
ook voor het koffiedrinken.
\léVe moeten maar zien, wat het nieuwe normaal voor onze gemeente bete-
ent.
Dat geldt ook voor het omgaan met onze eigen beperkingen. Daar waar
mensen wegvallen, daar waar minder inzet mogelijk is. Met vragen als: Hoe
ziet het perspectief van onze gemeente eruit? Een goede reden om daar
aandacht aan te geven. Het DB zal in oktober met een paar mensen in ge-
sprek gaan als voorbereiding voor een bijeenkomst (cq. vergadering) van de
gemeente om te zien welke verwachtingen we zouden kunnen hebben voor
het komende jaar, zowel op korte als op langere termijn. Wat is nog wel
mogelijk, en welke zaken zullen we moeten bijstellen om toch samen vorm
te kunnen geven aan ons gemeente-zijn?
Daarbij zullen we ook moeten rekenen op een beperkte inzetbaarheid van
Piet Brongers, in verband met zijn mantelzorg voor Klaasje. Het kan zijn, dat
hier en daar wat gaten zullen vallen, maar er is ook vertrouwen dat er men-
sen zijn die daarop willen en kunnen inspringen.
Startzondag
Zondag 19 september a.s. zullen we onze startzondag hebben, onder
leiding van Bert Wijchers. Het thema zal zijn: ‘LEEF...7"Bedoeld ook als
prikkel voor het komende jaar, zowel voor persoonlijke toepassing als voor
ons als gemeente zelf
Vredeszondag
Zondag 26 september a.s.: vredeszondag
Het is al een jaarlijkse traditie om op vredeszondag samen met de Doopsge-
zinde gemeente en de Grote Kerk (PKN) een gemeenschappelijke dienst te
hebben in de Grote Kerk. We weten nog niet precies hoe het dit jaar zal
gaan. Dat hangt er een beetje van af of de corona-maatregelen helemaal
van de baan zijn. We gaan ervan uit, dat er in elk geval een gezamenlijke
dienst zal zijn in de Grote Kerk om 11. 00 uur. Hoe het zal gaan met
het koffiedrinken vooraf wordt nog nader bekend gemaakt via de email.
Er zal op die zondag geen dienst zijn in onze kerk.

Namens het Db: Piet Brongers



Zendingsproject Umutima Foundation

Huizen bouwen

Tijdens de regentijd zijn bij twee families hun huizen (deels) ingestort. Door
een gift uit Nederland kunnen we deze families helpen met een nieuwe
tweekamer woning. De families moeten wel een deel zelf betalen maar dat
gaat op afbetaling. Vorige week is de aannemer samen met Bright gestart
en ze

gaan snel. De verwachting is dat half volgende week het eerste huis klaar is
en dan gaan ze gelijk verder met het volgende huis. De moeders van beide
families zijn helemaal blij en volgen alles op de voet en werken mee. Ze ha-
len met de kruiwagen water bij het voedingscentrum zodat er cement ge-
maakt kan worden. Er wordt genoeg cement gebruikt zodat het huis stevig
is en bestand tegen heftige regenval. Zowel de binnen- als de buitenkant
wordt gepleisterd en geverfd en er wordt glas in de ramen geplaatst. Dit
gebeurt vaak niet in Zambia. De mensen zijn al blij als ze genoeg geld heb-
ben om een huis te bouwen en er een dak op te plaatsen. Pleisteren, verven
en glas in de ramen is dan een luxe en daar is geen geld voor. De plek voor
de ramen wordt vaak dichtgemetseld. Wij gaan het anders doen en zorgen
ervoor dat het twee mooie huizen worden.

Vandaag (12 augustus) zijn er verkiezingen in Zambia. Er wordt o.a. een
president gekozen. Het wordt heel spannend wie zal winnen. Is het de zit-
tende president of wordt zijn opponent gekozen? Volgens de peilingen lig-
gen ze dichtbij elkaar en is het geen gelopen race. Er is 50% +1 stem nodig
om president te worden. Als geen van de kandidaten dat haalt, komt er een
nieuwe verkiezing. De uitslag wordt zaterdag of zondag verwacht. Het verle-
den heeft geleerd dat de uitslag meestal voor oproer zorgt in de grote ste-
den. Ik hoop dat het mee zal vallen. Voor oproer in Mkushi ben ik niet zo
bang, ik zie dat niet zo snel gebeuren.



In de tuin bij mijn huis staan een paar bomen met vruchten waaronder ook
een boom met citroenen. Sinds vorig jaar geeft de boom vrucht. De eerste
oogst van dit jaar was ongeveer honderd citroenen en een paar weken later
nog een keer meer dan vijftig citroenen. Wat doe je met al die citroenen? Ik
heb bijna alles weggeven en van de paar die ik zelf heb gehouden heb ik
citroenijs gemaakt. Heerlijk!!

Van de auto blijft de achterklep niet meer openstaan. Heel vervelend als je
iets achterin moet leggen of er uit halen. De gasdrukveren zijn versleten en
in Zambia niet te krijgen. Dat is jammer. Dan maar een praktische oplossing
en dat is een zwabber!! Meestal werkt het. De onderdelen zijn wel te krijgen
in Zuid-Afrika maar daar hangt dan een stevig prijskaartje aan. Het handigst
en goedkoopst is dan om ze te kopen als ik weer in Nederland ben.

Goed nieuws is dat ik niet lang meer hoef te wachten om naar Nederland te
gaan. Het is de bedoeling dat ik op 30 september weer voet op Nederlandse
bodem zet. Ik zal zes weken in Nederland blijven. Ik kijk er naar uit.

Hartelijke groet,
Gerda




wereldwinkel &k

voor eerlijke handel! ‘

Bericht van Wereldwinkel Drachten

Bericht van het kernteam

Na 51 jaar stopt de Wereldwinkel in Drachten. Per 28 augustus 2021 sluiten
we de deuren definitief. Dit besluit is niet van de ene op de andere dag ge-
nomen.

Door de teruglopende omzet van de laatste jaren konden wij niet meer kos-
tendekkend werken.

Kernteam en vrijwilligers vinden het jammer te moeten sluiten: jammer voor
de producenten, jammer voor de (vaste) klanten, jammer voor Drachten en
jammer voor zichzelf.

Vele vrijwilligers hebben zich vele jaren belangeloos ingezet om de winkel in
stand te houden. Door tijdig te stoppen kan een faillissement worden voor-
komen en blijft uiteindelijk onder aan de streep een bedrag over om aan
goede doelen te schenken.

Einde bericht van het kernteam.

Tiny Runia



Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de

‘deurdienst’
Periode sept okt 2021
Datum ouderling van dienst
29 aug Roel Vochteloo

5 sept Rients de Vries
12 sept Roel Vochteloo
19 sept Wimmy Hofhuis
26 sept Rients de Vries

3 okt Cor van Waveren
10 okt Roel Vochteloo
17 okt Wimmy Hofhuis
24 okt Rients de Vries
31 okt Cor van Waveren

7 nov Roel Vochteloo
14 nov Wimmy Hofhuis

deurdienst

Tineke de Groot
Attje de Vries

Minke Vochteloo
Wietske Harkema
Wimmy Hofhuis
Galina van Waveren
Minke Vochteloo
Tineke de Groot
Attje de Vries

Galina van Waveren

Wimmy Hofhuis
Wietske Harkema

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met ie-
mand anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende perso-

nen:

Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841

Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731



Rooster sept./okt. 2021

zondag

29 aug
5 sept
12 sept
19 sept
26 sep
3 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt
7 nov

14 nov

koster
Farshid

Rients

Joke

Farshid

Rients

Joke

Cor

Rients

Farshid

Joke

Cor

Farshid

geluid
Bert

Bert
Bert
Bert
Bert
Bert
Bert
Bert
Bert
Bert
Bert

Bert

beamer
Minke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

pianist
Grietje Albada

Hans Visser
Arie Liebe
Arie Liebe
Grietje Albada
Arie Liebe
Hans Visser
Arie Liebe
Arie Liebe
Grietje Albada
Hans Visser

Arie Liebe

bloemen
Wietske

Wimmy
Minke
Wietske
Attje
Galina
Minke
Wietske
Attje
Galina
Wimmy

Wietske

koffi¢

Farshi

Rients

Joke

Farshi

Rients

Joke

Cor

Rients

Farshi

Joke

Cor

Farshi



Agenda

Datum Tijd
5sept 10.00 uur
12 sept  10.00 uur
13 sept. 14.30
19 sept. 10.00 uur
26 sept. 11.00
uur
3 okt. 10.00 uur
10 okt. 10.00 uur
11 okt. 14.30 uur
17 okt.  10.00 uur
24 okt.  10.00 uur
31 okt. 10.00 uur
1 nov. 14.30 uur
7 nov. 10.00 uur
14 nov. 10.00 uur

Spreker

Arie Liebe

Willem Lindeman

VCK

Ds. Bert Wijchers

Vredeszondag

Ds. Roelof Akse

Robert Jan
Nijland

Ds. Bert Wijchers

VCK

Paulien Bremer

Jenneke Span

Willem Lindeman

VCK

Ds. Piet Kingma

Hans Baas

Collecte Bijzonderheden

Gemeente + Viering
Umutima

Startmiddag
Gemeente Startzondag

Gez. Dienst centum
kerken in de Grote
kerk

Gemeente + Viering H.A.
HA Ds. Piet kingma

Gemeente

Kerstpakketten
Gemeente
Gemeente

Baptisten Wereld
Vrouwen gebedsdag

Gemeente +  Viering H.A.

H.A.
Project BWA-

Gebedsdag



