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Welke gedachten en 

associaties roept  

‘voltooid leven’ bij u op? 



 

1. Wanneer denkt u dat u over uw eigen 

leven zou zeggen ‘het is voltooid’? 

 

2. Wie van u zegt op dit moment 'mijn leven 

is voltooid'? 



 Drie ‘portretjes’: welke situatie is ‘voltooid 
leven?’ 

 ‘Voltooid leven’: ontstaan, definitie, 
onderzoek, achtergronden en kenmerken 

 Waarden bij het denken over ‘voltooid leven’ 

 Beeldvorming 

 Keuzes rondom het levenseinde: in eigen 
hand? 

 Pastorale omgang met ‘voltooid leven’ 

 Stellingen 

 

 



 Het verhaal van Nellie  

 

 Het verhaal van Jelmer  

 

 Het verhaal van mw. Jolink 

 

 

Wie van deze drie – denkt u – vindt zijn/ haar 
leven voltooid? 



 1991: Huib Drion ‘het zelfgewilde einde van oude mensen’     
( ‘de pil van Drion’) 

 

 1998 euthanasie op senator Brongersma; oordeel 2002: 
‘levensmoeheid’ niet rechtsgeldig 

 

 2010 Burgerinitiatief Voltooid Leven, door initiatiefgroep Uit 
Vrije Wil (proeve van wet) 

 

 2013 – 2016 Commissie Schnabel: geen nieuwe wet om 
mensen met ‘voltooid leven’ te helpen sterven 

 

Andere termen: ‘klaar met leven’, ‘lijden aan  

het leven’, ‘levensmoeheid’ 

 



 
 

‘Niemand weet  
wat voltooid leven is’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   Frits de Lange, theoloog en ethicus     

 

 

 

      (bron dagblad Trouw, mei 2015) 



 De toestand waarin een oudere tot de conclusie is 
gekomen dat de waarde en de zin van zijn leven 
zodanig zijn afgenomen dat hij of zij de dood gaat 
verkiezen boven het leven’ (Uit Vrije Wil 2010) 

 

 ‘Voltooid leven’ gaat over die toestand  

waarin je zegt: ik wil niet verder. 

 

 ‘Een kluwen van onvermogen en onwil om nog 
langer verbinding te maken met het leven.’ 

 



 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

Els van Wijngaarden    Peterjan van der Wal 
docent en onderzoeker UvH   geestelijk verzorger, 
      onderzoeker UvH
    



 25 wilsbekwame ouderen 

 Gemiddeld 82 jaar 

 Verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden 

 Relatief gezond, geen terminale ziekte of 
psychiatrische aandoening 

 Diepte-interviews: losraken en vervreemden 
van de wereld, anderen en jezelf (omgekeerde 
verrekijker). Permanente spanning en verzet 



 Gevoelde existentiële eenzaamheid 

 

 Niets meer toe te kunnen voegen 

 

 Onvermogen jezelf te uiten 

 

 Geestelijke en lichamelijke moeheid 

 

 Angst voor afhankelijkheid, onzekerheid over de 
toekomst en schaamte voor aftakeling 
 



 Citaten: 

• ‘Ik ben een oud karkas’ (negatief gevoel over 
zichzelf)  

 

• ‘Ik ben een levend lijk dat de hele dag op bed 
ligt’ (schaamte en gêne) 

 

• ‘Ik vind het niet erg dat een zuster mij in bad 
moet doen. Als ik háár ook maar in bad mag 
doen.’ (ontbreken wederkerigheid) 









 Geen ‘mooie voltooiing van een goed leven’. 
Eerder het verhelpen van ondraaglijk lijden.  

           

          Schippers: beroep op barmhartig- 

                        heid 

 

 

 

         Wat verstaat u onder  

         ‘barmhartigheid’ in het kader van  

          deze thematiek? 



 Kijken naar en denken over mensen: 
• Mensen zijn zelfstandig 

• Ze moeten over hun eigen leven kunnen 
beslissen en niet worden betutteld  

• Mensen moeten zichzelf kunnen ontplooien 

• Vrijheid staat voorop 

• Of je slaagt in het leven hangt vooral van je eigen 
inspanning en inzet af 

 

• Vrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, 
zelfontplooiing, gelijke kansen, autonomie 



 Kijken naar en denken over mensen:  

• Mensen zijn sociaal, staan in relatie tot elkaar 
en zijn betrokken op elkaar 

• Mensen zijn kwetsbaar en worden geraakt 
door wat mensen zoal treft 

• Mensen zoeken naar verbondenheid 

• Mensen zijn (persoonlijk) verantwoordelijk 

 

Verbondenheid, betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid, concreetheid, zorg 









“Tussen het zo lang  mogelijk vasthouden 

van jeugd en gezondheid aan de ene kant 

en het actief afkappen van leven dat 

‘onder de maat’ is, gaapt een kloof. Wat 

hier ontbreekt is het leren omgaan met 

verlies, onmacht, falen, minderen, lijden” 

 
 

Carlo Leget  
(2012, p.101) 

 



 Is er een bijbelse kijk op mensen? 

 

 

 Waar leg je zelf accent op als je denkt over 
mens-zijn in gelovig perspectief? 



Dominant 

 

 Eigen regie en 
zelfbeschikking 

 

 

 Autonoom  

 

 

 

 Vitaal 

Werkelijkheid  

 
 

 Krachtig/(eigen)wijs 
 
       én  
 
 Kwetsbaar/afhankelijk 

 
 Verlangen naar 

betekenis en 
verbinding 
 

 
 
 



Dominant 

 

 Eigen regie en 
zelfbeschikking 

 

 

 Autonoom  

 

 

 

 Vitaal 

Werkelijkheid  

 
 

Uitsluiting 
 
 
Vol-waardigheid onder 

druk 
 
 
 
 Last  
  
 

 



Leven de moeite waard Voltooid leven 

* Verbondenheid  

 

* Van betekenis  

 tot het einde 

 

* Iets doen, doel hebben 

 

* Veerkracht  

* Existentiële              
eenzaamheid 
 
* Einde zonder betekenis 
 
 
* Geen doel meer 

 
* Levensmoeheid 



 Evenwicht vinden door acceptatie en aanvaarding 

van de gewijzigde omstandigheden (doelen 

bijstellen) 

 Zich ‘losweken’ van de angst en afschuw 

 Naast zelf bepalen óók ‘een zich laten bepalen’ 

 Verbondenheid met anderen 

 Meer ruimte voor ‘passief genieten’ 

 

 

 



 Je mag niet zelf besluiten een einde aan je 
leven te (laten) maken: 

- Leven is door God gegeven. Ons leven is in 
Gods handen. De mens sterft op Gods tijd. 

- Leven is heilig en beschermwaardig 

- Vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens 
kan niet ingaan tegen Gods wil 

- God zal in het lijden nabij zijn en kracht 
geven. Er  is een plan met ieders leven 



 Je mag besluiten zelf een einde aan je leven 
te (laten) maken:  

- Mensen grijpen op vele momenten in het 
leven in. Dus kan dit ook t.a.v. einde vh leven 

- Soms is leven geen ‘geschenk’ meer. Je mag 
het teruggeven aan de ‘Schenker’ 

- Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid. 
De ‘natuurlijke’ gang van zaken staat niet 
gelijk aan Gods wil 

- Zinloos lijden bestaat. Ook God wil het lijden 
niet. 



 Het lijden volhouden met ruimte voor 
levensbeëindiging:  

- Er is ‘drang tot leven’. Maar er is sprake van 
(veel) geschonden leven. Lijden bestrijden, 
maar niet eindeloos rekken. 

- Bij ondraaglijk lijden: ondersteuning en 
begeleiding noodzaak (lichamelijk/ geestelijk) 

- Eigen verantwoordelijkheid niet los 
verkrijgbaar. Keuzes in relatie tot de (A)ander 

- Trouw en liefde ervaren in (goede) zorg: 
daarin is God aanwezig (ubi caritas) 
 





 Deins er niet voor terug, maar benoem en 
bespreek de gevoelens van levensmoeheid  

 Luister zonder oordelen: “Vertel eens…”, “Hoe is 
dat voor mij/u…?” 

 Luister om te begrijpen en aan te voelen, niet om 
te antwoorden of oplossingen te geven 

 Geef of creëer ruimte om erover te praten 

 Check ook later hoe het met iemand gaat. Verwijs 
eventueel door. 

      



Zinvolheid & Zinloosheid 
 

   Levenslust  
 

    Levenskunst 
 

     LEVENSVRAGEN 
 
 

Eindigheid & Sterfelijkheid 
 
   
 

    

 
Zingeving & Zinbeleving 
        

   Voltooid & Onvoltooid leven  

    (nog) ouder worden 





 

Christenen moeten een  

‘tegendraads’ geluid laten horen  

door te wijzen op ándere waarden  

dan die in onze huidige samenleving  

dominant zijn  

in het gesprek over  

‘waardig sterven’ en  

‘voltooid leven’ 

 



 
Het is nodig om  

verhalen van mensen  
te horen 

die het leven vol- en uithouden,  
ondanks  

moeite, tegenslag, lijden 
en zo meer evenwicht te krijgen  

in het debat over 
‘voltooid leven’ 

 


